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HABER MERKEZİ 

Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ile ilgili olarak İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcı Yardımcıları araştırmalarını sürdürüyorlar. 

Dün gece İstanbul'da geniş çaplı bir arama yapıldı. Saat 19.00'dan sabah saatlerine kadar kentin giriş ve çıkışında, kahvelerde ve bazı evlerde yapı lan aramalara bütün polis ekipleri ve jandarma katıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. 

Sıkıyönetim Komutanlığı Halkla İlişkiler Bürosu olayla ilgili resmi bir açıklama yapma - dı. Ancak daha önce alındığı bilinen tedbirlerin devam edeceği öğrenildi. 

Emniyet Müdürlüğü de şimdilik araştırmalarda bir | sonuç alınamadığını bildirdi 

(Devamı Sa.7, Sü. 1'de) 


Milliyet gazetesi tarafından 


Abdi İpekçi' ye mektup 
Doğu Perinçek 


Arkadaşımız Doğu 


Perinçek, bundan iki hafta k 


Katili yakalayan 


yel Gazetesi Genel Yayın Yönetme . . s. Tere ni ve Başyazarı Abdi İpekçi'ye bir mı yon ira O ui mektup göndermişti. Perşembe gü 


nü hunharca katledilen Abdi İpek çi'ye gönderilen bu 


verilecek eiye gön 


Sayın Abdi İpekçi 
Değerli Milliyet Gazetesinin 9 Ocak 


mektubu ya 


1979! 
İSTANBUL (ÖZEL) latana vaadedilen 1 mil 


günlü sayısında anarşi haberleri içinde, şöyle 


Milliyet Gazetesi Ge- yon liralık ödül, Milli 7 T > nel Yayın Müdürü vE Bag vet Gazetesi taralından bir alt başlık okunuyordu: "T'KP Beyoğlu İlçeyazarı Abdi İpekçi'nin (verilecek si Yönetim Kurulunun bir üyesi tabancayla ya- 


katilinin bulunması için Öte yandan Ankara çalışmalar sürerken, ka- Gazeteciler Cemiyeti tili yakalayan veya ya- Başkanı Beyhan Cenkçi kalatana bir milyon liro de yaptığı açıklamada, ödül verileceği açıklan- "Basın katilini yakalaya dı, na veya yakalatana 

Abdi İpekçi'nin katili- (o cemiyetimizce büyük ni yakalayan veya yaka- ödül verilecektir" dedi 


kalandı." 

“Bu haberiniz doğrudur. Hele bugün kutladığımız Basın Bayramında, bütün basınımızın haber özgürlüğüne duyduğumuz saygıyı bir kere daha belirtmek isteriz. Her zaman basın ve ha- 


(Devamı sa.7, sü.9'daj 


Homeyni Bahtiyar istifa etmezse savaş ilan edeceğini açıkladı 


Tahran'da yeni bir fırtına öncesinin sessizliği var 


Çiğdem Kömürcüoğlu ve 


Sabit Yürürdurmaz 
Tahran'dan bildiriyor Tahran'da Homeyni' o Homeyni, Musevi ve nin karşılanışı sırasında Oy Se ° yapılan büyük gösteriler- Hıristiyanlara da birlik teklif den sonra, fırtına öncesi etti 


sessizliği var. Homeyni önceki gün bütün zamanını halka ayırdı ve dün de İran' a geldiği günden bu yana ikinci kez bir konuşma yaptı 
Öte yandan Şahpur 
Bahtiyar düzenlediği basın toplantısında, görüşmeye her zaman hazır olduğunu tekrarladı ve İran'ın içinde bulunduğu krizin ülkeyi yıprattığını söyledi. 
(Devamı Sa.7, Sü,1'de) 


Düzenlediği basın toplantısına, gazetemizi 


mayi Toprak ve arım Reformu Müsteşarı 


Metin Kumal: 
“Haziran ayında bilançomuzu vereceğiz” 


Dün bir basın toplantısı düzenleyen Toprak Reformu Müsteşarı Metin 
Kumal, gazetemize cevap vererek Müsteşarlık kasasından MHP'lilere milyonlarca lira aktararak yolsuzluk yaptığı şeklindeki haberlerin gerçeğe uygun olmadığını iddia elti. Ancak Kumal, basın 


(Devamı Sa.7, Sü.2'de) 


© Bahtiyar henüz bir açıklama yapmadı 


© Tahran'ın sokaklarında polis ve asker görünmüyor 


© Onbinlerce iranlı kadın 


Homeyni” yle görüştü HOMEYNİ 


© Cenaze saat 


© Basın emekçileri 


nel Yönetmeni ve Başya zarı, Gazetecilik Yüksek Okulu öğretmeni, lararası 
Genel Sekreteri, Türk ve 


bat Bürosunun Türkiye temsilcisi yi, özgürlük, birlik ve barış davasının mutlaka zafer kazanacağı inancıyla bugün da uğurluyoruz 


büyüksetören ` saat 11de | 


PAZAR 


4 


ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


My, 


© Cenaze törenine 


Ecevit, Demirel, 
Meclis ve Senato 
Başkanları da katılıyor 


11.00'de Milliyet gazetesinden alınarak Gazeteciler Cemiyetine, 

oradan da Teşvikiye 
Camisine getirilecek. 


Daha sonra kortej, K 


Zincirlikuyu 
Mezarlığına gidecek 


ipekçi için bugün beş dakikalık saygı duruşu yapıyor 


Milliyet Gazetesi Ge 


Ulus- 
Basın Enstitüsü 
Yunanlı Gazeteciler İrti- 


Abdi İpekçi" 


son yolculuğun- 


Abdi İpekçi, elli yıllık 


ömrünün otuz yılını verdiği Babıâli'de ağabeylerinin, rencilerinin, öğretmenlerinin, siyasi parti liderlerinin anayasal kuruluşların temsilcilerinin de ka- 


kardeşlerinin, öğ- 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Rusya, ABD-Çin ortak bildirisindeki hegemonya sözcüğüne karşı çıktı 
© Pravda, Dengin Carter'i zehirlediğini iddia etti 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 


Deng Siao-ping'in ABD gezisi devam ediyor 

Washington'dan ayrılırken ABD Dışişleri Ba kanı Cyrus Vance ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski tarafından ugurlanan Deng Siao-ping, önce Atlanta'ya, oradan da Teksas'a geçti 

Öte yandan Deng'in gezisi, Sovyetler Birliği" nin tepkisini çekiyor Moskova'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Dobrin'in ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'ye, 
Deng Siao-ping'in ABD 


(Devamı sa.7. sü-7'de) 


Gültepe girişini kesen polis ve jandarma ekipleri arabaları durdurarak arama yapıyorlar 


birlik ve barıs r kazanacak 


Abdi İpekçi öldürüldü 


Cüneyt Ayral 
Gazeteci 


Bu bir raslantı değildir. Bedret tin Cömert, Bedri Karafakioğlu, Necdet Bulut neden seçilmişse Abdi İpekçi de bu yüzden seçil miştir ölüme 

Sıkıyönetimden beklediğini bulamayan, askeri, kendi amacı için kullanmayı yeterince başa- 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 
TSE EAE 


Almanya'nın Sesi adyosunun yorumu: ~ 


"İpekçi daima iki 


gözünü de açık tutan bir insandı” 


BONN (ÖZEL) 

Almanya'nın Sesi Radyosu, Dietrich Schlegel imzasıyla yayınladığı yorumda Abdi İpekçi" 

nin öldürülmesini konu aldı. Radyo'nun dün yayınladığı yorumda şöyle deniyor: 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 


TO BHMA 


(ZAFER BAŞAR) 


To Vima Yazı İşleri Müdürünün 


Aydınlık'a demeci 


“İpekçi'nin Türkiye-Yunanistan dostluğu yolundaki çabalarını takdirle karşılıyorduk” 


© Yunan Gazeteciler Sendikası, Ecevit'e ve Türkive Gazeteciler Sendikasına başsağlığı diledi 


© ünlü Yunanlı 


gazeteci Lambrakis: 
"İpekçi halklar arasında anlayışı ilerletmek için yorulmadan çalışmıştır” 


MİHAİL VASİLİADİS 
ATİN A'DAN 
BİLDİRİYOR 

Yunanistan'ın en bü 

yük gazetelerinden To Vima'nın Yazıişleri Müdürü Bousburellis , Abdi İpekçi'nin öldürülmesiy - le ilgili görüşlerini gazetemize anlattı, Türk ve 


Yunanlı Gazeteciler İr tibat Bürosu Eski Tem- 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


<: 
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annar Joop gloris 


poete . > 


şunları yazdı 


bir gazetecisini yitirmiştir 


su Va fru çu n 
>— ye. 


özi 4 èr 


_ TEPKİLER... ` 


rer , ai e taro Cy 


“Abdi İpekçi Beyin kaybıyla Türkiye çağdaş 
2 Yugoslavyalılar mükemmel 
bir meslek..aşımızı kaybetmiş bulu 


nuyoruz, Üzgünüz 


Karamanlis, İpekçi'nin eşine başsağlığı diledi 


Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin katledilmesine tepkiler devam ediyor. Yurt içinde ve dışındaki birçok kuruluş yayınladıkları bildirilerle olayı nefretle karşıladıklarını 


acıkladılar 


(Devamı Sa, 4, Sü. 8'de) 


Profesör Tosun Terzioğlu'nun öldürülmesi için emir veren ti E Li Sa YARAN YU 


Ülkücü İşçiler Derneği 


5 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE 
SONUÇLANAN 
Balgat katliamına adı karışan bir komando, yüzbaşı 
Burhan Poturna 


rekirsenyiz. Mh, 


tarafından korunuyor 


Ayr 


Balgat katliamına adı Tai karışan Cemil Aydın Ka- Yi E A dıhasanoğlu'nun askerde Zi olduğu ve Yüzbaşı Burhan Poturna tarafından korunduğu açıklandı. 

(Devâmı sa.7, sü.3'de) 


Gi İmei halky, fl 


“bele pie Dais Gmk 


mak Him 


Air spom 


Yen ln 


emi te 


Phat fao Zam we w Jah mithu pyh 


mili gy brenti hoys LOJİ miond: 


nenz 


rliğinr 


aiii pa arrian 

#lhimek kyè lm 
Dti obsa dhn. 


Zye Amt 


sehn gercekler gorspoemvz 
timere V aa yes 3 
Omak olr gutr hæwisit piy e abh ai apk hk diin pk ha dn feiti arja Mayas renda. 
Inha piben eml yeke re Mig fer 


sm kie 


ew Kametengor. Lop 


BE stile flot arada bali 


ke ir qy Ayfer Lhit da 


horhytio Arama kem Ghat adm ~ 


haki dasme 


Seit, guda daendk gH dah dele lhi ioh, erbemahi 


Bim ce pileli 


pd 


erlerin 


Yog harke Mele hek hr fel 


Nazi lur m 


lale yürüyeni 


Ağustos ayında beş, kişinin öldüğü ve bir çok yurttaşın yaralandığı Balgat katliamına adı karışan Cemil Aydın Kadıhasanoğlu'nun ailesine yazdığı mektubun fotokopisi. . 


Genel Sekreteri yakalandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Tosun Terzioğlu' 
na 24 Ocak 1978'de düzenlenen suikastin sorumlusu olarak Ülkücü İşçiler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Sami Barhan yakalandı 
Prof, Terzioğlu'nu öldürmeye teşebbüs eden 
Murat Coşkun ve Hacı 
Polat adlı ülkücüler olaydan sonra tabancalarıyla birlikte yakalanmışlardı. Derinleştirilen kovuşturma sırasında Prof. 
Terzioğlu'na yapılan suikastın Ülkücü İşçiler Derneği Genel Sekreteri 
Mustafa Sami Barhan tarafından planlandığı, Barhan'ın sanıklara emir verdiği ve silahlannı sağladıgı saptanmıştı 
Ülkücü İşçiler Derneği Genel Sekreteri Barhan 28 Mayıs 1973 günü Kurtuluş parkında Ali (Devamı Sa.7, Sü., 'de) 


e 


4 Subat 1979 


"Adalete isyamım” 


MAPUSANE 
BEŞİ 


Armağan Anar 


TUMAD DER GENEL BAŞKANI 


Siz de farkındasınızdır, değerli okuyucularım, çoktandır bize mektup yazan ların sdlavmı, hatla bulundukları cezaevlerini açıklamıyoruz. Biraz geç farket tik, bizlere yapılan. cezaevlerinde demnkrasi. özgür düşünce, insan hakları ve uy gar koşullar vaatlerinin aslında aldatmacadan başka bir şey olmadığını. Şimdi şimdi anlıyoruz ki Mapusane çeşmesine gönderilen mektupları yazanlar hak kında soruşturma açılıyor, disiplin cezaları veriliyor, buda yel miyor sürgünlere gönderiliyor. Bu nasıl demokrasi, düşünce özgürlüğü ve uygarlık anlayışıysa ar 


tik, 


Bu yüzden asağıdaki mektubu gönderen tutuklunun adını da, cezaevini de hatta suç konusunu da yazmayacağım Yalnız şunu belirtmek istiyorum: Soruş turma açmalar, cezalar, sürgünler para etmiyor, cezaevlerinden bize yazanların sayısı arlıyor, eksilmiyor. Bundan da anlam çıkarmayı üst düzeydeki yetkililere 


birakiyorum 


O yetkililer ki, çıkardıkları yasa ile Türkiye'de ayrı bölgelerde 


ayrı uygulama yapılmas. gibi iç bir ülkenin hukuk tarihinde görülmemiş bir ga ripliği yasalmayı başarmışlardır. Aynı durumda ki müebbetler kimi ilde tahli ye edilirken, kimi ilde hâlâ hapishane bekliyor 

Şimdi tutuklu arkadaşımızın mektubuna geçiyorum; cezaevlerinde isyanla» nedençikiyor diye merak edenler bir okusun bakalım 


“Dışarda gezerk#h bu dünyada adalet kKamadığını söylerlerdi de inanmazdım Geçen yılın ortalarında bir aksam evime giderken sokakta rastladığım bir arkadaşımla konuşuyordum. Aniden (...) Karakol polisleri gelip bizi apar topar arabaya bindirip, teker teker indirip dövdüler. İki ayrı torba içinde elimde (...) vardı. 


(Torbaların içinde ne olduğunu söylesem, hem kim buna suç diyor diye inanmazsınız. hem de bana yazanın kimliği meydana çıkar.) 

Karakola götürdüklerinde alevhim- 

de hiçbir şikayetçi olmadığı halde 'Sen bunları çaldın” diyerek, sanki filimlerdeki gibi, insan değilmişim de hayvanmışım gibi hem dövdüler, hem küfür ettiler, Ve ben davanamayarak suçu kabul ettim. Ve...ı çaldığımı söyledim. Çünkü adaletin temsilcileri adaletlidir, mahkemede suçsuzluğum meydana çıkar diyordum. 

"Esrarcı Biliy'nın gazetelerde çıkan yayınlarını okuduğumda, çevirdiği filmi duyduğumda, "Ne kadar adi herifmiş, hiç böyle şey olur mu? demiştim. Ama cezaevine gelip karakolda ve şubedeki işkenceleri gören Billy'nin gerçekleri yansıttığını düşünür oldum. 

“İşkence yetmemiş gibi cezaevinde beni 70 kişilik yerde tam 164 kişi kalan bir koğuşa verdiler, İki ay hasır Üzerinde yattım. Üzerimde ne battaniye ne de yorgan vardı, Adeta bir köpek gibi, Cezaevine düştüğümden ailemin haberi olmadığı için ne param geliyordu ne yiyeceğim. Idarenin verdiği bir ekmekle karnımı doyurmak zorunda kalıyordum. İdarenini verdiği yemek ise yemekten başka herşeye benziyor, Cezaevinde açlıktan başka hastalığa, pisliğe de terkedilmiştim. 

"Aradan 68 gün geçtikten sonra mahkemeye çıktım. Hakim benimle alay edermiş gibi, 'Maznuniyetisin devamına" diyerek mahkememin 


tutuklu olarak devamına karar verdi ve 34 gün ileriye attı. Çaldığım söylenen(..) ler de çalınacak bir şey olsa, 

“Cezaevinde yatarken Kanunun tamamiyle para olduğunu anladım Çünkü adam evinde 6 5 kilo esrarla yakalanıyor ve ilk mahkemede tahli- ye olup mahkemesi dışardan görülüyor Bunu parayla değil de ne ile sağlayabilir? Ama benim açgözlülere verecek param olmadığı için tam 100 
gündür suçsuz yere yatıyorum. 

“Suçsuzluğumu ispatlamak için tanık göstereceğim, fakat adlarını bilmiyorum. Davam tutuksuz görülse gider onları bulur , adlarını bulabili - rim,ama bilmediğim için suçsuzlugumu kanıtlayamıyorum. 

“Ve cezaevinde 1 kg. ekstra çay 
400 liradan 600 liraya çıktı. Sanki 
ceza yatmaya değil de soyulmaya geldik. Muayene desen öyle, Doktor sana bakmadan reçete yazar, git bu ilaçları al der, Kim ne ile alacak? 

"Başka cezaevinden kaçan bir mahkum yakalandı bizim koğuşa getirildi. Bu şahısta tüberküloz var Savcıya çıkıp durumu bildirdiğimiz- de "'Bana ne" deyip başından savdı İnsanı zorla isyan çıkartmaya teşvik ediyorlar, Bir çok arkadaşımız Þakımsızlıktan öldü. Mahkumların vazdıkları dilekçeler, suça itiraz, hastalık (vb) gardiyana verilir , o da yırtıp atar. Aylargeçer dilekçeye cevap gelmez. 

"Görüşler ise felaket, Düdük ve bağırmalar arasında görüşçünle ne konuştuğunu anlamazsın. 

“Ve koğuşa döndüğümde isyanım artıyor, Biz mahkumlar bu çileler altında Susuyoruz ama, onlar bizi habire isyana zorluyorlar, Sizden bu dramı yazmanızı rica ederim, 


(Okuyucunun ve cezaevinin adi bizde saklı) 


TEKZİP 


Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 


ANKARA 


4.1.1979 tahrihli gazetenizin ikinci sayfasında (Cayın kilosu 600 lira) baş- 


lıklı yazınız hakikate uygun değildir. 


Şöyle ki; Kapalı Cezaevimizde nir bardak çay 60 kuruştan satılmaktadır. 
Bu hir bardak çayın maliyet hesabında; çay, şeker, tüpgaz, bardak ve temizlik maddeleri ile idari ve işletme amortisman günlük masraflar dahil edilmek suretiyle hasaplanmış,bu fiyattan aşağı satılması imkanı bulunamamıstır. 

Bir kilo çayın 600 liraya satışı ile ilgili yazınızdaki hesap zorlama ve yanlış bilgiye dayanılarak ters yönde yorumlanışındanileri gelmektedir 

Ceza Evimizde öyle bir sömürü düzeni de: mevcut değildir 

Aynısahife sütunda aynı puntolarla neşrini rica ederim. 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) İran'ın başken ti-Soy, baba soyu. 2) Kulakta haz uyandıran ses dizisi, melodi-Göreli. bağıl. 
3) Kimyada Tantal'ın simgesi- Tersi anma söyleme (eski dil)-Bir çeşit peynir. 4) Deniz kuvvetlerinde bir rütbe-Tersi halk, 
5) Klasik Doğu müziğinde bir makam-Çok sayıda küçük işyerinin bulunduğu bina. 6) Anılar(eski dil). 7) Bitkilerin çürümesiyle oluşan, verimli kara toprak-Dere kıyılarında ve sulak çayırlardı kendi kendine yetişen ve yap- 


SAMİ UĞUR 
ANKARA SAVCI YARDIMCISI 


rakları sebze olarak kullanılan bir bitki. 8) Gümuş ya da 


im, işaret-Bir iş için önceden yatırılan gövence parası, pey 


akçesi. 


YUKARDAN AŞAĞI: 1) Özelikle paslı bulunan, bir tür mikrobun derideki kesiklerden kana karışmasıyla oluşan ve tedavi edilmediği takdirde, kasların ölüme yol açan bir hastalık. 2) En çok-Akıl, 3) Kimyada Cıva'nın simgesi-Tersi ani korkma ifade eden bir ünlem-Bir nota. 4) Tersi yazar (eski dil) 5) Tersi eski dilde gök rengi ya da Pasifik Okyanusu'nda bir adalar topluluğu. 6) Tersi kulağa sokma, aşılama. 7) Terbıraktığı-Tersi 


katılaşmasıyla 


si ayağımızın bastığı yerde 


BULMACANIN ÇÖ; 
3 


madenlerde! 


yüzü- 


müzün üst kısmı. 8) Tersi Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında, Nazilere ve İtalyan faşistlerine karşı savaşan halk direnişçilerine verilen ad. 9) Tersi Kimyada Demir'in simgesi-Bir tür kalın kumaş. 10) Osmanlılaraa devlet büyüklerinin silahlarına bakan kışı. 11) İhtar amacıyla söylenen kaba bir ünlem-Bir nota. 12) Güney Amerika'daki Amazon ırmağında sürüler halinde yaşayan, küçük yapılı çok yırtıcı bir 


balık türü, 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: 


TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 - İSTANBUL 


OSYAL emperyalistler ve Vietnam saldırganları Kamboçya'da kendi birliklerinin olmadı. 
gını iddia ediyorlar. “Kam boçya'da halkayaklanmış (!) 
“ Kamboçya Ulusal Kurtu- 


luş Cephesinde örgütlen miş ve devrimini (1) yap mış“ üstelik bu “Cephenin” adını tüm dünya yeni 


duyuyor, Yalan o kadar 


beceriksiz ki, kendilerin den başka kimseye söyle temiyorlar. (Bir de bizim TRT var), Kamboçya halkinm kurtuluş karşı çıkan, y 
Lon Nol kliğini tanıyan Sovyetler Birliği, birden “kurtuluştan" sözetmeye başlıyor Acaba kimin “kurtuluşu”? (!) 

Kukla cepheler, hükü 


metler emperyalizmin çok eskimiş. ve de artık “kabak tadı vermiş" aldatmacasıdır. 1918'de yurdumuzu işgal eden İngiliz.Fransız empetyalistleri İstanbul'da kukla hükümetler, kukla örgütler, ordular kurdular, Ama Türkiye halkı Ankara'daki milli hükümetin bayrağı altında toplandı, ve uşakların dettinler, Da Feritler arkalarına bile bakmadan İngiliz donanmasının eşliginde kaçtılar. Hitler Fransa'yı işgal ettiğinde Pet ain'e kukla hükümet kurdurdu. halkı 
Faşizme karşı milli direnişi zafere ulaştırarak faşiz- mi ve kukla hükümeti yıktı. Japon ve ABD emperya- 


bir 


emperyalistleri etti, Vah- 


bir 


Fransa 


listleri Çin'de uşak ruhlu kişilerden hükümetler oluşturdular, Sonuç gene 


aynı oldu. Çin Halkı Mao Zedung'un devrimini başarıyla sonuç landırdı. ABD emperyalist leri yıllar kendi deyimleriyle “Çin gerçeği ni kabul etmek” zorunda kaldılar. Tayvan'dan çekir giderek kukla iktidarı yal nızlığa terk ediyorlar 


önderliğinde 


sonra 


Yalçın Büyükdağlı 
Türkiye İşçi Köylü Partisi İstanbul il Yönetim 


Kurulu Üyesi 


Günümüzde sömürgecilik öyle teşhir olmuş vı öylesine tepki çekmekte dir ki, her işgalcinin ilk işi uşak hükümetler kurmak oluyor 

Ama tarihin gösterdiği gerçek şudur: Kim ki milletlerin hayatına kast eder, yıkılır. Sovyet sosyal -emperyalistleri ve Vietnam revizyonistlerini de aynı kader bekliyor 


Kamboçya'nın raferi mutlaktır 


AMBOÇYA  ışgalı- 

nın muhtemel sonu ne olabilir? Soruya cevap verebilmek için Kamboçya ve Saldırganlar açısından şartları tahlil etmek gereklidir. 

Savaş Kamboçya'da cereyan ediyor, Kamboçya halkı bağımsızlık ve toprak egemenliğini o savunuyor, varlığını koruma” mücade. 
lesi veriyor, Bunun için haklıdır 


sosyal - emperyalistleri Vietnam ise gerici bir savaşa giriştiler. 
bir halkın varlığına kast ediyorlar. Bağımsız bir ülkeyi işgal etmişlerdir. Sivil halkı katletmekte, yağma, 


Sovyet 


ve 


talan, ırza geçme gibi suçlar işlemektedirler. 
Haksız bir savaş verdikle- 


rini demagojilerle gizleyemezler. Bu sebepten tüm Kamboçya karşılarındadır 
Ve kendi halklarından da destek alamazlar. 

Savaşın sonucunu belirle yecek temel etken budur. 

Uluslararası planda Sovyetler ve Vietnam tecrit durumundadır. Onları yal- 


PDE 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON MALKTIR 


MEZ 


niz uşak iktidarları destekiyor. Tüm dünya Kamoçya'nın yanındadır. 
Üçüncü Dünya ülkeleri, İkinci Dünya ülkeleri hatta Amerika,saldırgana karşıdır. Sosyalist ülkeler, AS-EAN ülkeleri, İsveç, Ro- 


manya, Yugoslavya, Japonya, Mısır çok daha olumlu tutum takınmışlardır. 

Şunu diyebiliriz ki, 


dünya tarihinde ilk anda bu derece tecrit olan emperyalist saldırgan pek azdır. Uluslararası durum da Kamboçya'nın lehinedir. 

Savaşın haklı olması zafer kazanmada belirleyicidir. Uluslararası destek bunu tamamlar. Gene de bunlar sonuca ulaşmak için yeterli değildir. Ülke şartları elverişli değilse, zaferi sağlayamazlar. 

O halde ülke şartlarına bir göz atalım. 


Kamboçya halkı yüzyılı aşkın süredir bağımsızlık ve özgürlük için savaşıyor. 
1863'te Fransa'ya karşı başlayan milli direniş, emperyalistlerin yenilgisiyle sonuçlandı ve 1953 te Kamboçya bağımsızlığını kazandı. 1970'teki faşist darbeyi, ABD emperyalizmi ve Lon Nol kliğine karşı verilen beş yıllık savaşı Kamboçya halkı devrimle taçlandırdı. Kamboçya Komünist Partisi önderliğinde emperyalist boyunduruğu kırarak sosyalist ülkeler safındaki yerinialdı. 

Kamboçya devrimi kendi gücüne dayanan küçük bir halkın yaratıcılıgının ve en ilkel araçlarla 


başardığı büyük işlerin tipik bir örneğidir. Ülke kurtulduğunda yakılıp yıkılmış, nüfusunun 1/5 ini yitirmiş (bir milyon), nüfusun dengesiz bir şekilde Pnom Pen'de toplandığı harap bir vatan devr alınmıştır. İşte Kamboçya halkı böyle bir ülkede tırnaklarıyla dağı taşı oyarak sosyalizmi inşaya girişti. Üretimden kopuk şehir nüfusu tarımsal alanlara kaydırıldı. Böylece kısa sürede açlık sefaletin önüne geçildi. Aynı dönemde Vietnam halkı açlıktan kırılıyordu. Sosyal emperyalizme dayanma politikası Vietnam'ı açlık ve sefaletin batağına itmişti. 


Çok güç şartlarda 
"Kendi gücüne dayanma" ilkesini esas alarak 3 yıl önce bağımsızlık ve özgürlüğünü kazanan ve hızla ülkesini inşaya girişen bir halk emperyalizme teslim olmaz. Ayrıca Kamboçya halkı Sovyet sosyal. emperyalistlerini savaş yıllarında iyi tanımıştır. Vietnam revizyonist yöneticilerinin şoven emellerini de yıllardır bilmektedir. 


Kamboçya'nın en önemli avantajlarından biri de, milli direnişinin başında Kamboçya Komünist 
Partisi gibi mücadele içinde pişmiş bir öncünün olmasıdır. Kamboçya Komünist Partisi, tecrübeli, revizyonizme karşı uyanıklığını koruyan ve yaratıcılığıyla dikkat çeken bir partidir. Gerek savaş, gerek inşa yıllarında hal- 


kı seferber etmeyi başarmıştır. 

Kamboçya Komünist 
Partisi, halkı muhtemel bir saldırıya karşı yıllardır hazırlamaktadır. 
Kamboçya Komünist Partisi Sekreteri Pol Pot 20 
Aralık 1978'de şöyle diyordu: 

Vietnamlılar derin bir çukura düşmüştür. Yenilgileri sadece bir zaman meselesidir. Savaşı ne kadar büyütürlerse yenilgileri o kadar çabuk olacaktır. 
Kamboçya halkı onları bütun zayıf noktalarından vuracaktır. 

Sovyet sosyal - emperyalizmi ve Vietnamise, ülke- den kaçmış bir avuç hain- den ve eski düzenin yozlaşmış kalıntılarından başka kimseyi yanında bulamamıştır. 

Kısacası Kamboçya'da milli direnişin objektif ve subjektif şartları fevkalade olumludur. 

Diyebiliriz ki hiç bir halk bu denli olumlu şartlarda milli direnişe başlamamıştir. Gene dünya ve ülke 


şartları, hiçbir saldırganı bu kadar zor durumda yakalamadı. Sovyet sos- 


yal-emperyalistleri ilk defa sosyalist bir ülkeye saldırdı. Kamboçya Komünist Partisi ve Demokratik Kamboçya hükümeti milli direnişin başındadır. 
Kamboçya saldırgana karşı savaşıyor. Sosyal emperyalistler hırsından büyük bir işe girişti ve saldırganlığı devr aldığı diğer emperyalistlerin akıbeti onu da bekliyor. 

Kamboçya halkının milli direnişi Sovyet sosyal -emperyalistleri ve Vietnam için sonun başlangıcı, özgür bir dünyaya giden yolda, halkların sosyal -emperyalizme vurduğu öldürücü darbelerin öncüsü olacaktır. Bu bü- 


yük zaferi şimdiden selamlıyoruz. 
BİTTİ 


lutfü oflaz 


Koru kendini! 


Artık yazmak vacip oldu. 
Onlarla dalaşmak istemiyorduk oysa. 


“Bizden bulmasınlar 
Fakat heyhat! 


" diyorduk. 


Adamlar laftan anlamıyor anlaşılan. Atıp 


tutuyor. 


Tabii hakkımızda ne konuşurlarsa kelimesi 


kek. 
(0) 
tanedir. 
İnanmazsanız Yavuz 


Ne diyorduk? 


esine bize ulaşıyor... 
„mek gibi olmasın ama istihbaratımız bir 


Donat'a sorun. 


Laf yapan ağzı bozuklardan bahsediyorduk! 


Daha da açalım. 
Demirel'in koruma kastediyorduk. 


polislerinden bazılarını 


Hepsini değil. Sadece birkaçını, . . 
Polis değil sanki siyasi parti yöneticileri... 
"Sahibinin sesi” diyeceğim ama o da değil. 


Çünkü konuştukları 


dil Süleyman beyin kuş 


dilinden çok, boğuk kurt şivesini andırıyor. 
Marifetli adamlar doğrusu... 
AP'li gençlere bir başka siyasi partinin propagandasını yapmak bunlarda... 
Karşı çıkan Hürriyetçi gençlerle tartışmak 


bunlarda... 


12 Mart'a giden günlerde, keskin devrimci 
pozlara bürünüp, kışkırtıcı ajanlık yapmak yi- 


ne bunlarda... 


Veee ensonunda da demokrat basın mensuplarıyla uğraşmak hep bunlarda. 

Devlet memurudurlar halbuki. 

Politika yapmaya çok meraklıysalar bassınlar istifayı, siyasete bulaşsınlar. Keyifleri bilir... 

Ama hem bunu sapma, hem de ondan sonra kalk yurtsever yazarların arkasından cart-curt, 


atstut... 
Cart kabakağıt! 


Bu yoğurdun bolluğu nerde böyle? 
Öyle hirdenbire kızmayın çocuklar, tehlike- 


lidir... 


Ağır olun. Yavaş gelin... 
Havalar soğuk aman üşütmeyin... 


Olur mu? 


+k 


Tam sırasıdır. 


Derhal, koruyucu meleklerinin kulaklarını 


çekmeli Demirel; 
"Benden de mi ders 


almıyorsunuz?" demeli. 


"Örneğin ben, yılın yorumcusu seçilen Aydınlık yazarın; kutluyorum: Siz kalkıyorsunuz basınla aramıza taş koyuyorsunuz...." 


Vah Kırat'ın süvarisi! 


Kimlerin elinde kaldın sen? 
Asıl koruyucularından koru kendini! 
Hala tabanında bir oyuntu hissetmiyor mu- 


sun sahi? 


ESKİŞEHİR 


ÇİMENTO FABRİKASI ÇUKURHİSAR'I TOZA BULADI 


Fikret Yakaboylu 


Merkez köyü yaz kış dır, Yaz kış kar yağ« sanmayın hisar köyünü 


in. Çukur üstüne bir 


toz bulut 

Evlerin da 

lar, ağaçlar, a! 
bilecek heryer 

bir toz kap tozu bu 
Köyün yakınlarında bir çimento fabri kası vardır. Bu toz onun önlem alınmayan bacasından çıkmae tüm evreye c ıktadır şte bu tozun pek önemli marifetleri var, Tarlada ürünü öldürüyor, sebzeleri çürütüyor, ğaçların meyvesini kes kurutuyor, daha da kötüsü tüm köy halkının sağlığına zarar veriyor 

Bu sorunu yakından incelemek içi ladığı mız gibiarabay e git tik. Rüzgarın nde oraya buraya uç 1 toz ların arasından kahveye girdik ve bizi buyur eden masalardan birine çöktük, 

Gazeteci olduğumuzu, niçin geldiğimiz anlatinca etrafımızı saran köylü kalabalığı anında 


çoğalıverdi. İlk önce derdini köyde © lik yapan, aynı zam çeleri olan Ali Yüksel anlatıyor: 


“Çimento tozu ağaçlarin ve sebzelerin üstünü kaplıyor, meyve ve sebze yetiştirmemizi engelliyor. Çünkü meyveler ve sebzeler bü toz yüzünden, büyümüyorlar, çürüyorlar. Fabrika kuru sistem diye yeni bir ç ma şekline başl dan sonra toz daha çok gelmeye, daha çok zarar vermeye başladı. İlaç sayesinde ağaçları hastalıktan kurtardık, peki tozdan kim kurtaracak? 


Bahçelerimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun mutlaka halledilmesini istiyoruz." 

Bizim köylülere soru sormamıza, siz anlatın dememiz fırsat kalmıyor. Öylesine dolmuş ki köylü; b bitirmeden sözünü, değeri alıyor, Ali Yüksel'in bir yakını olan ve köyde tamircilik yapan, ama bahçeleri ve tarlas; büyük ölçüde zarar gören Osman Yüksel anlatmaya başlıyor: 

“Bu toz köyümüzü gördüğünüz gibi iyiden iyiye kapladı, Evlerin damları, sokaklar ve ağaçlar bembeyaz toz içinde kaldı, Çamasır yı-Kadığımızda bahçeye asamaz olduk, üzerine bulut gibi çöküyor toz... 

Köyümüzün insanının yüzde yetmişi mide ağrısı çeker , Nedeni bu tozdur, Yakında herkesin midesini kis kaplayacak, 
Bu tozun belası bu kadar olsa gene iyi. Ne bahçemizden, ne tarlamızdan ürün alamıyoruz. Bu sorun acilen; halledilmeli dir. En azından fazla za rar görenlere tazminat ödenmelidir. Bu, tüm kö: 
yün sorunudur ve tüm 


yetkililer bu meseleye el atmalıdır. Artık ciddi olarak bu sorunun üzerinde durulması gerekir, yarın çok geç olacak." 


KöYÜMÜZDE ÇİFTÇİ 
SAYISI YÜZDE OTUZA 
DÜŞTÜ 

Daha sonra birçok çiftçi konuya girdi. Hepsi üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyor: 

“Ürün öldü, kendimiz zehirleniyoruz." 

Bunlardan bazıları şikayette bulunmuşlar, ama yüzünü çevirip de bakan bile olmamış, gidip inceleme yapan bile olmamış. o Görüştüğümüz köylülerden Lütfi Kırcı ise şunlan söyledi, 
"Tarlada bir parmak kalınbğında toz var. Tarlayı sürünce toprakla karışıyor ve daha çok zararlı oluyor. Zaten rüzgarla kalkan tozdan çalışabilirsen aşkolsun. Ben bizzat Ziraat Odasına şikayette bulundum. Gıda ve Tarım Bakanlığına bildirin, fabrikanın bacasına filtre taktırtın" dedim. " Üzerine. düşen hiç çıkmadı. Oralı pile olmadılar. İnanır mısınız traktörümün üstüne inen toz; 


su görünce yapışıp kalıyor ve hiç çıkartamıyo- 


ruz. " Bir başka çiftçi Mehmet özhan ise şunları ekledi hemen: 

"Toz bütün merayı kaplıyor. Enaz 10 kilometreye yayılıyor ve zarar veriyor, Fabrika bacasına filtre takarlarsa bu sorun kalmayacakmış. 
Ama fabrika kârını düşünüyor bizi düşündükleri yok, " Mehmet Özhan sözünü bitiremeden bir başka köylü, bir başka dertli sözü aldı, Adı Ahmet Çakır olan bu dertli ise şunları söyledi. 

“Bu toz aruk evlerimize bile giriyor. Bir de pis kokusu var ki sormayın. Fabrikanın bacasına filtre takmamakta ısrar ediyorlar. Filtre takarlarsa zorlanıyormuş, şimdi biz zorlanıyoruz, Köyümüzde çiftçi sayısı yüzde otuza düştü, yüzde yetmişi, ürün alamadğı için bu mesleği bırakmak zorunda kaldı. Daha ne kadar sürecek bu cilemiz? 
Bütün mera yok oluncaya kadar bekleyecek miyiz? 

Köylüler dertli, hemde çok dertli. Biz bir aralık izin alıp belediye başkanı ile görüşmek istedi- 


gimizi bildirdik. Bakalım köyde yetkili bir ağız bize neler anlatacaktı. 
Çukurhisar Belediye Baş- 


kanı Abdullah Kocaoğlu _ 


niçin kendisini rahatsız ettiğimizi öğrenince önce şaşırdı sayılır. Çünkü başkanın tarlası bahçesi olmadığı için böyle bir sorundan fazla haberi yokmuş."Benim bir şikayetim yok" dedi. Bu tozun zararını kendisi görmediği için pek bilemiyormuş. Sadece köylüler böyle bir sorunun var olduğunu söylüyorlar demekle yetindi. Bir de başkanın arabası olan arkadaşları diyorlarmış, gece arabamızın üstü toz doluyor diye. Belediye Başkanı Kocaoğlu bu meselenin halledilmesi konusunda ise şunlan söyledi: 

"Şikayetlerin oldugunu bildiğim için fabrika yöneticileri ile tema- sa geçtim, halen temas halindeyim. Gerekli şikayetimi yaptım. Bana filtte taktıklarını söylediler." 

ÇİFTÇİ KORUMA 

DERNEĞİ BAŞKANI 

İLE GÖRÜŞME 

Belediye başkanından 


daha fazla bilgi alamayacağımızı anlayınca tekrar kahveye döndük. Kahveye gelirken gözümüz, üzerinde tabela olan bir binaya ilişti, Tabelada aynen şunlar yazılı idi. 
“Çukurhisar Çiftçilerini Koruma Derneği",. Bu neyin nesidir diye sorduğumuzda anladık ki köy de sırf cifteilik yapan, tüm yaşamını buna bağlayan köylüler örgütlenmişler ve bir dernek kurmuşlar. Bu derneğin yetkililerinden biri ile görüşmek istedik, gitmeden bir yetkiliden daha bilgi alalım dedik. 
Köylüler hemen bu derneğin başkanını bulup getirdiler, Haberi alan dernek başkanı İbrahim Torun, yüzünde tebessümle kahveye geldi ve bize şunları söyledi- 

“Biz dernek yönetim kurulu olarak bu mese- 


leyi görüştük. Gerekli heryere müracaatımızı ya pacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız ve köyü toz belasından kurtara cağız. Kendi menfaatlerimizi savunacağız." 
Dernek başkanı İbrahim 
Torun işi olduğu için yanımızda daha fazla kalamadı, 

Saat epey geç olmuş, hava iyice kararmıştı. Arük gitmemiz gerekiyordu. 

Çukurhisar Köyünün derdi çok, tozu çok,ama sevgiside pek çok ve biz bu sevginin, bu ilginin tadına doyamadan köy- den ayrıldık. Şimdi biz de soruyoruz.Çukurhisar Köylüsünün tozu ne zaman bitecek, kim ilgilenecek onlarla? Ve Osman Yüksel'in dediği gibi... Bu sorun üzerinde ciddi olarak durulmalıdır. Yarın çok peç olacak. 


YAHYALI 


KAYSERİ 


MHP'liler lisemizde öğrenim özgürlüğünü engellemeye çalışıyorlar 


Çeşitli yerlerde olduğu gibi MHP'liler Yahyalı'da,Yahyalıgazi Lisesin- de de tertiplere başvurmaktadırlar. Biravuç faşist zorba gençliğin öğrenim özgürlüğünü engellemeye, gençliği birbirine 


düşman etmeye çalışmaktadır 
Yahyalı'da kurulma- 


sından birkaç gün sonra TÖB-DER'i bombaladı- 


lar. Şimdi de demokrat okul müdürüne ve öğretmenlere çeşitli iftirada bulunarak, öğrenci gençliğin, okul idaresinin ve öğretmenlerin birliğini parçalamaya çalışıyorlar. Bir kaç kez okula ve öğrencilere saldırıda bulundular, 


Yanyalıgazi Lisesinden Devrimci Öğrenciler 


“karışıklık çıkarmaya devam ediyor 


Vietnam askerleri, 


— Ginli sekizsınır muhafızını öldürdüler 


Hanoi, Çin sınırında 


Sedat, Carter'la Orta Doğu 


konusunda görüşmek istediğini açıkladı 


KAHİRE (AJANSLAR) 
Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat kesintiye uğrayan Orta Doğu barış görüşmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için 
ABD Başkanı Carter'la görüşmek istediğini açıkladı. Ancak Carter'ın Çin Başbakan Yardımcısı 
Deng Siao-ping'in ziyâreti dolayısı ile meşgul olduğu için şimdilik bunun mümkün olmadığını söyledi. 
ABD Başkanı Carter ile veni bir doruk top- 


Afğan 


mültecilerinin, 


lantısı konusunda yorum yapmayan Enver Sedat Carter'ın görüşünü alma- dan bir şey söylemeyeceğini belirtti. 


Öte yandan Enver Sedat ülkesinin israil'e, Sina petrolünü uluslararası fiyatlarla satmayı kabul ettiğini açıkladı. Sedat, Mısır'ın İsrail'in bu konudaki isteğini kabul etmesinden sonra Sina petrolü konusunda hiç bir sorunun kalmayacağını söyledi 


PEKİN 


Yeni Çin Haber Ajansı, Vietnam'ın Çin sınırını yine ihlal ettiğini ve 
Vietnamlı askerlerin 8 
Çinli sınır muhafızını öldürdüklerini bildirdi. Ayrıca 16 Çinli de yaralandı. Bu olayın, son günlerde Vietnam sınırında meydana' gelen olayların en ağırı olduğu belirtiliyor. 


Yeni Çin Haber Ajansi, Vietnamlı askerlerin 
Çin sınırını aşarak olaylara neden olduklarını bildirdi. İlk ateşi Vietnamlıların açtıklarını belirten ajans, Çinli sınır muhafızlarının kendilerini korumak için ateşe karşılık verdiklerini açıkladı. Yine ajansın verdiği habere göre, sınırı geçen Vietnamlı askerler Yunnan Eyaletinde tarlalarında çalışan iki sivil çiftçiye de saldırıp öldürdüler. Ti 

Yeni Çin Haber Ajansı, birkaç gün önce verdiği bir haberde de, 50 
kadar silahlı Vietnamlı- nın Çin'in Yunnan bölgesine girdiklerini ve devri- ye gezen sınır muhafızlarına ateş açtıklarını bildirmişti, Ayrıca Guansgi bölgesinde de sınırı geçen Vietnamlılar, sivil halka saldırmış ve bir sivili öldürmüşlerdi. Çok sayıda sivil ve sınır muhafızı da yaralanmıştı. 


zambik'te toplanan Bloksuz Ü 


Pakistan'da gerilla eğitimi gördükleri haberi yalanlandı 


ISLAMABAD (AA) 
Pakistan'daki bir kampta Afgan mültecilerine gerilla eğitimi yaptırıldığı yolundaki haberler Pakistan Hükümeti tarafından yalanlandı. 
Basında yer alan bazı haberlerde, Peşaver' 
in 20 km yakınındaki Afganlıların gerilla eğitim kampları bulunduğu söylenmişti. Pakistan Hükümet sözcüsü bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi: "'Bu haber bütünüyle gerçek dışıdır. Pakistan Hükümeti, Afgan mültecilerinin böyle eylemlere girmelerine izin vermeyeceğini daha önce açık olarak belirtmişti." 
Hükümet sözcüsü, Afgan mültecilerinin ülkeye girmesine izin verilmesinin yalnızca insancıl nedenlere dayandığını belirtti, 

Ülkesinin Afganistan'a karşı izlediği politikanın iyi komşuluk anlayışına dayandığını bildiren sözcü, başka bir ülkenin içişlerine karışmama ilkesi- ne sıkı sıkıya bağlı olduklarını da belirtti. 


Cezayir 

devlet başkanı adayı Chadli'nin 
Bin Bella'yı serbest bırakacağını açıkladı 


CEZAYİR 
Cezayir Devlet Başkanı adayı Bencedid 


Chadli'nin, devlet başkanlığı kesinleştikten sonra eski devlet başkanı Bin Bella'yı serbest bırakacağı bildirildi. 

Bin Bella 1965 yılında Bumedyen tarafından gerçekleştirilen darbe sonunda tutuklanmıştı. Bu darbeye şimdiki başkan adayı Chadli de aktif olarak katılmıştır. 

Bencedid o Chadli'nin bu karari diplomatik çevrelerde bir iyi niyet gösterisi olarak nitelendirildi. 

Aynı çevrelerin "ilimli" olarak nitelediği yeni başkan adayının, Dışişleri Bakanı Abdülaziz Buteflika'nın siyasi önerileri doğrultusunda hareket edeceği öne sürülüyor Buteflika genellikle "'Batı eğilimli"' olarak tanınmaktadır. 


r Dışişleri Ba- 


kanları Konferansı, özellikle Afrika'nın Güneyindeki ırkçı rejimlere karşı mücadele sorunu üzerinde durdu. 
Konferansın sonunda yayınlanan ortak bildiride, ırkçı Güney Afrika rejiminin Namibya'da yaptığı sözümona seçimlere kayıtsız kalan Batılı ülkeler kınandı. Geçtigimiz yıl Güney Afrika'daki Vanster rejimi, işgal altında tuttuğu Namibya'da silahların gölgesinde bir seçim oyunu sergilemişti 


Mozambik'te yapılan 
Bloksuz Ülkeler 
Dışişleri Bakanları 


Konferansı sona erdi 


@ Ortak bildirde, Batılı ülkeler ırkçı Güney Afrika rejiminin Namibya'da yaptığı seçimlere kayusız kaldığı için kınadı 


MAPUTO 


Yirmi beş Bloksuz ülkenin dışişleri bakan- ve temsilcilerinin Mozambik'in başkenti Moputo'da yaptıkları toplantı sona erdi. Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride, Batılı ülkeler geçen Aralık ayında Namibya'da ırkçı Güney Afrika rejiminin denetimide yapılan seçimlere karşı kayıtsız kaldığı için kınandı. Batılı ülkelerin Afrika'nın güneyinde gerçek bir barış istemediği belirtilen birdiride somürü alanlarını ve askeri etkiniliğini korumak için böyle bir yolu seçtiği açıklandı. 
Toplantıda, ayrıca toplantıya katılan bakanların hükümetlerine Zimbabve Yurtsever Cephesinin gelecek eylül ayında Havana'da yapılacak Bloksuz Ülkeler Konferansına asil üye olarak katılmasını tavsiye etmeleri kararlaştırıldı. 


atının kendi 


23 Mayıs 1978'de başlayan Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Özel Oturumu. Bu Olurumda Silahsızlanma 
Konferansı yerine Silahsızlanma Komitesinin kurulması kararlaştırılmışlı 


BM SİLAHSIZLANMA KOMİTESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN... 


Geçtiğimiz yıl Mayıs-Haziran aylarında New York'ta yapılan BM Silahsızlanma Özel Oturumu bir “Silahsızlanma Komitesi'nin kurulmasını kararlaştırmıştı. Silahsızlanma Komitesi, artık bundan sonra Silahsızlanma Konferansı diye adlandırılan organın yerini alacak. Cenevre'de geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan yeni Silahsızlanma Komitesinin çalışmaları üç ay sürecek. 

Böylesine bir değişiklik yapılmasının anlamı nedir? Bilindiği gibi BM silahsızlanma görüşmelerinin geçmişi 1961 senesine kadar uzanıyor. Bu tarihte kurulan Silahsızlanma Konferansı, çalışmalarına 18 üye ile başlamış, zamanla üye sayısını 30'a çıkarmıştı. Silahsızlanma Konferansının çalışmaları iki süper devlet ABD ve Sovyetlerin deneümi ve tekeli. altındaydı. Konferansın başkanlığını iki süper devlet paylaşıyordu. Fransa, konferansın çalışmalarının iki süpor devlet tarafından yönlendirilmesine karşı çıkarak görüşmeleri boykot etmişti. 


BM SİLAHSIZLANMA 
ÖZEL OTURUMUNUN 
SONUÇ BELGESİ 


New Yo rumunda ise devletir silahlanma yarışı karşisında duy duiları endişeleri be- 

i Silehsızlanma oturuf Dir rol oynayan baikle üçüncü dünya ülkeleri, 129 maddeden oluşan sonuç belgesinde birçok olumlu noktanın yer almasını sağladılar. 


“Silahlanma yarışı yavaşlamak bir,yana, giderek hızlanmakta ve büyük boyutlara ulaşmaktadır” tespitinin bulunduğu sonuç belgesi “süratle önlemler alınma si” gerektiğini vurguladı: BM Genel Sekreteri K. Waldheim'in Komitenin açış toplantısına yoiladığı mesajda da belirttiği gibi sonuç belgesi, "Genel ve tam bir silahsızlınmanın etkili bir uluslararası kontrol sistemiyle" gerçekleştirilmesini hedef aliyor. 
Gerçek bir silahsızlanmaya karşı çıkan süper devletler bazı öneriler ileri sürmelerine rağmen sorumluluk almaya yanaşmadılar, 

Öte yandan Bloksuz Ülkeler, yabancı ülkelerdeki askeri üslerin kaldırılmasını istediler ve bunun Akdeniz bölgesine de uygulanmasını önerdiler. 


SİLAHSIZLANMA 
KOMİTESİNİN GETİRDİGİ YENİLİKLER 


Silahsızlanma Konferansı adındaki eski organa göre, yeni Siiahsızlanma Komitesi gerek işleyiş, gerekse birleşimi bakımından birçok olumlu değişiklikler getiriyor. Silahsızlanma Komitesine, nükleer silahlara sahip ülkelerin dışında 35 ülke daha katılıyor. Batılı ve üçüncü dünya ülkelerinin katılmasında ısrar ettikleri Çin Halk Cumhuriyeti'de görüşmeleri, şimdilik gözlemci olarak izleyeceğini bildirdi. Silahsızlanma Komitesinin işleyişindeki yenilikler nelerdir? Artık başkanlık iki süper devletin tekelin- den çıkıyor. Komiteye üye ülkeler sırayla başkanlık edecekler. 


Geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlayan komitenin ilk başkanı Cezayir'den. Komite , çalışmalarını görüş birliği temelinde yürütecek. Kendi gündemini kendi tespit edecek. BM Genel Kuruluna ve komiteye üye ülkelerin önerilerini hesaba katacak. BM'ye öye olmayan ülkeler de önerilerini sunabilecekler. New York'ta- ki Silahsızlanma Özel Oturumuna İsviçre BM'ye üye olmamasına rağmen bir öneri sunmuş, silahsızlanmanın öncelikle süper devletlerden başlamasını istemişti. 
Komite, çalışmalarından bütün BM üyesi ülkeleri haberdar edecek. Silahsızlanma Komitesinin toplantıları açık olarak yapılacak ve serbestçe izlenebilecek. 
Oysa daha önceleri eski Silahsızlanma Konferansının çalışmaları kapalı kapılar ardında yapılıyordu. 


BM SİLAHSIZLANMA 
ÖZEL CTURUMUNUN 
ÖNERİLERİ 


PM Silahsızlanma Özel Oturumu, Silahsızlanma Komitesine çözüm bulmak kaydıyla bazı öneriler aktarmıştı. Bu öneriler, komitenin çalışma programında yer alıyor. BM Silahsızlanma Özel Oturumunun önerileri kısaca şöyle: Kimyasal ve biyolojik silahların geliştirilmesinin ve depo edilmesinin yasaklanması, bu silahların imha edilmesi. Nükleer denemelerin yasaklanması için mümkün olduğu kadar çok ülkenin üzerinde görüş birliğine vardığı bir anlaşmanın hazırlanması. 
Nükleer silahlara sahip olmayan ülkelerin güvenliklerinin garanti altına alınması. 

Birleşmiş Milletler, Silahsızlanma Komitesinin çalışmalarını gözden geçirmek ve tartışmak üzere 1982 yılında tekrar bir özel oturum yapacak. 


DEMOKRATİK KAMBOÇYA'NIN SESİ RADYOSU: 


“Kamboçya top 


, 300 Rus ve ölü olarak ele 


JUL 


© "Vignramlı 

komutanlar, Kus ve 
Kübalı danısmanlarla sürekli temas halinde 


© Devrimci 


Halk Ordusu, Pnom 
Pen'in çevresinde 
3 düzenli tümen 
bulunduruyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Kamboçya Devrimci 
Halk Ordusunun Vietnam işgaline karşı yürüttüğü direniş savaşı başarıyla sürüyor. Demokratik Kamboçya halkı, bağımsızlık mücadelesinde her gün yeni başarilar kazanıyo.. 
Demokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosu, 
Vietnam saldırısının başladığı 25 Aralıktan bu yana Kamboçya tcpraklarında 300 kadar Rus ve Kübalının ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. 
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Radyo ayrıca, Vietnam tümenlerindeki komutanları telsizle Vietnam'daki Sovyet ve Kübalı danışmanlarla temas halinde olduklarını belirtti. 


ya'nın Sesi Radyosu öte yandan, Devrimci Halk Ordusunun Pnom Pen çevresinde düzenli üç tümen bulundurduğunu bildirdi. Radyo daha önceki bir yayımında, Pnom Pen'in Devrimci Halk 


AMERİKA'DA YAŞAYAN KAMBOÇYALILAR NEW YORK DA VIETNAMI VE SOVYETLER BİRLİĞİ'Nİ 

PROTESTO ETTİLER 


Ordusu tarafından kuşatıldığını açıklamıştı. 
Devrimci birlikler, Pnom Pen'in kenar semtlerine de girmekte ve işgalci Vietnam birliklerine karşı askeri operasyonlar düzenlemektedir. 


İtalya'da hükümeti kurma görevi tekrar 
Andreotti'ye verildi 


ROMA (ANKA) 
İtalya Devlet Başkanı 
Sandro Pertini, yeni hükümeti kurma görevini tekrar eski Başbakan 
Gulio Andreotti'ye verdi. 
Andreotti o başkanlı. 
ğındaki Hıristiyan Demokrat azınlık hükümeti, revizyonist İtalyan "'Komünist Partisi'nin desteğini çekmesi üzerine geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. 


AMERİKA'NIN SESİ; 
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TANZANYA DEVLET BAŞKANI NYERERE: "Ian Smith'in Anayasa önerisinde 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Amerika'da yaşayan Kam boçyalılar geçenlerde, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği istila hareketini protesto etmek için 


FRANSA'DA VIETNAM İŞGALİNE KARŞI KAMPANYA AÇILDI 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Fransa'da, aralarında yazar Charles Betteheim, Regis Bergeron, karikatürist Sine, rahip Öe- an Cardonnel'in de bulunduğu bir grup aydın, Vietnam'ın Kamboçya'da giriştiği saldırıyı kınamak amacıyla bir komite kurdular. Bir de çağrı metni kaleme alan komite, eski bir Vietnam Milli Komitesi üyesi tarafından yönetiliyor, Komiteyi birçok Vietnamlı yurtsever ve Fransız "Komünist"' Partisi üyesi de destekliyor. 
“omitenin yayınladığı ve bir ınya biçiminde imzaya açılan çağrı metninde şöyle deni- 


New York'ta bir gösteri düzenlediler, Gösteriye Amerika Komunist Partisi (ML), New York Mücadele Örgütü, Devrimci İşçiler Birliği, Devrimci Mücadele Liga'sı (ML)şsİran öğrenci Birliği (CÌS), Kuzey Amerika Etyopya 


“Şimdiye'kadar Vietnam, Laos ve Kamboçya'nın ABD istilasına karşı mücadelelerini desteklemiş olan bizler, 1975-1978 yılları arasında Kamboçya'da cereyan eden olaylar hakkında farklı görüşlere sahip olsak bile, Vietnam ordusunun Kamboçya'- yı işgal etmesini nefretle kınıyoruz. Bu saldırı bir ülkenin bağımsızlığına yönelmiştir ve hiçbir gerekçe ile haklı gösterilemez. 

"Vietnam işgali Kamboçya" nın hiç bir iç sorununa çözüm getiremez. Tıpkı Sovyetler Birliği'- nin, Çekoslovakya'yı askeri olarak işgal etmesinden sonra, bu ülkenin iç sorunlarına hiçbir çözüm getiremediği gibi. 


Öğrenci Birliği, 18 Mayıs Haiti Devrimci Örgütü taraftarlarından 200'den fazla kişi katıldı. Gösterıciler Birleşmiş Milletler 'deki Sovyet Misyon'luğu önüne yürüyerek Sovyetler Birliği'ni protes to ettiler. 


"Bugün Güney Doğu Asya'da meydana gelen vahim durum, Vietnam, Laos ve Kamboçya halklarının çıkarlarına da hiç " şekilde hizmet etmeyecektir , 

"Biz, Vietnam hükümetinden, bütün askeri birliklerini 'bir an önce Kamboçya'dan çekmesini talep ediyoruz. ABD emperyalizminin saldırısına karşı barış ve kardeşlik içinde yaşayan Vietnam ve Kamboçya halklarının birliği ancak bu koşulla sağlanabilir. 


“Başkan Ho Şi Min'in dediği gibi, BAĞIMSIZLIK VE ÖZ-GÜRLÜKTEN DAHA KIYMET- 
LİBİR ŞEY YOKTUR." 


“Rodezya'da beyaz azınlığın onayladığı Anayasa, hoşnutlukla karşılanmadı” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Amerika'nın Sesi Radyosu, Rodezya'da Salı günü beyaz azınlık arasında oylanan "iç çözüm anayasası" ile ilgili olarak bir yorum yayınladı. Bu "anayasanın" hoşnutlukla karşılanmadığını belirten Amerika'nın Sesi Radyosu, şöyle dedi: 

"Bu anayasa, bazı sınırlamalar, koşullar ve engelleyici hükümler taşıdığı için, geniş ölçüde eleştiriye uğruyor. Bu koşullar, ülkede denetimin en azından bir kaç yıl daha beyazların elinde kalması amacına yönelik. Bu koşullarda, yüz üyelik parlamentoda 28 sandalye, en az on yıl süreyle beyazlara ayrılıyor. Bu süre, herhangi bir anayasa değişikliğini engellemek için yeterli. Ayrıca beyazların kabine üyeliklerinin yüzde 25'ini en az beş yıl süreyle elde tutmaları ve de yüksek düzeydeki askeri yetkilileri, yargı organı üyelerini ve devlet memurlarını atama yetkisine de aynı süre boyunca sahip olmaları öngörülüyor. 

“Eleştirilerin başka bir nedeni de, anayasanın Rodezya'daki siyah nüfus tarafından onaylanma- dan yürürlüğe girmesi. . "' 

, Amerika'nın Sesi Radyosu, yorumu şöyle bitiriyor: f 

"Bu etkenler yüzünden, Salı günü beyazlar arasında yapılan oylamanın ne derece önemli olduğu konusunda zihinlerde soru işaretleri meydana 
geliyor. Ayrıca yeni anayasaya göre, ülkede 20 
Nisan tarihinde genel seçimlerin yapılması gerekirken, bu seçimlerin başarıyla yapılıp yapılmayacağı konusunda da kuşkular belirivor " 


gerçek kuvvet, beyaz azınlığın elindedir” 


© Smith, yalnız beyaz azmtlığın tahakkömünü sürdürmek için savaşıyor 


e Şimdiye kadar hiç bir yerde azınlığın kuvvet kullanmadan iktidarı bıraktığını duymadım 


Amerika'da Man, Newsweek Dergisi Muhabi- 


ri Nicholas pro 


ittgeçenlerde Tanzanya Devlet Baş- 


kanı Jullus Nyerere ile Rodezya'dakl son durum üze- 


rine bir görüşme yaptı. 


Rodezya'da ırkçı ian Smith 


rejimine karşı Çarpışan Yurtsever Cepheyi destekleyen Nyerere'nin, Newsweek ile görüşmesini yayınlı- 


yoruz: 


PROFFİTT — Rodezya Başbakanı İan Smith siyah çoğunluğun yönelimi almasını kabul ettiğini söyledi Rodezya'da Smith'in ve beyazların çoğunluk yönetimini gerçekten kabul ettiğine inanıyor musunuz? 


NYERERE — Hayır. 
Smith, yalnız ve yalnız beyaz azınlığın tahakkümünü sürdürmek için savaşıyor. Yeni anayasa önerisinde de açıkça görüldüğü gibi, gerçek kuvvet beyazların elinde kalacaktır. 


PROFFİTT Rodezya'nın ülkede çoğunluk yöneliminin kurulmasını gelecek yık ertelemesi, beyazların niyetleri ko 


> j 


j 


Tanzanya Devlet Başkanı NYERERE . 


nusunda sizi şüpheye düşürdü mü? 

NYERERE — Smith'- in bu kararının önemi yoktur. Smith, çoğunluk yönetimini bu yıl, gelecek yıl hiç bir yıl kabul 


etmeyecektir. Sömürgeci bir güçle, sömürgecilikten vazgeçtiği zaman masaya oturabilirsin. Ama şimdiye kadar hiç bir yerde azınlığın kuvvet kullanmadan iktidarı bıraktığını duymadım. Oniz atabilmek için sürekli savaşacaksın. Şüphesiz Smith'i atmak için de savaşmak gerekiyor. 

PROFFİTT Bütün partilerin katılacağı konferansın o gerçekleşmesi olasılığı kalktı mı? 


NYERERE— oo öyle zannediyorum. Bu konferansın gerçekleşmesi de, mutlaka gerekmiyor. 
Bizim amacımız, Rodezya'da çoğunluk yönetimin sağlanmasıdır. Bütün partilerin bir araya geli Anglo-Amerikan Bada ni görüşmeleri sağlanabilseydi iyi olurdu. Zannederim bu önerinin sahipleri, meselenin üzerinde ciddiyetle durmadılar. 


Gülay Kurnaz 
SSK isçileri ve Ecevit'in 1976' daki sözleri 


Dünkü yazımızda, Tam Gün Yasasının kapsamı konusunda ortaya çıkan sorunları ve kapsam belirlerken getirilen suni ayrımlarla sağlık personelinin nasıl bölündüğünü belirtmiştik. 
Bugünkü yazımızda ise, Tam Gün Yasasının SSK'larda çalışan işçilerin memurlaştırılması girişimine alet edildiği meselesi üzerinde duracağız 


Türkiye'nin’ yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan işçi:memur ayrımı meselesi, sağlık emekçilerinin de baş sorunlarından biridir. Hastanelerde, sağlık evlerinde çalışan ve aynı işi yapan emekçilerin bir kısmı memur, bir kısmı işçi statüsünde çalışmakta, kimse, neden işçi yâ da neden memur sayıldığını anlayamamaktadır. 

Yıllardır süregelen bu sorun, Tam Gün Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte daha da alevlenmiş, güncel hale gelmiştir. 

Geçen yaz Tam Gün Yasasının yürürlüğe konmasından sonra SSK'larda ve diğer sağlık işyerlerinde çalışan personelin bir kısmı bu yasa kapsamına alındı ve maaşlarında önemli artış sağlandı. Öte yandan, işçi statüsünde çalışan sağlık emekçileri ise, hızla artan fiyatlar karşıanda, hâlâ 1976 yılında imzalanan sözleşme düzeyinde ücret alıyor ve çok zor şartlar altında geçimlerini sürdürüyorlardı. Aynı işyerinde çalışan ve aşağı yukarı aynı işi yapan sağlık emekçilerinin ücretleri arasında ortaya çıkan bu dengesizlik, doğal olarak memur olmayı çekici hale getiriyor, işçileri bu yönde teşvik ediyordu. 

İşte, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK'larda çalışan işçileri memurlaştırmak için, ortaya çıkan bu dengesizlikten yararlanma yoluna git - ti. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zaman zaman baskıya da başvurarak yürütülen memurlaştırma operasyonunu şöyle özetleyebiliriz: 
Bakanlık, bir yandan SSK'da başlatılması 

gereken toplusözleşme görüşmelerini sürekli ertelemekte, görüşmeye oturmamakta ve böylece 
25 bin işçiyi 1976 yıl ücretleri ile yaşamaya 
mecbur ederek mevcut ücret dengesizliğini korumaya çalışmaktadır. Bundan şikayet edenlere ise, "İşte Tam Gün Yasası. Buyrun dilekçe verip memur olun, alın zammınızı" demektedir. 
Sendikalar "üyelerimiz memurlaştırılıyor” diye feryat edince de verilen cevap, "ne münasebet. 
Biz baskı yapmadık. Kendileri dilekçe verdiler" olmaktadır. Türk-İş'in yaptığı bir açıklamadan öğrendiğimiz kadarıyla, bu tür dolaylı baskılarla da yetinmeyen bakanlık, son olarak bütün işçileri memur statüsüne geçirmek: için kuruma yazılı emir vermekten de çekinmemiştir. 

Görüldüğü gibi, işçi-memur ayrımı sorunu, SSK'larda Tam Gün Yasası ile iyice arap saçına dönmüş, iyi niyetle çıkarılan bu yasa, SSK işçilerinin memurlaştırılması amacına alet edilmiştir. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, bugün SSK'larda, kimin memur, kimin işçi olduğunun tespiti yapılan işe değil, işçilerin beyanlarına dayandırılmaktadır. İşçiler bugünkü uygulamaya göre, dilekçe verip memur olabildiklerine göre, dilekçe vererek işçi olabilmeleri de gerekmez mi? Şimdi sendikacılar haklı olarak bu soruyu sormaktadırlar. Yarın, yetkili sendikalar yaptıkları sözleşmeyle Tam Gün Yasasıyla sağ - lanan haklardan daha iyi ekonomik haklar aldilar diyelim. O zaman memur olmaktan vazgeçip işçi olmak için dilekçe veren emekçilere ne diyecektir Bakanlık? "Bu iş dilekçeyle olmaz" mı diyecektir? Böyle derse ne kadar tutarlı olabilecektir? Kısacası, bu arapsaçı daha ne kadar sürecek, nasıl çözülecektir? 

Aslında, bu arapsaçının nasıl çözüleceğini bugün SSK işçilerini memurlaştırmaya çalışan hükümet ve o hükümetin başbakanı çok iyi bilmektedirler. Muhalefet partisi lideri Ecevit 
9 Ocak 1976'da Üçüncü Demokratik Sol Düşünce Forumunda yaptığı konuşmada kamu görevlilerinin memurlaştırılması anlayışını mahkum etmiş ve işçi-memur ayrım ! sorununun tek çözümünü en açık bir şekilde koymuştu. 
Biz yazımızı, Ecevit'in iktidar olduğundan bu yana unutur göründüğü bu çözümü, yine onun ağzından hatırlatarak bitirelim: 

"Çağımızda artık, kim işçidir, kim memurdur, kim kol işçisidir, kim kafa işçisidir, bu ayrımlar eskisi gibi yapılmıyor. Çağımızın teknolojisi başka, çağımızın toplumu başka Onun için de bu ayrımın tanımlaması yapıla mıyor. ... Bu sorunun çözümü ancak işçi-memur ayrımı diye bir ayrım yapılamayacağının kabul edilmesiyle ve tüm memurların, daha doğru bir deyimle tüm kamu görevlilerinin, bütün işçi haklarına kavuşmasıyla ortadan kalkmış olur. 

" „Şimdi Türkiye'de bazı kurnaz çevreler bu yaklaşımın tam tersini uygulayarak sorunu ortadan kaldırmaya özeniyorlar. İşçilerle kamu görevlilerini işçi haklarında birleştirmek yerine işçilerle kamu görevlilerini kamu görevlilerinin hak yoksunluğunda birleştirmeye kalkışıyor lar. Bu amaçla bir yandan gözleri tularsa, de mokratik işçi haklarını kısmaya, bir yandan da fırsatını buldukça kamu kesimindeki işçileri kamu görevlisi statüsüne geçirmeye uğraşıyor lar. Bu kurnazlık geçerli olmayacaktır. Sonunda işçilerle kamu görevlileri işçi haklarında birleşeceklerdir. Bu sorunun altından başka türlü 

- kalkılabildiğini bilen varsa ortaya çıkıp ortaya koymalıdır." 

Bizim, Ecevit'in bu sözlerine ekleyecek tek bir kelimemiz yoktur. Dileğimiz. hükümetin, Ecevit'in deyimi ile “bazı kumaz çevrelerin yaklaşımını" bir an önce terketmesi ve sorunun tek çözümü olan tüm çalışanların grevli pi ei sendika hakkına doğru yönelmesiir. 


İLAN 
ARTIK MAMÜL, HATALI MAMÜL, PARÇA BEZ, TELEF, ÜSTÜPÜ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR. 


9 Şubat 1979 Cuma günü Saat 10.00'da Parça bezler, Üstüpüler ve Hurdalar, Saat 13.00'de Artık ve Hatalı Mamüller pazarlık suretiyle 


şarinamedeki esaslar dahilinde satılacaktır. 
Bu Satışa ait şartname ve listeler Müessesemizden temin edilebilir, Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
SÜMERBANK 
İZMİR BASMA SANAYİİ MÜESSESESİ 


(Basın; 1-385 - 11021 - 130) 


ii işçi-sendika=——== e Türk-İş Bölge Başkanları, Salı günü Ankara'da toplanıyor 


SSK'da işçilerin memurlaştırılmasına 


Türk-iş, hükümetin bu hafta sonuna kadar soruna eğilmesini 


istemişti 


karsı tepkiler yoğunlaşıyor 


© Türk-iş Genel Sekreteri Şide, bu hafta 


içinde mücadele biçiminin belirleneceğini açıkladı 


© Türk-iş 8. Bölge Başkanı Kadir Topuz, 


sağlık işçilerinin “çıplak ayakla” yürüyüş yapacaklarını söyledi 


© Sosyal-iş Genel Başkanı Özcan Keskeç, SSK Genel Müdürünün sözlerini kınadı 


İŞÇİ SER VİSİ 

SSK'da işçilerin memurlaştırılması konusu üzerine tartışmaların Öönümüzdeki hafta içinde yoğunlaşması bekleniyor. 

Geçtiğimiz hafta sonunda Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide Hükümete soruna eğilmesi için tanıdıkları sürenin bittiğini ilan ederek Türk-İş bölge başkanlarını toplantıya çağırıyor, SSK 
Genel Müdürü memurlaştırma iddialarını yalanlıyor. Sosyal-İş Genel Baş- 


kanı Özcan Kesgeç de 
SSK: Genel Müdürünün bu sözlerini kınıyordu. 


Türk-İş Bursa 8. Bölge temsilcisi Kadir Topuz ise, Hükümet bu işkolunda sözleşme görüşmeleri- ne başlamamakta diretir ve işçileri memurlaştırma politikasını ürdürürse, sağlık emekçilerinin çıplak ayakla protesto yürüyüşü yapacaklarını ilan ediyordu. 

SORUN NEDİR? 

SSK meselesinde so- 


İN 


Grev ertelenmesi protesto ediliyor 


ANKARA ET BALIK 
İŞCİLERİNİN 
YEMEK BOYKOTU 


SÜRÜYOR 


© işçiler, arilaşma sa 


boykotu sürdüreceklerini belirtiyorlar 


ANKARA (ÖZEL) 

Et ve Balık Kurumu işyerinde toplusözleşme imzalanmasının engellenmesi ve grevin ertelenme: 
si nedeniyle Ankara Et Kombinası işçilerinin başlattığı yemek boykotu sürüyor. 

Et ve Balık Kurumu işyerinde bulunan Türk- 
İşe bağlı Tek Gıda-İş ve DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikaları işverenle toplusözleşme imzalayamamışlardı. 

İşçilerin yemek $boykotuna gitmeleri gizeri- ne işyerinde çalışma yapan sendikalardan Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş yetkilileri boykotun kendi bilgileri dahilinde olmadığını söylediler. š 

DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası yetkilileri ise yemek boykotunuryişçilerin kendiliklerinden yaptıkları bir protesto olduğunu nedeninin işyerinde toplusözleşme imzalanamaması ve yetkili sendikanın  belirlenememesi olduğunu belirttiler. 

Gıda-İş yetkilileri Ankara Et Kombinasında vetkinin mahkeme tarafından kendilerine verildiğini toplusözleşme yapma hakkının kendilerine ait olduğunu söylediler. 

Gıda-İş Sendikası işverenle anlasma sağlana- 


TÜRKİYE HABER-iŞ, 
ASGARİ ÜCRETTEN 
VERGi ALINMAMASINI 


iSTEDİ 
ANKARA (AA) 


Türk-İş'e bağlı Türkiye Haber-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. 

Sendika Cenel Başkanı Sabri Işık, toplantıda asgari ücret, asgari geçim indirimi, işçi-memur ayrımı gibi sorunların ele alındığını söyledi 

Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, işçilerin memurlaştırılması yönündeki çabalar kınanarak, asgari ücretin vergiden muaf tutulması istendi. 


Türk İş Genel Sekreteri Sadık Şide salı günü bölge başkanları ile bir toplantı yaparak mücadele biçimle- 


rini saptayacaklarını açıkladı 


runun özü, hükümetin 


Tam Gün Yasası ile birlikte sağlık emekçilerinin bir bölümüne ekonomik ayrıcalık getirmesi ve bu yolla işçileri memur sta- 


ğlanıncaya kadar 


maması üzerine grev ilan etmiş, Bakanlar Kurulu ise grevi bir ay ertelemişti. İşyerinde anlaşma sağlanamaması ve grevin bir ay ertelenmesi üzerine Et ve Balık Kurumu- nun dokuz yüz işçisi durumu protesto etmek üzere yemek boykotuna başladılar. Önceki gün yemekhane önüne gelen işçilere bir gün önceden yemedikleri yemek verilmek istendi. İşçiler yemek boykotunu önümüzdeki hafta da devam ettireceklerini belirttiler. 


la memur kadrosundaki personele Tam Gün Tazminatı statüsündeki 


ise bu haklar ödenmemektedir. 
Böylece sağlık perso- 


nelinin sendikal hakları gaspedilmek isteniyor. 
Sağlık emekçi- 


leri bu uygulamaya karşı doğal olarak büyük tepki duyuyorlar. Öte yandan Hükümet yeni sözleşme dönemi 1 Ocakta başladığı halde sözleşme görüşmelerine oturmayarak, zamanı uzatmaya ve bu süre içinde daha çok personelin memur kadrosuna geçmesini sağlama- ya çalışıyor. 
SENDİKALARIN 
TEPKİLERİ 
Türk-İş'e ve DİSK'e bağlı çeşitli sendikalar bu konuda yılbaşından beri Hükümetin tutumunu kmayan çeşitli açıklamalar yapıyorlar. 


Geçtiğimiz haftalar- 

da Türk-İş'in en büyük 

tüsüne geçmeye zorlama- (sendikalarından olan sıdır. Tam Gün Yasasıy. Tek Gıda-İş'in Genel 


verilmekte , işçi porsenole 


Mersin Soda” da 
24 teknik eleman zorunlu 
izne çıkarıldı 


@ Üretimiñ bu vüzden daha da düştüğü bildiriliyor 
MERSİN (AA) 
Mersin Soda Sanayiinde çalışan 24 teknik 


elemanın zorunlu izne çıkarıldığı, üretimin bu yüzden düştüğü söyleniyor. 


Petkim-İş Sendikası yöneticileri bu konuda bir açıklama yaptılar 5 ayı aşkın bir süredir devam eden grev nedeniy'e birçok makina ve kazanın pas tuttuğunu belirten sendika yetkilileri söyle dediler: 


"Bakanlar Kurulu grevi 2. defa ertelemiş tir. Buna rağmen bazı bölümlerde üretime geçilememiştir. Bu makina ve kazanların bakımını yapacak 24 teknik eleman grevi yönettikleri için süresiz izne çıkarılmıştır. 

Soda Sanayiinde bazı bölümler bu nedenle çalışmamaktadır." 


Öte yandan Soda Sanayi işçilerinin Hükümetin ve işverenin tutumunu protesto için başlattıkları iş yavaşlatma mücadelesinin sürdüğü üretimin bu nedenle daha da düştüğü bildirili- 


Hollanda'd genel grev 


ihtimali belirdi 


@ Sendika Yönetim Kurulları, 12 Şubatta toplanarak, genel grev konusunda karar verecek 


© işçiler 35 saatlik iş haftası istiyor 


NİYAZİ TERZİ HOLLANDA'DAN bildiriyor 


Hollanda'da işçi ve işveren sendikaları arasında başlayan büyük toplusözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşveren sendikalarının katı tutumu üzerine görüşmeler kesildi. İşçi sendikaları bu durumu protesto ettiler ve 12 Şubatta yönetim kurullarını toplantıya çağırdılar. Bu toplantıda sedika yönetim kurullarının genel grev kararı alması ihtimali var. 

Geçmiş toplusözleşme dönemlerinde de işveren sendikalar! ancak genel grev tehdidi karşısında işçilerin taleplerini kabul etmişlerdi. 

35 SAAT TALEBİ EN BAŞTA 

Almanya çelik işçileri grevinden sonra 35 saatlik iş haftası talebi şimdi Hollandalı işçilerin elinde yükseliyor. Sendikalar bu talebi sözleşme görüşmelerinin en başına koydular. Ayrıca ücretler için inşaat sektöründe yüzde 5, sanayi sektöründe yüzde 10 artış isteniyor. Daha uzun tatillerle birlikte emekli yaşının Sanayide 61, inşaat ve diğer sektörlerde 62 olması da talepler arasın- 


da. 


İnşaat sektöründe 280 bin üyesi olan PNV Sendikasının aylık ücretlere 20 
florinlik zam talebi, NVV ve NKV adlı diğer sendikalar tarafından az bulundu. Devlet Planlama Örgütü görevini yapan (Sosyal Ekonomik Konsey ) SER'in ir yetkilisi ise 35 saatlik iş haftasına karşı çıktı ve çalışma saatlerinin düşürülmesinin işsizliği önleyemeyeceğini öne sürdü. 

POLİS SENDİKALARI DA EYLEME GEÇECEK 

Öte yandan hükümetin polise karşı uyguladığı yöntemleri benimsemediklerini açıklayan Polis Sendikası da bugünlerde eyleme geçmeye niyetli oldularını, fakat eylemin biçimini ve zamanını henüz saptamadıklarını açıkladı. 


İŞSİZLİK ARTIYOR 


Toplusözleşme görüşmeleri sürerken Hollanda'da işsizlik oranı da hızla artiyor. Her beş işçiden birinin işsiz olduğu ve sadece metal işkolunda işsiz sayısının 15 bini bulduğu bildiriliyor. 


Başkanı İbrahim Denizcier'in SSK işçileri ile dayanışma içinde olduğunu belirten açıklaması ,so - 


runun işkolu meselesi olmaktan çıkıp "işçi sorunu" haline dönüştüğünü ortaya koyuyordu. 

ŞİDE SSK GENEL 
MÜDÜRÜ VE 
ÖZCAN KESGEÇ 

Geçtiğimiz hafta ise Şide'nin SSK Genel Müdürlüğünü kınayan sözlerini SSK Genel Müdürü cevaplıyor ve işçilerin memurlaştırıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu öne sürüyordu. SSK Genel Müdürünün sözlerine ise bu kez Sosyal-İş Genel Başkanı Özcan 
Kesgeç cevap veriyor ve işçilerin kendi rızaları ile memurlaştırıldıkları iddialarına karşı şöyle diyordu: 

"Bir kere şu bilinmelidir, Mevzuatımızda isteğe göre memur veya işçi olma olanağı yoktur, Var ise SSK Genel Müdürü işçiliğe geçmek için başvuracak memurları işçi statüsüne geçirecek midir? 

Kesgeç daha sonra üç 


kez çağrı yapmalarına rağmen SSK Genel Müdürlüğünün sözleşme 


görüşmesi için cevap dahi vermediğini belirtiyor, bu tutumu "ilkel bir mantık ve ilkel bir oyun olarak" tanımlıyordu. 
TOPUZ'UN İLGİNÇ 
EYLEM ÇAĞRISI 
Hafta sonunda değişik bir ses de Türk-İş Bursa 
8. Bölge temsilcisi Kadir Topuz'dan geldi. Daha önce, Hükümetin bu soruna eğilmemesi halinde sağlık emekçilerinin sokağa dökülebileceklerini belirten Topuz, “sağlık işçilerinin çıplak ayakla yürüyüş yaparak 


Hükümetin o politikasını protesto edeceklerini açıklıyordu. 


Hükümet ve SSK yetkilileri şimdilik tepkilere karşı sessiz kalmayı veya işçilerin Oo memurlaştırıldığı şeklindeki sözleri yalanlamakla yetinmeyi tercih ediyorlar. Tepkilerin dozu arttıkça Hükümetin , de bu konudaki politikasını yeniden gözden geçirmesi bekleniyor. 


TEZ BÜRO-İŞ, 
SÜMERBANK” IN 
173 MAĞAZASINDA 
UYUŞMAZLIĞA GiTTi 


ANKAKA (AA) 

Tez Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Uğur 
Batmaz o "Sümerbank'ın 
173 mağazasında işveren ile toplusözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varılamadığı için uyuşmazlığa gidildiğini" söyledi. 

Batmaz, Sümerbank işvereninin Toplumsal Anlaşma çerçevesi içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sonuçlandırmaktan "kaçındığını" bildirdi ve "sendikamız çalışanları hakkını almak için uğraşını sonuna kadar sürdürecektir" 
dedi. 

Öte yandan bank Genel Müdürlüğünde çalışan işçiler işverenin katı tutumunu protesto için yemek boykotu başlattılar. 


MTA 1. BÖLGE 
İŞÇİLERİ, 

DEV MADEN-SEN” DE 
ÖRGÜTLENDİ 


SİVAS (ÖZEL) 

Kısa adı MTA -İŞ olan Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü Orta 
Anadolu Birinci Bölge Müdürlüğünde çalışan 
190 işçiden 160'ı Dev 
Maden -Sen (Devrimci 
Maden İşçileri Sendikası)na üye oldular. Türk-İş'e bağlı Metal -İş Sendikasından ayrılan işçiler Dev Maden - Sen'e kayıtlarını yaptırdılar. 

Dev Maden -Sen Başkanı Mirza Arabacı 
“Amacımız o Türkiye'de sayıları 150 bine ulaşan 


maden işçilerini Dev Ma-. 


den- Sen Sendikasmda toplamaktır dedi. 


: 57. “ EKONOMİ: 


EİN öenmli 


Rusya ile ticaret hacmi yüzde 44 artırıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlü ğü 30 Ocakta Moskova' 
da imzalanan 20. protokolü açıkladı. Protokole göre 1979 yılında Rusya' 
dan « 214 milyon dolarlık ithalat, 213 milyon dolarlık ihracat yapacağız. Böylece Rusya ile ticaret hacmi 1978 yılına oranla yüzde 44 oranında artmış oluyor. 

20. Ticaret Protokolü çerçevesinde Rusya'dan ithal edeceğimiz başlıca maddeler arasında şunlar var: 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven, 
Türkiye ile Welss Fargo 
Bank arasında imzalanan rehin sözleşmesinin ülkemizin bağımsızlığına gö.- ge düşürdüğünü ve ulus 


w —— 


Teoman Köprülüler 
Wells Fargo'ya yapılan 


Blumlar, kütükler, demir ve çelikten borular, amyant, alayferlik odun, odun hamuru, gazete kagıdı ve diğer kağıtlar, amonyum sülfat, üre, güçlü süper fosfat, kompoze gübreler, amonyak, petrol gazı, motorin, fuel oil, madenlerin işlenmesine yarayan makinalar, freze ve torna tezgahları, rulmanlar, dizel motorları, elektrik motorları, çeşitli makina ve teçhizat, kimyasal maddeler, ilaç ve ilaç hammaddeleri, bazı sanayi mamulleri ve “ektrik enerjisi. 


olarak da haysiyet kırıcı 


olduğunu belirterek, sözleşmenin yürürlüğe 
` konmaması ve bununla 


ilgili işlemlerin durdurulması için yapılan Bakanlık girişimlerinin ülkemigerçek menfaatleri 


zin 


ödemenin şartlı olduğunu açıkladı 


ANKARA (ANKA) 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler Wells 
Fargo Bank'a önceki gün yapılan 937 bin 500 
dolarlık komisyon ödemesinin şartlı olduğunu açıkladı. Köprülüler, anlaşmadaki rehin koşulunun kaldırılmaması halinde ödenen komisyonur Wells Fargo'dan isteneceğini de söyledi. 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler dün düzenlediği basın toplantısında komisyon ödemesinin, Ziraat Bankasının borçlu, Maliye Bakanlığının da garantör sıfatı ile imzaladığı anlaşmanın gereği olarak yapıldığını ifade etti. 

Köprülüler basın toplantısında yapılan anlaşma gereğince 937 bin 500 dolarlık ajan ve iştirak komisyonunun ödenmemesi halinde, 
Türkiye'nin para piyasalarından sağladığı 300 
milyon doları aşkın bir borcun vadesinin dolacağını söyledi. Köprülüler bu nedenle Ziraat Bankasının bu komisyonu ödediğini açıkladı ve "ancak anlaşmadaki rehin koşullarının kaldırılması kabul sedilmez ve edilmez tamamiyle yürürlüğe girmezse Wells Fargo Bank için komisyon hakkı doğmayacağından yapılan ödeme geri istenecektir."' dedi. 

Ticaret Bakanı Köprülüler, anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi ve sakıncalı hükümleri- nin değiştirilmesi için Wells Fargo Bank'ın temsilcilerinin Türkiye'ye çağrıldığını da belirtti. 
Köprülüler, Maliye Bakanlığı ile bu son aşamada bir çelişkileri kalmadığını da sözlerine ekledi. 


DIŞ TİCARET 


Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler basın toplantısında ayrıca, dış ticaret konusu üzerinde de 
durdu. Köprülüler 1978 yılında 2 milyar 288 
milyon 162 bin dolar ihracat geliri sağlandığını belirtti. öte yandan Köprülüler 1978 yılında DÇM, Kabul kredisi ve mal mukabili ithalat gibi borçlanmalara gidilmemesine rağmen, ithalat ödemelerinin 4 milyar 599 milyon, 24 bin dolar civarında gerçekleştiğini vurguladı. 

1978 yılı ithalat-ihracat rakamlarına göre dış 
ticaret açığının 2 milyar 310 milvon 862 bin dolar olduğunu söyleyen Köprülüler, dış ticaret açığının daha önceki yıla oranla azalmasında 


ithalatın kısıtlanmasının 


payı olduğunu söyle- 


menin yanlış olacağını savundu. 


Türkiye'nin Rusya' 
ya ihraç edeceği başlıca maddeler ise şöyle: 


Canlı hayvan, fındık, kuru üzüm, kuru incir, yer fıstığı, narenciye, yaş meyva ve sebzeler, zeytinyağı,tütün, pamuk, tiftik, alimima, öğütülmüş barit, simter magnezit, diğer madenler ve ürünleri, çeşitli pamuk ipliği, ve çeşitli tekstil mamülleri, deri mamülleri, fayanslar, sıhhi tesisat ve armatürleri, duvar kağıtları. 


izmir Ticaret Borsası Başkanı. 
Güven: “Wells Fargo ile yapılan sözleşme ülkemizin bağınısızlığına gölge düşürmektedir” 


açsından çok olumlu olruğunu söyledi. 

, Hasan Güven açıklamasında, anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'nin dış alıcısı durumundaki ülkelerin Türkiye'den yapacakları ithalat taleplerini erteleyerek, rehin edilen malların zorunlu satış dönemini bekleyebileceklerini, böylece Türkiye'nin tarımsal ürünlerinin dünya fiyatlarıyla ihraç imkanlarının ortadan kaldırılabileceğini belirterek Türkiye'nin tarımsal ürünler bakımından dış piyasalarda kendi kendisine rakip ülke durumuna düştüğünü söyledi. 

Güven, bütün bunların yanı sıra sosyal bakımdan gerçekte rehin edilenlerin tarım ürünleri olmayıp, bu ürünleri alın teriyle üreten Türk işçisi olduğuna değinerek şunları söyledi: 

"Böylesine siyasal, ekonomk, sosyal ve ahla- ki sakıncaları olan bir rehin anlaşmasına karşı Ticaret Bakanlığının girişimlerinin ülke yararına en uygun karar alınınca- ya kadar devam ettirileceği inancını taşıyoruz." 


Çiçek yağı karaböryası artiyor 


Piyasaya çok az mal gelmesi nedeniyle bitkisel yağ darlığı sürerken, karaborsa fiyatları da sürekli artıyor. 

Büyük toptancı tüccarların bitkisel yağların karaborsa fiyatı normal fiyatlardan yüksek olması nedeniyle piyasaya mai sürmedikleri öğrenildi. 

Piyasada normal fiyatlarla 17 lira 25 kuruşa satılması gereken çıplak rafine çiçek yağları karaborsada 25 liraya satılıyor. 

Büyük  tenekelerdeki rafine çiçek vağlarının fiyatının ise 349 lira olması gerekirken, karaborsada 
500 lira. 

Yağ darlığının bir nedeni olarak da bazı hammaddelerin ithal edileme- 


mesi yüzünden üretim kapasitesinin düşmesi gösteriliyor. 


m a m e amam m a A GEAR 


Karamanlis, ipekçi”nin eşine başsağlığı diledi 


(Baştaralı 1. Sayfada) KARAMANLİS'İN 
MESAJI 

Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, 


, Abdi İpekçi'nin eşi Sibel 


İpekçi'ye bir telgraf göndererek başsağlığı diledi. 
Karamanlis'in Sibel İpekçi'ye gönderdiği telgraf şöyledir: "Özel bir saygı beslediğim eşinizin feci ölümünden ötürü size, samimi başsağlığı dileklerimi iletirim." 
DÜNYA GAZETE 
SAHİPLERİ 
FEDERASYONU 
Dünya Gazete Sahipleri Federasyonu üyeleri ve Fransız Basın Federasyonu Başkanı Bujon da Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı Erol Simavi'ye birer telgraf çekerek İpekçi'nin öldürülmesini kınadılar. 
Dünya Gazete Sahipleri Federasyonu üyeleri mesajda ''ünlü Türk gazetecisinin yitirilmesiyle büyük mateme boğulan dünya basının bu trajik ortamda tam bir da- 


yanışma içerisinde olmasını diziyoruz" dediler. 


Fransız Basın Federasyonu Başkanı ve Dünya Yazarları (o Federasyonu İkinci Başkanı Bujon ise mesajında olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. 

TGS ANKARA 
ŞUBESİNİN 
TOPLANTISI 
Türkiye Gazeteciier 


Sendikası Ankara Şubesinin çağrısı üzerine toplanan Ankara'daki basın yayın örgütleri temsilcileri bir bildiri yayınlayarak İpekçi'nin faşist terör mihraklarınca öldürüldüğünü belirttiler, 

Basın yayın kuruluşlarının ortak toplantısında ayrıca, bugün İstanbul'da yapılacak cenaze törenine toplu halde gidilmesi de kararlaştırıldı. 

ALEV COŞKUN'UN 

ZİYARETİ 

Önceki akşam İstanbul'a gelen Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, dün İpekçi'nin evine giderek başsağlığı dileğinde bulundu. Coşkun daha sonra da Gazeteciler Cemiyetine giderek İpekçi'nin öldurulmesinden duyduğu üzüntüyü bildirdi. Daha sonra Milliyet gazetesine giden Turizm ve Tarıtma Bakanı burada açılan özel defteri imzaladı. 

DİĞER TEPKİLER 

CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu yaymladığı mesajda tüm siyasi 


pariileri devlete sahip çıkmaya çağırdı. 
MHP Genel Başkan 


Yardımcısı Gün Sazak da İpekçi'nin katlinin devleti zaafa uğratmak amacını taşıdığını söyledi. 

Öte yandan İzmir Barosu Yönetim Kurulu, 
Tüccar ve Sanayiciler Derneği, Tüm Eczacılar Birliği, MEM-DER İstan- 


bul Şubesi, Tüm Dev- 
Genç, Devrimci Demokratik Kültür Derneği 


(DDKD) ve Kıbrıs Türk Enformasyon Genel Müdürü ayrı ayrı yayınladıkları bildirilerle İpekçi" nin katlini protesto ettiler 

BAŞSAĞLIĞI 

DİLEKLERİ 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, 
DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk, CHP 
Ankara İl Başkanı Ümit Gürtuna, TİKP İstanbul 
İl Yönetim Kurulu adına Hüseyin Karanlık, 
Costa Rica, ABD, Fransa ve Yugoslavya'nın İstanbul Konsolosları, eski Başbakanlardan 
Suat Hayri Ürgüplü 
Kontenjan Senatörü 
Metin Toker, Milliyet Gazetesine gelerek başsağlığı dileğinde bulundular. 

İSTANBUL'DA 
YAPILACAK SPOR 
SALONUNA 
İPEKÇİ'NİN ADI 
VERİLECEK 

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, İstanbul'da yapılacak olan 12.500 kişilik spor salonuna, Abdi İpekçi'nin adının verileceğini açıkladı. Çakmur sözkonusu spor salonu- nun temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını belirtti. 


4 Şubat 1979 


Senatoda 
Bütçenin tümü kabul edildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu 1979 Mali 
Yılı Bütçe Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeleri tamamladı. Genel 
Kurul dün sabah Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, Başbakanlk ve Devlet Planlama, Teşkilatı bütçelerini ele aldı. 

Maliye Bakanı Müezzinoğlu bütçenin tümü üzerindeki eleştirilere cevap verirken, 1978 yılı- nın değerlendirilmesinde hükümetin devraldığı mirasın gözden uzak tutulmamasını istedi, Müezzinoğlu 1978'deki çalışmaların ekonominin kötüye gidişini durdurmaya yönelik olduğunu söyledi. 

Bakanın eleştirileri .cevaplamasından sonra gruplar adına ikinci tur konuşmalara geçildi. 
Bu bölümde AP Grubu dışında Milli Birlik Grubu sözcüsü Suphi Gürsoytrak da söz aldı. 
Gürsoytrak'ın konuşması sırasında AP'liler üçüncü defa salonu terkettiler, Gürsoytrak konuşmasında, "Türkiye'de bazı kimseler. dikta rejimine gitmek istemektedirler. Dikta bir süre başarılı imiş gibi görünse de , sonunda toplumun başına büyük belalar açar" dedi. 

Senatoda daha sonra 


göstermekten uzak olduğunu belirterek AET ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği fikrini savundu. 

Yapılan görüşmeler- den sonra bütçenin tek tek maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

SENATO VE MİLLET 
MECLİSİ BÜTÇELERİ 

Cumhuriyet Senatosunda, Senato ve Meclis Başkanlıkları bütçelerinin görüşülmesi sırasında kişisel görüşlerini açıklayan üyeler özellikle seçim sisteminin degiştirilmesi üzerinde durdular. Konuşmacılar parlamentonun saygınlığını yitirmemesi konusunu da ele aldılar. 

Senato ve Millet Meclisi bütçelerinin görüşülmesi sırasında bir konuşma yapan Senato Başkanı Sırrı Atalay, ülkenin bütünlüğü, ulusal birlik, ekonomik hayat ve demokrasinin ciddi sorunlarla karşı karşıya oldu- 


gunu söyledi. Cahit 
Karakaş, yasama organlarının bu güçlüklerin 


üstesinden gelebileceğini belirtti. Senato Başkanı konuşmasında iktidar, muhalefet zıtlaşmasının demokrasi kuralları içinde yakınlaşma ve uyuşma yönünde gelişme göstermesinin de zorunlu olduğunu ifade etti. 

Milli Birlik Grubu adına konuşan Tabii Sena- 


CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ CİNEL: 


“Olaylar sağ unsurlarca tahrik ediliyor” 


© Cinel, Trabzon'daki olayların eski büyük aile çevrelerine 


sıçratılmaya yönelik olduğunu söyledi 


MESUT AKBAY 
TRABZON'DAN 
BİLDİRİYOR 
Trabzon'da bulunan 
CHP Trabzon milletvekili Adil Ali Cinel ile Trabzon'da meydana gelen son olaylarla ilgili bir görüşme yaptık. Adil Ali 
Cinel olayları sıkıyönetim bölgelerinden kaçanların çıkardıklarını bilditerek, "olaylar yörede etkin olan eski, büyük aile çevrelerine  sıçratılmaya yöneliktir" dedi. 

Adil Ali Cinel şunları söyledi: 

"Türkiye'de basından da izlediğimiz gibi sıkıyönetim istenen iller arasında Karadeniz bölgesi de bulunuyor. Örneğin 
Rize, Artvin gibi. Bu bölgede sıkıyönetim ilan ettirmek için olaylar tertipleniyor. Olaylar sıkıyönetim bölgeleri olan Erzurum ve Kars gibi illerden kaçıp Trabzon'a gelenler tarafından çıkarılıyor. 
Şunu da gördük; olaylar yörede etkin olan eski, büyük aile çevrelerine sıçratılmaya yöneliktir. 
Bu nedenle olayları Trab- 


kişisel konuşmalara geçildi. Bu bölümde ilk 


sözü Muş Bağımsız mil- ması için, bir letvekili İsmatl İlhan aldı. 

İlhan, Türkiye'nin ekono- ması gerektiğine mik durumunun istikrar etti. 


Ale 


Yine Abdi 


Dün birinci sayfamızda Abdi İpekçi'nin yazılarından küçük alıntılarla derleme yapmıştık. Bugün Abdi İpekçi'nin ekonomik durum ve dış yardımla ilgili yazılarından birkaç bölüm sunuyoruz. 


(İSTİKRAR ÖNLEMLERİ, 23.1.1979) 
Yabancı baskılar, dışarıdan empo ze edilen reçeteler gibi söylentilerden ve komplekslerden arınmanın yolu, alınacak önlemleri, beklenen kredilere bağlamadan hazırlamaktır. Bu önlemleri, dışarıdan pek az kredi gelecekmiş, hatta hiç gelmeyecekmiş gibi düşünmektir. 


Şu halde yeni beklentilerle avunmadan, umutlanmadan geçen yıl yapilmayanı bu yıl ve bir an önce yapmak, istikrar önlemlerini derhal cesaretle uygulamaya koymak gerekir. 
Bunlar yapıldığında ve ekonomide bir derlenip toplanma başladığında krediler kendiliğinden ve hiç bir önkoşula bağlı olmaksızın gelecektir. O zaman kredi açacak kaynaklar bunu sadece siyasal nedenlerle değil, ekonomik hesaplarla da yapacaklardır Çünkü rk ekonomisinin, bugün içine düşürüldüğü duruma karsın bü- 


sonra dün yayınlanan bütün gazeteler olaya ve tepkilerine geniş yer verdi. 


Ipekçi'nin gazetesi Milliyet, “Herkes Üzgün" başlığını kullandı. Manşetin hemen yanında Abdi İpekçi'nin 

.29 Mart 1977 tarihinde yazdığı bir "Durum" yazısı yer alıyor. 

"O zaman Türkiye daha iyi, düzen daha adil mi olacak?" başlığını taşıyan yazı şöyle: 

“Okullarda, öldürenler. 

Yaygın bir iç savaşa hazırlanırcasına tepeden tırnağa silahlananlar, evlerini ocephaneliğe dönüştürenler... 

Bankaları soyanlar... 

Kitapları, kitapçıları benzin döküp yakanlar... 

3 Konutları, dernekleri bombalayanğe 

Bütün bunları kışkırtanlar... 

Daha iyi bir Türkiye, daha adil bir 


sokaklarda birbirini 


GÜNAYDIN 


Günaydın Gazetesi 1. Say amor, 


büyük bir kısmını Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ile ilgili haberlere ayırdı. 
Ayrıca bütün köşe yazarları İpekçi ile ilgili yazılar yazdılar. 

Hüsamettin Çelebi "Bir Barış Adamının Sonu” başlıklı yazısında olayı şöyle yorumluyor: 

Belirtildiğine göre, İstanbul'a dö- 


nüşü, önceden rezervasyon yaptırdığı uçakla değil, ondan bir saat sonra 


Cumhuriyet 


Cumhuriyet Gazetesinde de İpekçi'nin ölümü geniş yer tutuyordu. 
Köşe yazarları da Abdi İpekçi ile ilgili yazılar yazdılar. Uğur Mumcu'nun yazısının son bölümü şöyle: 

Ey hükümet “karınca ezmez" hükümet, uyan artık. Bu aymaziıktan uyan artık. İstanbul'da kan kusan çetelerin hakkından gelemiyorsan onurunla çekil git. Senin iktidarında insanlar kurbanlık koyunlar gibi birer birer öldürülüyor. Ve istihbarat örgüt- 


tör Suphi Karaman ülkenin bunalımdan kurtul- 


ve dayanışma içinde ol- 


BASINDA İPEKÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ 


Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden ler. Hemen bütün gazeteler katilin 


yz ; Milliyet 


giderek sivil bütünleşme etkisini 


işaret istiyorlar. 


İpekçi'den 


yük potansiyellere sahip bulunduğu ve iyi yönetildiğinde çok verimli sonuçlar vereceği herkesçe tanınan bir gerçektir.” 

(KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ MÜ ÇIKARACAKLAR, 30.1.1979) 

Tekrar edelim, Kendilerinden kredi beklenenlerin bir takım güvenceler aramaları, doğal karşılanması gereken bir olaydır. Ve zaten Türkiye, o güvence ile ilgili koşulları, yani ekonomisinin istikrarı için önlemleri böyle krediler söz konusu olması da almak zorundadır. Ama güvence aramak ile birtakım modelleri empoze elmeye kalkışmak arasında büyük fark vardır. Umarız bu yönde çıkan söylenliler gerçekleşmeyecek, Batılılar kaş yapalım derken göz çıkarma hatasını işlemeyeceklerdir. 
(KARARI KENDİMİZ ALALIM.) 
30.1.1979) 

Dışarıdan gelecek yardımların sağlayacağı kolaylıklara ve rahatlamalara güvenerek beklemek, bugüne kadar yarar değil, zarar getirmiştir. 
Şimdi beliren durum karşısında bu zararı daha da artırmamak için biran önce davranmak zorunluluk kazanmaktadır. Böyle bir davranış ayrıca hükümeti istikrar için dışarıdan hazırlanan reçeleleri kabul elme durumundan da kurtaracaktır. 


temsili resmini yayınladılar. 


düzen için savaştıklarını sananlar... 
Sadece birkaç yıl geride kalmış maceralardan ders almayanlar... 
Emellerinizin, tasarılarınızın, hedeflerinizin ne olduğunu bilmiyoruz. 
Ama Türkiye'yi yeni bir 12 Mart'a doğru sürüklediğiniz ortada, Ve hızla olgunlaştırdığınız ortamın sonunda getireceğiniz yeni 12 Mart dönemi, eminiz eskisini arattıracak... Ne sagın, ne de solun özgürlüğü kalacak © zaman Türkiye daha iyi, düzen daha mı adil olacak? 
Ama uğruna savaştığınızı sandığınızı halka, terörist eylemlerinizle o Radar ters düşüyorsunuz, ona O kadar yabancılaşıyorsunuz ki, oluşturduğunuz ortamdan ötürü sağa da sola da özgürlük tanımayan otoriter bir rejimin özlemini duymaya başlayanların sayısı çoğalıyor. 


Ralran oir başka uçakla olmuştu. Yeşilköy'den hayatını verdiği gazeleye gilmiş, bir süre çalışmış ve otomobili ile evine hareket etmişti. Bütün bu değişme ve gelişmeleri saati saatine kimyada kimler bilebilir? Aldatılmış yada kiralık katili tam evine yaklaştığı sırada kimyada kimler hazır bulundurabilir? 

Acık söyleyelim. Bu çok geniş olanakları vulunan disiplinli bir örgütün işi olabilir, 


lerin tek salır bile rapor veremiyorsa, bu olaylardan sorumlu olan sensin! 
Ya çekil, git, ya da görevini yap! 


Ve ey okuyucular. Abdi İpekçi" yi her gün okuyan sevgili okuyucular. 
O'nu, Türk basınının uygar yazarını, Türk basınının bu en yetkin yöneticisini son yolculuğunda yalnız bırakmayın. 

Gözyaşlarınızı, 


gözyaşlarımızla birleştirin. . 


zon veltize'ye sıçratmak, yönetimin yıkarak askeri yönetimi hakim kılmak 


“Büyük aileleri birbi- 


rine düşürme ve cinayetleri üst düzeye tırmandırma çabaları Trabzon halkının: sağduyusu karşısında başarıya ulaşamamıştır. Bu nedenle Trabzon halkının bu oyunlara gelmeyeceği ve büyük olaylara yer vermeyeceği inancındayım. Trabzon' 
da olaylar halkın dışındadır, halktan soyutlanmıştır. 


"MHP Genel Başkanı olaylarda ben yokum di- 


yor. Ama çeşitli illerde sıkıyönetim istiyor. Ve olaylar ondan sonra gelişiyor. Antalya'da, Trabzon'da olduğu gibi, Cihad bildirileri Karadeniz bölgesinde dağıtılarak halk kıştırtılmak isteniyor. Ama halk soğduyu ile hareket ederek bu oyunlara gelmemiştir, Cihad bildirileri dağıtanlar kendilerinden başka herkese komünist gözüyle bakıyor. Halk da bunu görüyor. Olaylar sağ 


Türkeş, anarşinin önlenmesi için 
12 Mart tedbirlerini 
örnek gösterdi 


ANKARA (AA) 
MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, anarşiye karşı devletçe ciddi tedbirler alınmasını isteyerek, 12 Mart'tan sonra alınan tedbirler sayesinde anarşinin büyük ölçüde önlendiğini iddia etti. Türkiye'deki anarşinin dış kaynaklı olup, Sovyet yayılmasının bir sonucu olduğunu da söyleyen Türkeş, ülkenin ekonomik (o bunalımdan kurtulması için yabancı sermayenin teşvik edilmesi gerektiğini de savundu. 


MHP Genel Başkanı 
Türkeş, Cezayir televizyonu'nun sorularını cevaplarken, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu anarşi olayları ile ekonomik bunalım üzerinde durdu. “Anarşinin ülkenin bir numaralı sorunu olâuğunu söyleyen Türkeş bu konuda şöyle ko- 


nuştu: 
, "Ülkemizde uzun müddettir devam eden 


anarşi tamamen dış kaynaklı olup, Sovyet yayılma ve nüfuz siyasetinin bir sonucudur. Çünkü Türkiye, öteden beri bu yayılma ve nüfuz sahası- nın içindedir. Sovyetler komünizm ideolojisini u siyasetin bir vasıtası olarak kullanmaktadırlar. Ülkemizdeki anarşi de bu sebebe dayalı çalışmaların sonucundan başka birşey değildir ve çok partili, demokratik, hür rejimi yıkarak komünist dikta kurma gayesine yöneliktir. 


“Dışardan kaynaklanan iç anarşinin devletçe alınan ciddi ve sıkı tedbirlerle önlenmesi mümkündür. Nitekim, 12 
Mart'tan sonra alnan tedbirler sayesinde anarşinin büyük ölçüde azaldığı görülmüştür." 

Açıklamalarında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın milletçe girişilecrek büyük bir tasarruf seferberliğiyle giderilebileceğini de söyleyen Türkeş, bu konudaki tedbirler konusunda da şöyle dedi: 


"Yurdumuza yabancı sermayenin girişini ve kalkınmamız için faydalı yatırımlar yapmasını da temin etmek gerekmektedir. Artık yabancı sermayeden eskiden olduğu gibi çekinme tawı geride kalmıştır. Sovyetler, komünist bir rejim olmasına rağmen bugün kapılarını yabancı sermaye- 


Denktaş, 
BM özel Temsilcisiyle bir kez daha görüştü 


LEFKOŞE (AA) 
Kıbrıs Türk toplumu lideri Rauf Denktaş, 


toplumlararası görüşmeleri başlatmak için çalışan BM özel Temsilcisi Galindo Pohl ile yeniden görüştü. 

Pohl Denktaş'la görüşmeden önce şimdiki aşamada görüşmeler konusunda birşey söyleyemiyeceğini belirtti. Denktaş da bir saati aşkın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada şunlan söyledi: 

"“"Temaslardan amaç 


toplumlararası görüşmele- 


rin başlayabilmesi müşterek o bir üzerinde görüş ne varmaktır," 


için gündem birliği- 


ye açmış durumdadır. 
ABD ile 42 milyar dolarlık, Almanya ile 60 
milyar marklık yatırım projeleri üzerinde Sovyetler anlaşmış bulunmaktadır." 

Türkeş, açıklamasında ülkenin karşılaştığı meselelerin temelinde hükümetin yanlış politikası- nın olduğunu ve bu yüzden hükümete karşı olduklarını da söyledi. 


CHP Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel 


unsurlarca tahrik ediliyor. Bölgede son meydana gelen olaylar hep bunların tahrikiyle meydana geldi. Gençliğin büyük çoğunluğu bu olayların dışındadır. Halk ise tamamen dışındadır. 
Trabzon'da polisin niteliği, siyasal yapısı dolayısıyla anarşiyi önleyebilecek durumda değildir. 
Değişiklik yapılması lazımdır. 

"İçişleri Bakanının Trabzon'a gelmesinden sonra il ve çevre ilçelerde etkin önlemler alındığını vali beyle yaptığım görüşmeden sonra öğrendim. Emniyet Müdürünün olaylar karşısında başarılı olacağına inanıyorum. Tüm etkin ön- 


lemlerin alınacağına da inancım tamdır. Olaylar zaten halktan soyutlanmıştır. 


"Bir parti hariç Trabzon bölgesinde hangi partiden olursa olsun köylüler birbirlerine hiç bir zaman düşmanlık gutmezler. Parti ayırımı gözetmezler, partiler arasında bir çatışma da yoktur. 
Bazı güçler partiler arasındaki 'bu kardeşliği bozmaya ve halk arasında anarşi çıkarmaya çalı yorlar. Trabzon'da vali, emniyet, jandarma ve savcı , elele verir ve etkin bir şekilde çalışırsa tek bir olay çıkmaz. Buna inanıvorum.”" 


Hollanda'da MHP'nin faaliyetlerine karşı komite kuruldu 


© Komiteye anamuhalefet partisi, diğer siyasi partiler ve örgütler katıldı 


DIŞ HABERLER 
SERVISI 

1976 yılında Almanya'dan Hollanda'ya kaçan MHP'liler Hollanda' 
da yoğun bir faaliyete geçtiler. Son dönemde Türkiye'den kacan MHP' 
li katillerin de bunlara eklenmesiyle birlikte- faşistler Hollanda'da artık büyük bir tehlike arz etmeye başladı, 

Bunu gözönüne alan 
(HBF) Avrupa Türkiye 
Halk Birlikleri Federasyonu bir çağrıda bulunarak Hollandalı ve Türkiyeli örgüt ve partileri toplamak için çağrı yaptı. Bu çağrıya önem veren parti ve örgütler Rotterdam şehrinde bir araya geldiler. Bir komite kurdular. 

HBF'nin yanısıra komitede Rotterdam Türk 
Kültür Derneği, UDHB 
Utreht Türkiye Halk Birliği gibi Türkiyeli örgütlerde bulunuyor. Komitede bulunan siyasi partilerin bir kısmının parlemantoda grubu da var. 
Parlemanto grubu olan partiler ana muhalefet partisi PVDA (Emek Partisi) PPR (Radikallerin siyasi partisi), D'66 (66 Demokratları), PSP (Pasifist Sosyalist Parti) 

Komitenin Hollandaca adı şöyledir: KOMİ- 
YEE STOP TURKSU 
MHP - FASCİSTEN, İlş- ki adresi ise şöyle: Stad- 


“Arılarımız, tavuklarımız ölüyor. Hepimizin sağlığı bozuldu. Bu duruma bir çare bulunsun" 


BOLU'NUN 5 KÖY HALKI: 


karşı önlem alınsın 


© Tatova, Yumrukaya, Gölköy, Hamidiye ve Elmalı köylüleri sağlıklarını tehdit eden balık unu fabrikası önünde protesto gösterisi yaptılar 


CELAL NARİN, 
BOLU'dan bildiriyor 
Bolu'nun Elmalık köyü yakınında bir yıl önce “balık unu üretimine başlayan bir fabrika, çevre 


Teknik Liselerin 3. sınıf öğrencileri Üniversitelararası Seçme Sınavına katılabilecek 


ANKARA (AA) 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ola- 


öğrencilerinin kullandığı kod numarasını kullanacaklar. 


rak öğretim yapan 4 yıllık Teknik liselerin 3. sınıf öğrencilerinin de Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri gibi Üniversitelerarası Seçme Sınavına katılabilekleri açıklandı 


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınavlara katılmak isteyen Teknik liselerin 3. sınıf öğrencileri, smav başvuru belgelerini doldururken Endüstri Meslek Lisesi 


Verilen bilgiye göre, 4 yıllık Teknik liselerin 3. sınıf öğrencileri bir atölye sın: a katılıp başarılı olduklarında Endüstri Meslek Lisesi mezunu sayılıyorlar. Bu durumdaki öğrenciler geçen yıllarda Üniversitelerarası Seçme Sınavına katılabilmekteydiler, Ancak, bu yıl teknik liselerin 3.sınıf öğrencilerinin Üniversitelerarası Seçme Sınavına katılmaları kararlaştırı!- mişti, 


ÜSYM dışında kalan Eğitim Enstitüleri Meslek Lisesi olacak 


ANKARA (ÖZEL) 

Milli Eğitim Bakanlığına bağh, 

Eğitim Enstitülerinin bir bölümü Malatya İTİA”da güz dönemi sınavları 7-19 


Şubat arasında yapılıyor MALATYA (AA) 
Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulunda bir süre önce ertelenen güz dönemi sınavları 7-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 
Verilen bilgiye göre, sınavlara yaklaşık 800 öğrenci katılacak. 


Diyarbakır Üniversitesi Fen 


Fakültesinde kış yarı yıl sınavları 12-28 Şubatta 


Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesinde 1. yarıyıl dersleri sona erdi. 
Üniversite kış yarıyılı sınavlarının 12- 28 Şubat arasında yapılması kararlaştırıldı 


“öğretmen fazlalığı" nedeniyle kapatılıyor. 
enslituleri meslek ve teknik liseleri olacak. 


Kapatılacak olan eğitim 


Bu yıl Üniversitelerarası Seçme 


Sınavıvla öğrenci alan eğitim enstitüleri dışında kalan okullar meslek ve 
Bu durum öğrerciler mezun olduk tan sonra gercekleştirilecek 


teknik liselerine dönüştürülecek. 


Bu yıl ÖSYM: aracılığıyla öğrenci alacak olan eğitim enstitüleri şunlar: 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, Balıkesir Necau Eğitim Enstitüsü, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü, Edirne Eğitim Enstitüsü, Erzurum Karabekir Eğitim Enstitüsü, İzmir Eğitim Ensti tüsü, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü, Samsun Eğitim Enstitüsü, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü, ve iki yıllık Eğitim Enstitülerinden Ağrı, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun Kahramanmaraş Kırşehir, Kütahya, Muğla, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Van Eğitim Enstitüleri 


tenweg 158 C Rotter 
dam. TIf. 010 66 95 12 

nomite şu ana kada, biri Flamanca diğeri 
Türkçe olmak üzere altı sayfalık iki gazete çıkardı. Bu gazetelerin birinci sayfasında komitenin çıkarmış olduğu afiş yer alıyor. İkinci ve üçüncü sayfalarında Kontrgerilla ve MHP'nin izledikleri cinayet ve sabotajlar. Düzenlenen suikastlar ve 
Maraş olayları yer alıyor. 
Dört ve beşinci sayfalarında MHP'nin Hollanda" 
daki faaliyetleri yer alıyor. Altıncı sayfada ise gazetemizde 12 Aralık'ta yayınlanan Didia Ven 
Heem ile yapılan röportaj yer alıyor. 


24 ŞUBATTA 
YÜRÜYÜŞ VE 
TOPLANTI 

Komitenin aldığı kararla 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de Rotterdam'da büyür bir y” 
rüyüş yapılacak. 

Aynı gün saat 
14.30'da Rotterdam istasyonunun hemen karşısında bulunan DE-DOE- 
DEN salonunda bir toplant: yapılacak. Toplantıda halk türküleri, folklorun yanısıra tanınmış şahsiyetler konuşmalar yapacak, Konuşmalar arasında Didia Ven Der 
Heem Yıldırım Dağyeli ve Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi gibi tanınmış şahsiyetler yer alıyor. 


"Sularımızı kirleten, fabrikaya 


kirliliği yarattığı gibi, dayanılması zor pis bir koku yayarak çevre köylerin sağlığını tehdit ediyor. Başvurdukları yerlerden olumlu bir sonuç alamayan Tatova, Yumrukaya, Gölköy, Hamidiye ve Elmalık köylüleri traktörlerle fabrika etrafında toplanıp durumu protesto ettiler 

Bu sırada konuştuğumuz Yumrukaya köyün- den Mecit Tandoğan şunları anlattı: 

"Fabrikanın dumanları Elmalık'tan başlamak üzere Yumrukaya, Tat-Gölköy, Hamidiye köyleri üzerine kalın bir sis gibi çöküyor. Bundan başka fabrikanın artıkları çevremizdeki sulara akıtıhyor. O sular da Gölköy barajında toplanıyor. 
Fabrika üretime geçtiğin- den beri bu sularda balık azalmaya başladı. 


"“Arıcılığımız günden güne gerilemeye başladı. 
Su birikintilerine toplanan arılar ölüyor. Bu sulardan içen tavuklar da birer ikişer ölmeye başladilar., Şikayet ettik, su numunesi alıp tahlil için Ankara'ya gönderdiler. 
Suyun temiz olduğu sonucu geldi. Onun için burada *oplanmaktan başka çaremiz kalmadı." 


İLAN 
, Sendikamız ile Ke. 
mal Paşa Cad, No: 81 
Çamdibi İzmir adresin- de Kurulu Josef E, 
Kohene ait u-üm işletmesi işyerinde çalışan 


üyelerimiz adına toplu 

iş sözleşmesi akdedilecektir, 275 sayılı yasa- 

nın 12. maddesi uyarın - za duyurulur, 

Yeni Gıdasi s 

Sendikası İcra Kurulu 


“EFRCEĞİN 


NDA 


"Bitarat olan 


bertaraf edilir” 
Doğan Yurdakul 
Abdi İpekçi öldürüidü. 


Arkasından dökülen gözyaşlarına dikkatli bakın. Bir kısmı sahte gözyaşlarıdır. 

Bazılarının gözyaşları, sinema oyuncularının senaryo icabı döktüğü zoraki gözyaşlarına benziyor. 

Ölen bir insanın ardından, kişiliğine duyulın sevgi ve saygı için ağlanır, siyasi çizgisi ve yaptığı iş nedeniyle önemli bir boşluk bıraktığı için üzüntü duyulur. > 

Hele söz konusu olan ölüm, siyasal bir cinayet, fikre kurşun sıkma olayı ise, o zaman öldürülen insanın fikirleri daha da önem kazanıt. 

Ardından dökülen gözyaşlarının gerçek mi sahte mi, olduğunun ölçüsü haline gelir. 

Abdi İpekçi özgürlük ve demokrasi savunucusuydu. Bunda herkes fikir birliğindedir. Öyleyse özgürlük ve demokrasi düşmanlarının İpekçi'nin ardından döktükleri gözyaşları, sahte 
gözyaşlarıdır. 3 

Türkiye'de Endonezya biçimi bir tenkil isteyenlerin, şahları, zorbaları, diktatörlük rejimlerini savunanların, Türkiye'ye Afganistan, Güney Yemen gibi sosyal faşist diktatörlük getirmek isteyenlerin ya da ülkemize Kamboçya’ nin ki gibi Sovyet ordularını davet edenlerin ağlamaları yalandır, sahtedir. 

Abdi İce bölgede barışın ve bitliğin savunucusu, Yunanistan ile dostluk ve işbirliğinin kurulmasının taraftarıydı. 

Demek ki, bölgede kargaşalık ve bölücülük kışkırtanların, Orta Doğu'yu dost ülkelerin birbirini yediği bir yangın yerine çevirmek isteyenlerin gözyaşları sahtedir. Yunanistan düşmanlığı körükleyenlerin. Yunanistan ile aramız- daki sorunların barışçı yollarla çözülmesini engelleyip iki ülkeyi birbirene düşürmek isteyenlerin gözyaşları sahtedir. 

Abdi İpekçi. terörizmin düşmanıydı. Türkiye'de yaratılmak istenen gerici iç savaşa karşı mücadele ediyordu. Öyleyse teröristleri besleyenlerin de onlara kol kanat gerenlerin de ağlaması artistliktir. 

Abdi İpekçi geçen hafta Tüm Sanayici ve İş-Adamları Derneği (TÜSİAD) :toplantısına konuşmacı olarak katılan gazetecilerden biriydi. 
Aynı toplantıya gazeteci olarak Uğur Mumcu ve Nazlı Ilıcak'da konuşmacı olarak katılmışlardı. 

İpekçi orada da aynı görüşleri savundu. Yasanan olayların düzensiz toplum yapısından doğduğunu söyledi. Kamu görevlilerine toplusözleşme ve grev hakkının verilmesinin. özgürlükçü demokrasinin © Yaşatılmasının sartlarından olduğunu söyledi. Bu açıdan Uğur Mumcu'nun fikirlerine katıldığını açıkladı. Mumcu, konuşmasında emekçi haklarını savunmuştu ve bu fikirler sanayici ve iş adamlarının önünde söylenmişti. 

Arkadan konuşan Tercüman yazarı Nazlı Ihcak şunları söyledi: 

“Bitaraf olan bertaraf edilir. Ben tarafsız deilim. Taraflıyım. Ya devlet başa, ya kuzgun le- 

e, 

3 Nazlı Ilıcak'ın bu sözleri salonda bulunan 
MHP milletvekilleri ve o eğilimdeki iş adamları tarafından alkışlanıyordu. 

Polisin verdiği bilgilere bakıyorsunuz, İpekçi sağlığında TİT (Türkçü İntikam Tugayı) ve başka bazı ülkücü kuruluşlardan tehdit mektupları 
almış. 2 
Ülkücülere bakıyorsunuz. “Abdi İpekçi sağlığında bizimle sık sık sohbet ederdi" diye açıklama yapıyorlar. Yani. “Vallahi billahi bu işle bizim ilgimiz yok" demeye getiriyorlar, _ 

Tercüman gazetesine bakıyorsunuz, İpekçi'- nin ölümünün ardından Türkeş'in ve MİSK'in açıklamalarına ve gözyaşlarına yer veriyor. 

Köşe yazarlarına bakıyorsunuz, İpekçi'ye sağlığında “Abid Hak-tu” adını takanlar şimdi gözyaşı döküyorlar. Bu sahtekarlıktır. herkesi enayi yerine koymaktır. ölüye saygısızlıktır. 

Eğer döktüğünüz gözyaşları sahte değilse, Abdi İpekçi'ye kurşun sıkan demokrasi ve bagımsızlık düşmanlarını gerçekten kınıyorsanız, herşeyden önce katilleri himaye etmekten vazgeçmelisiniz. 

“Bitaraf olan bertaraf edilir," 

Ilhcak'ın bu sözü söylemesinden bir hafta sonra, toplumda "tarafsız" olarak tanınan degerli bir insanın öldürülmesi. acaba "ya devlet 

aşa ya kuzgun leşe" ideolojisinin ürünü mü |- dür? 

İpekçi tarafsız değildi. 

Demokrasi taraftarıydı. 

Katilleri korumaktan vazgeçmeyenler. Dogan Öz'ün katili MHP yanlısı İbrahim Çiftçi nin yakalanmasına gazetelerinde bir satırla yer vermeyenler ise, demokrasi düşmanlarının tarafındadırlar. 


GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI GERZE SATIŞ MEMURLUĞUND AN Sayı 
978/4 Satış 


Ortaklığın giderilmesi icin satışına karar verilen taşınmaz malın çins ve evsafı: 

Taşınmaz Mal Gerze ilçesi Çarşı Mahallesi Tahtalı bağda mevkiindedir. Tapunun Cilt 27, Sahife 24 NO: 63'de tarla olarak kayıtlıdır. 120266 M2 olan taşınmaz düzlük, Bağ ve bahçe kullanımına elverişli toprağa sahiptir. Güney hududu Gerze-Samsun Karayolu, Kuzey hududu bag yolu, diger hudutları ise kısmen dikenli tel ve kısmende defne aağacları İle çevtilidir. Üzerinde iki adet büyük dut ağacı, Onbir adet Elma ve Erik ağacı ile kücük boyda muhtelif meyve fidanları mevcuttur. Taşınmazın Kuzey hududunda eskiden tütün Salıcı olarak kullanılmakta iken halen ev olarak kullanılan iki oda ve bir salondan ibaret tuğla ile örülmüş tek katlı bir yapı mevcuttur, Tahmin olunan değeri 500.000.00 liradır. 

Taşınmazın İmar durumu: Gerze Belediye Baskanlığından alınan cevap yazısında, İnşaat cephesi 24 Metre,İnşaat deriniğı 20 metre, kat adedi üç dür. 

Satış Şartları: 

1- Satış 93.1979 Cuma günü saat 1000-1030 arasında Gerze İcra Dairesinde acık artırma suretile Yapılacaktır. Bu artırımda tahmin edilen değerin %75ini bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdu bakı kalmak şartile artırma On gün uzatılarak 19.3.1979 Günü aynı yer ve saatlerde tekiarlanacak ve en çok artırana ihale olunacaktır, Artırma şartnamesi ilan tarihinden itibaren dairedeki kartonunda açık bulunduralcaktır. Artırmaya işnitak edecekler tahmin olunan kıymetin %10 nispetinde pey akçesi vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. İsteyene 
20 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye, Tapu harç 
ve masrafları ile ihale pulu al'cıya aittir. Birikmiş vergiler o satış bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacaklılar we diğer ilgililer bu Gayıimenkul üze- 


rındeki haklarını, faiz ve masrafa dar iler Süreçekleri iddialarını 15 gün içersinde, dairemize bildirmeleri aksi halde paylaşmadan hariç kalacakları, Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin Memurluğumuzun 978/4 Satiş Sayılı dosyasına müracaatları, o artırmaya katılmak — isteyenlerin belirtilen gun ve saatte Satış yerinde hazır bu- 


lunımalaryilan olunur, 19.1.1979 Basın: 11222-131 
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4 Şubat 1979 


Türkiye televizyonu, aralık ayının ilk haftasından beri "Aşk Gemisi" adlı bir Amerikan dizi filmi sunuyor, 

“Aşk Gemisi” Birleşik Amerika sahillerin - de geziler yapan turistik, lüks bir gemide yolcular ve gemi görevlileri çevresinde gelişen çeşitli gönül ilişkileri üze rine kurulu. Her bölümde gemideki birkaç yolcunun serüveni ön plana çıkarılıyor, geminin kaptanı, kaptan yardımcısı, doktoru, barmeni, vb. de bu serüvenlerde yerlerini alıyorlar, Anlaşamayan ve yolculuk - ta değişiklik uman çiftler, aşkta aradığını bulamamış genç kızlar, yeni bir sevgili arayan erkekler, o mesleğinde uğradığı (o başarısızlığı unutmaya ve moral bulmaya çalışanlar, karısını ya da kocasını yitirmiş insanlar, sorunları olan yeni evliler, koca arayanlar, ünlü şarkıcılar, 
"Aşk Gemisi" nin her haftaki (o kahramanları oluyorlar. 

“Aşk (o Gemisi"dizisi,bir yandan Amerikan orta sınıflarına, günlük sıkıntılarından mutsuzluklarmdan kaçışın yolunu gösteriyor: Atlayın lüks bir gemiye, yolculuğa çıkın, pakarsınız şansınız değişir, diyor. Bir yandan da bu dizi filmlerin satıldığı Türkiye gibi geri kalmış ülkelerin seyircilerini afyonlamaya boş hayaller içine sokmaya çalışıyor, 


Türkiye A 
“Aşk Gemisi" isindeki serüvenleri sinemalardaki Amerikan filmleriyle yıllardır. a- 


seyirc 


'Aşk Gemisi''nin 


TV’ deki yoz Amerikan dizilerine, kim dur diyecek? 


“AŞK GEMİSİ” 


seyirciye ne veriyor? 


sporcular, vb. 


5 görevlisi 


deta ezberledi. 
Gemisi" 

sorunlara, pıtmak 


“Aşk toplumsal sobunları çaramacıyla bile olsun, hiç yer vermiyor. Bütünüyle kişisel, duygu sömürüsüne dayalı öyküler anlatmakla 


yetiniyor. Bu nedenle “Teleciler", "Zengin ve Yoksul", “Mutsuzlar" 
gibi daha al" yön- 


lere sahip fi mler kadar dahi seyirci toplayamıyor, Ama yine de kültürleri yüksek tirajlı gazelelerin o fotoromanlarıyla belirlenen geniş bir izleyici kesimine seslenebiliyor. Toplumsal sorunlardan kaçışın, bireysel sorunlarla boğulup kalışım övgüsünü 


yaparak zararlı oluyor. | Toplumsal olaylar kar- 


şısında ilgisiz kayıtsız bir toplum yaratılması yolunda işlev görüyor, 

"Aşk Gemisi "nin anlatım özellikleri yönün- den başarılı bir düzey taşımaması ise hiç kuşkusuz yararlı, Düz, kuru bir sinema dili, gevezeliklerle gelişen serüvenler, her hafta karşılaşılan yeni kahramanlar, seyircinin diziye olan ilgisini düşürüyor, böylece dizinin zararlı etkileri de nisbeten azalıyor, 

Bizim TV yöneticilerine soracağımız sorular şunlardır: TRT, bu yoz Amerikan dizilerine 


döviz yatırmaktan ne zaman O vazgeçeceklir. 
“Aşk Gemisi" türünden 


dizilerin Türkiye halkının yaşamıyla ilgisizliği ne zaman farkedilecektir? Bu dizilere kim 
“yeter” diyecektir? İlerici ve halktan yana olmakla “aşk gemileri" 
nin ideolojisini yaymann bağdaşmazlığı ne zaman hissedilecektir? 


Görevleri volcu- 


| 
| 


Donskoy'un 1938-40 yıllarında çevirdiği ünlü Gorki üçlemesinin ilk filmi: GORKİ'NİN 


ÇOCUKLUĞU. Bu üçleme FYV 'de gösterilemez mi? 


TV'NİN YABANCI FİLM 


Nezih Coş 


TRT, TV Daire Başkanlığı, Ekim aymın başlarında İstanbul'da sinema yazarları ve basın mensuplarının da çağrıldığı bir danışma toplantısı düzenlemiş ve 1979 yılı içinde TV'de gösterilecek yerli ve yabancı film lerin saplanması konusunda TRT" nin umutverici bir kıpırdanış içinde olduğu izlenimini bırakmıştı. Bu toplantıda 1979'da sunulacak yerli filmler üzerinde biraz tartışılmış, esas olarak da çağrılan kişilerden önerilerini yazılı olarak iletmeleri istenmişti. 

1979'un Ocak ve Şubat ayı yerli filmler programına bir göz attığımız zaman bu toplantının ve sinema yazarları ile kurulan ilişkinin bazı o lumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. 
Örneğin Ocak ayı içinde Lütfi A kad'ın "Düğün"'ü ve Yılmaz Güney'in "Ağıt"'ı gibi dikkate değer yerli filmlerin programa alındığına tanık olduk (Ancak "Ağıt" sonradan sansüre uğradı). Şubat ayı içinde de yine Akad'ın önemli filmlerinden "Gelin"'in gösterileceği belirtiliyor. Biz şimdilik sinema yazarlarının önerdiği belli bir seviyenin üstündeki filmler listesinden en az iki filmin her ay programa alınmasını dilemekle yeti niyoruz. 


Ancak TV'nin yabancı film politikası üzerinde biraz durmamız gerek Bu konuda ilk dikkati çeken nokta şu: İstanbul'daki Ekim toplantısında 
1979 yılında gösterilecek yabancı 
filmler konusunda sinema yazarları- 


1s(MJB; .bilgisine, başvurulacağı açıklan- 


dıysa da bu konuda ilki çapında bir toplantı, bildiğimiz kadariyla 'yapıl- 
“madı. Sonuç, 1979'un ilk iki ayı için ortaya çıkan cılız, zayıf yabancı film programıdır. 

TV'nin Ocak ve Şubat ayında, dizi filmlerin dışındaki yabancı film programı esas olarak Türkiye'de yıllar önce oynamış bazı Amerikan ve İngiliz filmlerinin yeniden gösterimi niteliğini aşamıyor. Pazar sabahları sunulan yabancı filmlerle (ki bunlar çogunlukla sıradan serüven filmleri oluyor) Cuma akşamları sunulanlar 


(ki bunların daha kaliteli ve klasik, yapıtlar olması gerekiyor) arasında * 


büyük bir ayrım bulabilmek oldukça zor. Örneğin Cuma akşamı sunulan E Silverstein'in western parodisi "Cat Ballou" ile Pazar sabahı sunulan B.Edwards'ın savaş parodisi "Savaşta Ne Yaptın" arasındaki fark nedir? 

Bizce TRT'nin TV Daire Başkanlı- 


POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ! 


günde bir Türkiye'de gösterilmemiş 


yada çok önceden gösterilmiş klasik, büyük yapıtlara ayırmalıydı. 1979 yılının ilk iki ayında bu konuda ciddi, kararlı bir politika izlenmediğini belirtmek zorundayız. İşte size Şubat ayının sözde kaliteli yabancı filmle- 


re ayrılan Cuma programları: "Waterloo Köprüsü" (1940), "Rapsodi" (1954), "Postacı Kapıyı İki Kere 


Çalar" (1945) Evet hepsi de eski tarihli yapıtlar. Ama hepsi de usta oyuncuları ile (Vivien Leigh, Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Lana Turner) akılda yer etmiş, fazla önem taşımayan, daha çok fazla iş yapmalarıyla ünlü sıradan bazı filmler. Şubat ayının dikkate değer bir filmi olan, Martin Ritt'in ırk ayrımına karşı çıkan psikolojik westerni ''Homb- e", bugün sabah programında sunuluyor. Ay boyunca en önemli film ise, programa geçen yıldan aktarılan anti-faşist Macar filmi ''Cehennemde İki Devre" (23 Şubat) olarak kalıyor. İşte hepsi bundan ibaret, Buna da tutarlı bir program politikası diyebilmek herhalde olanaksızdır. 


Sinemasever kitle, sinema tarihi- nin ve günümüzün büyük, önemli yapıtlarını izlemek istiyor. Ayzenştayn'ın bir filminin, Chaplin'in "Modern Zamanlar"'nın (19361, "Büyük Diktatör"ünün (1940), Rene Clair'in “"Milyon"'unun (1930), "Özgürlük Bizimdir"inin (1931), Bunuel'in "Unutulmuşlar''ının (1950), De Sica ve Rossellini'nin "'yeni-gerçekçilik”" dönemi yapıtlarının, Jean Renoir'ın “Büyük Aldanış" (1937) ve "Oyu- 


nun Kuralı” (1988) gibi Başyapıtları: o) 


nın, Flaherty'nin uzun metrajlı belgeselterinin, joris Ivens'in Türkiye'de hiç tanınmayan önemli belge filmle- nin, Donskoy'un Gorki üçlemesinin, Jacgues Tati'nin ilginç güldürülerinin, Hintli Satyajit Ray'ın Apu üçlemesinin, Son 10 yılda yapılmış ve Türkiye'de hiç gösterilememiş Afrika, Latin Amerika ülkeleri genç yönetmenlerinin filmlerin TV'de sunulabilmesi bu kadar güç ya da olanaksız 


mıdır? Böyle olduğunu hiç sanmıyo- 


ruz. Burada üzerinde durulması gereken anlayış sorunudur. Yoksa yukarda saydığımız önemli yapıtların hiç birisi için geniş kitlenin anlayamayacağı, halka ters geleceği şeklinde iddialar ileri sürmek de doğru olmayacaktır. önemli olan TV'nin yabancı film seçimindeki anlayışını biraz olsun değiştirebilmesidir. 


Önümüzdeki aylarda TV'de yabancı film konusunda da bu anlayış değişikliğini görebilmeyi umudedi yo- 


ANKARA (AA) 

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur İstanbul'da yapılacak olan 12. 
500 kışilık spor salonuna 


Abdi İpekçi'nin adının verileceğini söyledi. 


ül yapılacak Spor salonuna Abdi ipekçi adı verilecek 


önumüzdeki günlerde temeli atılacak olan Abdi İpekçi spor tesislerinin Abdi Ipekçi adına uygun amaçla (o kullanılacağını bildiren Çakmur "Bu tesis 12.500 kişilik salonu ile çevresindeki çok amaçlı salonları ile bir okul, bir eğitim merkezi görevi görecek." dedi. 


Gençlik ve Spor Bakanı verdiği yazılı demeçte, Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü ve başyazarı Abdi İpekçi'nin iğrenç bir cinayet sonucu öldürülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti ve “Demokrasi düşmanı katillerin en kısa zamanda yakalanacağını umuyorum" dedi. 


Tesislere Abdi İpek 


çi adının verilmesinin nedenlerini de açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 

"Abdi İpekçi gazetecilik mesleğine spor yazarı olarak başlamış, uzun yıllar bu konuda uğraş vermiş yiğit bir gazeteci idi. Ayrıca o eğitime önem veren, bunu hemen her yazısında vurgulayan bir yazardı. 


Gerek spor yazarlığı, gerekse genel yayın müdürlüğu ve başyazar- 


lık dönemlerinde daima e gösterici olan Abdi pekçi' nir, adını, gençlerimizin. halkımızın yararına ve kullanımına açılacak olan bu tesislere vermeyi uygun gördük." 


Eczacıbaşı Tapar u farklı yendi: 


140-90 


ECZACIBAŞI: 140 


TAÇSPOR: 90 
SALON: Spor Sergi 
Sarayı 
HAKEMLER: Ergun 
Denizel, Refah Ören. 
TAÇSPOR: Battal 


(16), B.Turan (18), Nejdet (25), Ali (2), K.Turan (14), Tufan (6), 
Remzi (7), Selçuk (2) 


ECZACIBAŞI: Melih 
(26), Efe (19), Haigler (48), Orhan (8), Cem 
(13), Ahmet (6), Emir 
(20) 

ILK YARI: 59-46 Eczacıbaşı lehine. 


TOFAŞ SAS: 118 
GALATASARAY: 109 

SALON: Spor Sergi 
Sarayı. 

HAKEMLER: Erdinç 
Elmastaş, Melih Erdem. 

GALATASARAY: Fuat (14), Hüseyin (24), Erdal (4), Steve (44), Utku (20), Cengiz (1), Nusret (2), Altimur (0) 

TOFAŞ SAS: Zeki 
(22), Reşat (23), Kota- 


Bu yılın ölümle biten 2. 


boks maçı 


Amerikali” 


boksör 


Tofaş-SAS'ın Galatasaray'ı yendiği maçla To- 


faş'ın bir hücumu 


raç (34), Yavuz (8); Cihangir (30), Hikmet (1), Serdar (0), Ali (0), Can 
(0). 


Boks ölüm saçıyor 


maçta kalpten öldü 


NEW YOR» 


DSİ SPOR:73 à 
EFES PİLSEN: 111 
SALON: Ankara Ata türk Spor Salonu 
HAKEMLER: Hüsamettin Topuzoğlu, Kadir Türkkan. 


DSİ SPOR: Morris (9), 
Timur (8), Aydın (6), 
Azmi (10), Mete (11), 
Erdinç (18), Koray (9), Besir (2). 


er ES PILSEN: Aytek 
(15), Doğan (15), deffrey (18), Hakan (4), Erdem 
(2), Mehmet (26), Billy (20), Cengiz !12). 


ILK YARI: 55-39 Eres Pilsen lehine, 


Aydınlık 
X 


Gül Yenici 


Spor meslek midir? 


“(1) Okul Sporları, (2) Spor Okulları diye kavramlaştırabileceğimiz iki ayrı olgunun yanyana var olduklarını, ancak bu ayrılığın genel toplumsal iş bölümü planı içinde birlik ve bütünleşmeyi içerdiğini görüyoruz." 

"Spor günümüzde , mühendislik gibi, doktorluk gibi tam gün çalıştırma gerektiren bir meslek haline gelmiştir." 

Spor teşkilatında sorumlu olan bir yetkili geçtiğimiz hafta içinde yapılan "Ülkemiz Yüksek Öğrenim Kurumlarında Spor ve Sorunları adlı seminerde görüşlerini bu şekilde açıkladı. 


“Spor meslek haline gelmiştir" sözleri kafamızda “Sporda amatörlük, profesyonellik yokmu dur? "gibi bir soru oluşmasına neden oldu. 

Biz meslekten bir kişinin tek bir konu üzerinde yoğunlaşarak bir şey ortaya çıkarmasını ve onun karşılığında belirli bir ücret almasını anlıyoruz. 

“Spor meslektir" anlayışına göre insanın ,artık spor yaparak para kazanması doğaldır, spor mal gibi alınıp satılabilir sporcu kendine en fazla para veren kulübe gidebilir, kulüplerin spor sayesinde kasalarını doldurmaları doğaldır... 

Arkasından kafamıza yine bazı sorular takıliyor 'Hani, spor insanların sağlığına hizmet etmex için yapılıyordu. hani doğaya karşı üstünlük kurmak için yapılıyordu, hani mücadele ve disiplin ruhunu kazandırması için yapılıyordu? 

O zaman bütün bunlar lafta kalıyor, Öyle ya para kazanmak için yapılıyorsa, sağlık diye bir anlayış, doğaya karşı mücadele aracı olarak düşünmek mümkün müdür sporcu? 

Aslında sporun meslek olarak görülmesi düşüncesi yeni değil, yeni keşfedilmiyor. Sınıflı toplumların ortaya çıkmasından buyana sürege - len bir anlayış, O zamandan buyana topluma egemen olan sınıflar ezilen sınıfları uyutma aracı olarak ve toplumu sömürmenin aracı olarak kullandılar sporu, Yani sporun esas işlevini yok edip başka amaçlar için kullandılar. Bu nedenle profesyonel sporcular kullandılar, spor okulları açtılar, okullarda imtiyazlı bir kesim yaratmaya çalıştılar. Romalı gladyatörler bunların en eski örneklerinden biri olarak gösterilebilir. 

Görüldüğü gibi sporun meslek olarak kabul edilmesi ve para kazandıran, kitleleri uyutan bir» mal gibi kullanılması sınıflı toplumlara tekabül ediyor, 

Bugün sporu bir meslek olarak görmek sporun kendi işlevini reddetmek ve onu kazanç aracı olarak görmektir. Bu anlayış elbette çok az bir kesimin, üstün yetenekli bir kesimin spor yapmasını isteyecek, bu nedenle üstün sporcu yetiştirmek için spor Okulları açılmasını isteyecek. 

Bir de Okul Sporları ve Spor Okulları diye bir sorun var, Bu sorunda aslında yukarda tartıştığımız anlayışların pratikte somutlaş ması, 

Okul sporları niye yapılır? En geniş öğrenci kitlesinin sağlığına hizmet etmesi için, mücadele etmesini öğrenmesi için dostluk bağlarını güçlendirmesi için yapılır. Ülkemizde ne kadarı yapılıyor? Ne kadarı başarılıyor? Niye yapılamıyor bu ayrı bir tartışma konusu. 

Spor Okulları ise bunun tam zıddı. Sporu meslek olarak, kazanç aracı olarak görenler için bir yatırım. Daha çekirdekten üstün bir avuç sporcu yetiştirilecek, sonra üstün yetenekleri orada burada sergilemeye başlayacaklar. Tabi bu sporcuların sırtından asıl gunları vuran para babaları da çabası. 


vur- 


ların gönül sorunlarının çözümüne yardımcı ol 


i ğı, Cuma akşamlarını hiç değilse 15 ruz. 
makı” 


New York'ta yapılan "Altın Eldiven" Amatör Boks Müsabakalarında, Amerikalı ağır siklet boksörü Francisco Rodriguez müsabakadan birkaç saat sonra öldü. Derhal otopsi yapan doktorların teşhisine göre 
25 yaşındaki boksörün yumruk darbelerinin tesirin- 
den ölmediği, gec*diği kalp rahatsızlığı sonucu öldüğü saptandı. 


Kalp genişlemesi hastalıgı geçiren bir boksörün asla ringe çıkarılmaması gerektiğini savunan tıp otoriteleri, Francisco Rodriguez'in ölümünü bir cinayet olarak niteliyorlar. Ringde hayatını yitiren Amerikalı boksör bu yılın ikinci kurbanı oldu. Bilindiği gibi, bu yıl Ocak ayının 12'sinde yaptığı maç sonunda galip olarak ilan edilen Danimarkalı amatör boksör Jacob Sejersen (28) aldığı yumrukların tesirin- den dolayı ölmüştü. DENİZGÜCÜ:0- B.DERE BORONKAY A yuk, Zeki, Selim, Uğur, Serdar 

Son yıllarda boksta ölüm olaylarının artması üzeri- SALON: Alatürk Spor Salonu SOSYAL SİGOR TALAR: Müfit, Ha ne, yeni tedbir çareleri arayan otoritelerin katıldığı HAKEMLER: O. Faruk Gönen, Kazim yan, Dogan, Mere, İlker, Erol, Avrupa Amatör Boks Birliği'nin İstanbul Etap Oteli" EA i ndeki toplantısında bu konunun özellikle ele alına- DENMGUCGI 


Lider Muhafizgücü O.Rerault'u 3-0 yendi 


KARŞIYAKA; 3 -ALTINYURT O SALON: İzmir Alatürk Spor Salonu HAKEMLER: Özer Aydınoğlu, Hasan 

Dursun, 

KARŞIYAKA: Multafa, 

Antonio, Raif, Erol ALTINYURU: Eşrel, 

Mehmet, Ünsal, Kenan 
SETLER: 15/11, 


Bu derlemede 
1927 - 1965 yılları 
arasında, Mao Zedung'un. sanat ve edebiyat üzerine yazdığı 17 makale yer almaktadır. Makalelerden bir kısmı Türkiye'de ilk defi yayınlanmak tad 


Mao Zedung 


Kültür Sanat ve Edebiyat 


Uzerine 


Genel Dağıtım 
Hamam Sokak No4, 


Yalçın, Semih, Alp, İsmail, İEVI: Bülent, Ali, Hidayet, Ertan, Süha, Osman, Erol, 
SETLER: 15/12 
15/10 
ECZACIBAŞI: 4 -S$.SİGORTALAR:0 SALON: Anadolu Spor Sitesi HAKEMLER: Hayrettin Nilsu, mir Nişandoğlu 
ECZACIBAŞI: Oktay, Ata, Mitev, Fa- 


. 6/15, 15/11, 12/15, 


Suki, Elvio, 
Burhan, M.Ali, 
Özde- 


SALASA 


Prcgramiu hrzirlayıcısı Turgut Erülgen. 


"Sanat Olayları” 


Pançex, 
Zekai, Murat 


Celal, SETLER: 15/1. 10/6, 15/11 


Adnan, Kemal, 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


SAVAŞIM izeğ” 


Genel Dağıtım; TÜR DA 


Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


Cağaloğlu-İstanbul 


X 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Lenin, Stalin, Dimitrov 


Strateji ve Taktik 


Dağıtım: TÜR-DA 
Hamam Sok. 4, Cağaloğlu-İstanbul 


C.A. ILE 


NA 


\ Kamboçya'nın 
\ ölüm-kalım 


SİHANUK 


25TL. 
-İSTANBUL 


Yayın Günü: Salı 21.00; TRT-I Yapıracı: Turgut Erülgen 


Sergiler, tiyatrolar, konserler... nel her hafta bu alanlardaki çalışmaları dinleyiciye duyurmak amacıyla hazırlanmış bir program “Sanat Olayları '. Tiyatrolardan sesler, yönetmenlerle röportajlar, haftalık konser özetleri, ressamlarla röportajlar, işte bu programda yer alıyor. Bütün bir yıl sürecek olan program yaz aylarında İstanbul Festivalini aktaracak dinleyiciye. 

“Amacım güncel sanat olaylarından dinleyiciyi haberdar etmek, bilgi ve kültürlerinin gelişmesine yardımcı olmak ve ülkemizdeki sanat olaylarına ilgiyi artırmaktır” diyen yapımcı Turgut Erülgen 1965 yılından beri İstanbul Radyosunda prodüktör olarak çalışmakta. O 

yıldan bu yana çok çeşitli programlar üreten Erilgen'i in belli başlı programları şöyle sıralanabilir: “Zulme Karşı", “Her Hafta bir Konuk”, 

“Hizmetlerinden Yararlandıklarımız”, “Avşar ve Türkmen Ağıtları”, "Cumhuriyetten Bu Yana Şiir", "Kocatepe'den Büyük Zafere”, “1923' den 1973'e Ekonomide Devlet”, “Toplum ve 


Sanat”, "Emperyalizme Hayır”, "Zorlu Yaşayanlar”, "El Emeği Göz Nuru”, "Meslekler ve Okullar”. 


Ayrıca her radyo bölgesel olarak da sanat olaylarını dinleyiciye aktaran programlar yapıyor. "Çevremizde Sanat”, "Ege'de Sanat” 


gibi. 


cağı belirtiliyor. 


Federasyonların basına demeç verme yasağı kaldırılıyor 


ANKARA 

gençik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un 

Federasyon Başkanlarının basina demeç verme 

yasağını kaldıracağı öğrenildi. 


Çakmur'un Federas yon Başkanlarının basına demeç verme, yasağını kaldırmak için Beden Terbiyesi Genel Müdürlügüne bir genelge göndermesi ve genelgenin Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. 


Bilinaığı gibı bir süre önce Gençlik ve Spor 


Bakanı Yüksel Çakmur bir genelge ile Beden Terbiyesi Genel Müdürü 


Fikret Ünlü, yardımcıla- 
| ri ve Federasyon Başkan- 
| larının basına demeç 

vermesini yasaklamıştı 


Çarrur yasaklama kararına gerekçe olarak Beden Terbiyesi Genel 
Müdürü Fikret ünlü'nün yabancı oyuncu tranfserini yasaklayan kararı basına açıklamasını göstermişti. 

Federasyon ları ve Spor Teşkilatı içinde tepkiyle karşıla nan karar için, bu çevreler Gençlik ve Spor Bakanı Müsteşarı Orhan Çaplı'yı suçlamışlardı. 


Başkan- 


Öte yandan sızan haberlere göre Beden Terbiyesi Genel Müdürü 


Fikret Ünlü ve yardımcıları için demeç verme 

yasağı kaldırılmıyor. 
Bakanlık yetkilileri bu 


durumun bir süre daha devam edeceğini belirtiyorlar 


Halit, Hakan, Tevfik. 
B.DERE BORONKA)X 
Sami, Sedat, Serap, Biankol 

SETLER: 15/2, 15/0, 15/6 


MALTEPE: 8 ÍETI: 2? 

SALON: Anadolu Spo Sitesi 

HAKEMLER: Haluk 
Yolaç. 

MALTEPE: 


Ahinet, Murat 


Punas. Sadin 


Mustafa, Hakan, Ahmet, 


MUHA FIZGÜCÜ: 3 OYAK RENAULT Ù SALON: Selim Sırı Tarcan HAKEMLER: Atilla Boytapaoğlu, Ra 

let Hamur: uer 
MUHA FIZGUCU ; İsmail, Rıza, Secact- 

un, Semih, Sedat, Levent OYAK RENAULT: Nizamettin. Ersin, 

Milla, Buunko, Korkut, Mülüt 

SELLER: 15/12, 15/10, 15/10 


Dünya Çocuk Yılı nedeniyle düzenlenen 


futbol turnuvası başladı 


larının minik ve yıldız takımları arasında oldu. 
Bu maçlarda alınan sonuçlar ve takım kadrolari sövle: 

HI 
(Minik) 


da Tanci attı. 


2- Okmeydanı: 1 
(Yıldız) 


28. dakikada 
Okmeydanının tek raygolünü de Süleyman 10 
dakikada attı. 


PTT: 0-Okmeydanı: ı diz 


ISTANBMI(ÖZE! Şaban, Ilalim, PTT: Süleyman, Bü-TE- Kena 1 lal, Ayhan, Ka- lent, Marat (1), Ünal (1X SA EAA Yılı ne- muran, Mehmet, Suat Hasan Ünal (2) Nuri, Eşeni ile düzenlenen Mi Gürkan, Tanci, Ahmet ref, Selahattin, Mehmet, nikler ve Yıldızlar Futbol Murat (2) Turnuvasının ilk gününde Okmeyüanr.. . etin, Okmeydanı: b maçlar çekişmeli geçti, Şevket, Cafer, Ayhan, o çış.aş Nevzat Mida Küçük futbolcular bu Bora, İsmail, Adem, ; Hanno Savi Kabi karşılaşmalarda ilerisi Ömer, Adem, Süleyman, pe R s e a A er vA A 
Günün: 'ilk iki maçı EZ £ N Maçın tek golünü 35. 
PTT-Okmeydanı takım: gen Kamuran 25. dakika- Ai ada, „Okmeydanı 


ndan Savaş attı. 

Daha sonra Galatasa 
(Çıksarı ( Minik- Yıldiz), Ayasofya Kadırga-Beylerbeyi (Yıldız), Unkapanı - Paşabahçe İYılmaçları ile devam edildi. 


— ~~~ Tahran'da yeni bir fırtına... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Homeyni, dün sabah bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bahtiyar hükümetinin istifa etmeyi reddetmesi halinde savaş ilan edeceğini açıkladı ve orduyu kena: 
Sini desteklemeye çağırdı. Homeyni toplantıda, ülkede henüz bir savaş açılmadığını, kendisinin ve yardımcılarının askeri liderlerle de ilişkiye geçtiğini açıkladı. Ayetullah 


Homeyni kısa bir süre içinde Devrimci İslam Konseyini açıklayacağını ve bu Konseyi hükümeti kurmakla görevlendirecepini belirtti. Daha sonra slam Cumhuriyeti Anayasasının o hazırlandığını ve anayasanın referanduma sunulacağını söyledi Homeyni İslam Cumhuriyetinde İran'ın menfaatlerine aykırı iş yapmadıkları sürece yabancıların ülkede kalmalarına izin verileceğini de açıkladı, 


ülkücü İşçiler Derneği 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Balseven adlı öğrenciyi öldürmüş, bu suçundan 
Ankara 4, Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıla mahkum olmuş ve daha sonra afla serbest bırakıl- 


mıştı, 
Mustfa Sami Barhan önceki gün yapılan bir 


operasyon sonucu yakalandı. Barhan Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, Tosun Terzioğlu'nu ODTÜ'de çalışan işçilerle ilgili olarak verdiği bir beyanat nedeniyle öldürülmesi için Murat Coşkun ve 
Hacı Polat adlı kişilere emir verdiğini ve sanık- 


ların silahlarını sağladığını, olayı planladığını itiraf etti. 

Ayrıca 10 Nisan 1978 
tarihinde aynı nedenle İbrahim Akgün isimli şahsa dinamit vererek 


Rektör Yardımcısı Mehmet Kıcıman'ın evine attırdığını kabul etti, Mustafa Sami Barhan, 2 Şu- 


bat günü Ankara Sıkı- ` 


yönetim Komutanlığına götürülerek gözaltına alındı. 
ORDU'NUN 
KABATAŞLI 
BUCAĞINDA ÜÇ KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 


Aybastı İlçesinde meydana gelen olayda 
Mehmet Ali Kapan, 


Adem Güneysu ve İsmail 
Aydın adlı kişiler öldürüldü. Ali İhsan ‘Inan. 
Adem Esen ve Ali Aydın adlı kişilerde ağır yaralandı. 

Yetkililer, olayın Beden Mahallesinegiden bir grubun üzerine komandoların ateş açması sonucu meydana geldiğini belirttiler, 


lerini Paul Newman, 


bir kovboy filmi. 
12.550 TELEPAZAR 


nın öyküsünü anlatır. 
Uynayanlar: 

ten, Gül Asyalı, Lütfü 

Atilla Olgaç. 

17.00 HABERLER 

17.05 SPOR DÜNYASI 

19.30 KÜÇÜK EV 

20.30 HABERLER 


22.25 KLASİK MÜZİK 
22.50 HABERLER 


TRT 


05.00 Açılış Program ve 
Kısa haberler, 
06.02 Gunaydın 
09.00 Kısa Haberler 
09.02 Gençlikle Gelen 
10.00 Kısa Haberler 
10.02 Tatil Sabahı 
11.58 Reklamlar 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.20 Hafif Müzik 
15.01 Spor Madaziı 


TRT2 


08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Konularda Türk Şiiri 09.20 Şarkılar 
09.40 Türküler Geçidi 
10.00 Çocuğun Dunyası 
11.30 Erkekler Toplulgu 13.15 Çeşitli Klasik Muzık 14.00 Türk Kültur Tarihi 14.20 Türküler Geçidi 
14.40 ismet Yazar'dan Şarkılar 


TRT3 


05,05 Günaydın 

07.30 HABERLER 
07.40 Şarkılar 

08.02 Çocuk Saali 
09.00 Türküler 

09,20 Şarkılar 

09.40 Hafif Muzik 
10.02 Tatil Sabahı 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.17 Oyurı Havaları 
15.01 Şarkilar 

16.02 Türküler 

16.20 Türk Hafif Muzigi 16.40 Şarkılar 

17.02 Türküler 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın-Yayın A.Ş 
, adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


10.15 ÜNİVERSİTELERARASI SEÇME 

11.00 TATİL SİNEMASI (Hombre) Yönetmenliğini Martin Rittin yaptığı, başrol-Frederic March, Diane 
Cilento ve Martin Balsam'ın paylaştıkları 1967 
yapımı bir western. ABD'de beyazların ırkçılığını eleştiren psikolojik boyutlara sahip ilginç 


16.00 YERLİ DİZİ (İki Öküz) 

Muzaffer İzgü'nün eserinden Salih Bozbevoğlu-Olcay Ergönenç ikilisinin yaptığı dizi film İstanbul'a çalışmaya gitmek isteyen Halo Dayı 


Rüştü Asyalı, Güler Ök- 


21.15 BEŞ DAKİKA (Kış ve Trafik) 


21.20 OSWALD ÖLMESEYDİ 
22.05 SANAT DÜNYASI 


22.15 Hatıf Batı Muzigi 


İSTANBUL'DA 


Niğde Yurdunda kalan öğrenciler, yaptıkları bir açıklama ile, arkadaşları İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencisi Ali Sabah' tan, 26 Ocak gününden beri herhangi bir haber alamadıklarını ve hayatın- dan endişe duyduklarını belirttiler 


Metin Kumal... 


(Baştarafı 1, Sayfada) toplantısına (o gazetemizi çağırmadı. 


Kumal, hesap vermekten kaçınmadıklarını, 
1979 yılı Haziran ayında 
toprak reformu fonunun hesap bilançosunu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna vereceklerini ileri sürdü. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı, bu kuruluşun yürürlüğe girdiği 
1973 yılından 1978 yılına kadar toplam 1 milyon 767 bin 487 dönüm arazinin kamulaştırıldığı- 
„nı öne sürdü. 

Kumal'a göre 182 bin 
730 dönüm hazine arazisi 
de 6 bin 245 topraksız ve az topraklı köylüye dağıtılmış, 404 bin 685 dönüm arazi de 4 bin 357 
kişiye kiralanmış. 


AKOVA'NIN 
AÇIKLAMASI 


Devlet Bakanı Akova da konu ile ilgili görüşlerini açıklayarak "Yaptığımız her iş memleket ve millet içindir Bana bağlı kuruluşlarda yapılan her iş benim bilgim altındadır Tek kuruşun dahi gayesinin dışı. 
da kullanılması mümkün değildir" dedi. 


Kopan, Fikret Ergin, 


16.30 Turkuler Geçidi 
20.15 Ucakbaşı 

20.35 Türküler geçidi 
21.02 Dinleyıcı istekleri 22.30 Spor Dergisi 
22.30 Sizin Seçtikleriniz 23.10 Turkuler Geçidi 
00.02 Sevilen Sesler 
00.55 Kısa Haberler 01.00-05.00 Gece Yarısı 


19.30 Hattan Olayı 

20.00 Ses ve Saz Dünyamuzdan 

20.30 Açık Oturun 

22.30 Solistlerden Seçmeler. 

23.00 Caz Dünyasından 

23.35 Saz Eserleri ve Saz Soluları 

23.55 Proyranı ve Kapanış 


19.55 Mafıt Muzik 

20.02 Türk Sanat Muzigi Dinleyici İstekleri 

22.40 Çevre Sorunlari 

21.05 Hafıt Muzik Dinleyıc İstekleri 

22.02 Turkuler 


22.30 Turk Muzıgı Ozel Progra 

23.10 Türküler 

23.20 Turk Hatit Muzigi 

23.40 Şarkilar 

23.55 Haberler, Progranı ve Kapanış. 


Müessese Müdürü: O GÜRHAN H Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İsi, GUNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMEL A TABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu A S AYDOĞAN BUYUKOÖZDEN 


MAŞ 


Sılahınız varmı? şeklindeki bir soruya Homeyni'nin cevabı şöyle oldu: $ 

"Eğer gerekirse uygun bir zamanda Sılanlarımız olabilir." Homeyni daha sonra İran Radyo ve Televizyon yayınları üzerindeki bütün denetimi kaldıracaklarını söyledi ve “Biz özgür ve bağımsız bir ordu istiyoruz. Onlar bizim çocuklarımız, onla- 


rı seviyoruz" dedi. 
Homeyni basın toplantısı yaparken Bahti- 


yar'ın da toplantı halinde bulunduğu bildirildi. Ancak henüz Bahtiyar bir açıklama yapmadı. 

Ancak önceki gün bir basın toplantısı yapan Bahtiyar, her zaman görüşmelere hazır olduğunu bildirmişti. Bahtiyar basın toplantısında, üç yıldır İran'ın içinde bulunduğu krizin ülkeyi, elli yıldır süren Pehlevi diktatörlüğünden daha fazla yıprattığını öne sürdü. İran Başbakanı öte yandan, Homeyni' 
nin ülkeye dönmesinin birşeyi değiştirmeyeceği- 


ni söyledi. 
Daha sonra Fransız 
“Le Matin" gazetesine 


bir demeç veren Şapur 
— Bahtiyar, "beklemek, ba- 


Balgat... 


(Baştarafı 1, Sayfada) Balgat katliamı sanığı Cemil , Aydın Kadıhasanoğlu". 
nün ailesine 1 bir mektup efe geçirildi Mektupta “adıhasanojlu askerde faaliyetlerini o sürdürdüğünü ve Deniz Gezmiş'i asan kişi olarak tanıttığı Burhan Poturna ile bazı albayların kendisini koruduğunu yazıyor. 


Cemil Aydın Kadıhasan- 


oğlu'nun mektubu aynen şöyle: 

"Çok kiymetli Kadıhasanoğlu Ailesi. 

Ablam Celali'nin sizi ziyaret etmesinden sonra mektup yazıyorum. 
kusurumu affedin, affet mek büyüklere mahsustur 
Abi ben Balgat olayından sonra duramadım ya ha- 


pisaneye ya da mezara gi- * 


decektim. Askere gitmek 


hem istirahat etmemi hem de biraz uzak kalmamı, ismimi unuttur- 


mak için iyi oldu gerçi davamı Türk-İslam davasını heryerde sürdireceğim ve sürdüreceğiz. Abi zaten gerçekleri görüyorsunuz, daha fazla izah etmeye gerek yok... 

Abi beni soracak olursanız yalnız kominist subay ve erlerle aram açık başka bir durum yok. 

Beni burada belki ismini duymuşsunuzdur 
Burhan Potuma isimli yüzbaşı ve Albaylar koruyor. 

Burhan Poturna Deniz Gezmişleri asan kişi o zaman Mamak Askeri Cezaevi komutanıydı. 
Abi iş hayatında ve davanda başarılar diler ellerinden öperim. Selamlar. 

Yenge sen nasılsın Allah'tan temennim iyi olmanız ve vatana ve Türk milletine faydalı evlatlar yetiştirmendir. Nuray'ın ODTÜ mimarlığı kazanmasına çok sevindim, fakat orada kişiliğinden ve kendi benliğinden hiç bir şey kaybetmemesini Allah'tan dilerim, başarılar. 

Nurhayat'ın durumunu biliyorum okul açıksa Dikkatli olsun çünkü durumlar açık ,ona da başarılar dilerim. 

Ziya nasıl büyüdü mü onu tam bir ülkücü görmek isterim ama benim gibi fazla açılmasın çünkü şimdi Türk ülküsü için çalışmak ve Türküm demek suç. Selam eder gözlerinden öperim 

Selamlar. 

Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin 
Cemil Aydın Kadıhasanoğlu 

(İmza) 

Cevap atarsanız mem- nun olurum. 

Yenge Nurhayat'ın okulundan herhangi bir terslik olursa Ahmet Işır isimli arkadaşımı görürsünüz, Gece kimya bölümünde okuyor." 

Bilindiği gibi 8 Ağustos günü Ankara'da Mamak Lisesi önünde bir belediye otobüsü komandolar tarafından taranmış olayda iki yurttaş hayatı - nı kaybetmişti. Daha sonra da yine komandolar 10 Ağustos günü Balgat semtinde bir kahveyi otomatik silahlarla tarayarak 5 kişinin ölümü- ne ve bir çok kişinin de yaralanmasına neden olmuşlardı. 


WERKE BURO 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zen en iyi taktiktir"' dedi. 
Bahtiyar demecinde, şöyle dedi: "Dini çevreler ve onları tutanlar, isterlerse hergün gösteri yapabilirler. Orduya ateş etmeme emri verdim. Ancak molotof kokteyleri ve silahlarla gösteri yapacak olurlarsa, o zaman ateş açılacaktır. Bunun sorumlusu da, Homeyni olacaktır. İç savaşa çağrı yapılacak olursa, çağrı yapanları tutuklattıracağım. Gerekirse onları kurşuna dizdireceğim." 


TAHRAN'DA 
SESSİZLİK | 

Tahran'da büyük bir sükunet var. Özellikle Perşembe günkü büyük gösterilerden sonra bu sessizlik daha da dikkati çekiyor. Ama bu sükunet geçici ve kısa süreli bir ateşkese benziyor. 
Sokaklarda asker ve polis görünmüyor. Sadece Meclisin önünde yedi askeri kamyon tertibat almış durumda, 

Homeyni önceki gün 
Tahran'ın bir mahallesinde önce erkeklerle, öğleden sonra ise kadınlarla görüştü. Homeyni'nin 


halkla görüşüleceğinin duyulması üzerine, Homeyni'nin bulunduğu 


mahalleye doğru sabah akın akın erkekler, öğleden sonra kadınlar geldi. 
Görüşmeye gelenler Homeyni'nin bulunduğu evin avlusunu dolduruyordu. Sonra Homeyni ev- den çıkıyor ve onlarla 


görüşüyordu. Halk onu selamlıyordu. Öğleden sonra evin çivarındaki 


bütün sokakları kadınlar doldurmuştu. Kadın sesleri bütün sokakları doldurmuştu. Homeyni göründüğü zaman bu sesler iyice yükseliyor, havada Homeyni'yi o selamlayan ellerden başka bir şey görünmüyordu. Bu gösterijerin dışmda. dün Tahran ın diğer kesimlerinde tam bir sessizlik yaşandı. 
Homeyni'nin evinin önünde toplanan kadınlar, erkekler ellerinde bir para taşıyorlardı. Büyük bir pankart şeklinde basılmış bir para. Üzerinde Homeyni'nin resmi var. Sokaklarda dolaşan arabalarda Homeyni'nin resmi asılı, İnsanların yakaların- da Homeyni'nin resmi asılı. Evlerden, sokaklardan müzik sesleri yükseliyor. 
Bu şarkılarda "Hömeyni 


bizim önderimiz" deniyor 
SENCABİ'NİN 
ZİYARETİ 
Ulusal Cephe lideri 


Sencabi ve Bazercan Homeyni'yi ziyaret etti, Muhalelet liderleri arasına görüşmelerin yapıldığına dir henüz resmi bir açıkyapılmadı. Ancak 
Sencabi'nin ziyareti liderler arasında görüşmelerin yapıldığı izlenimini veriyor. Paris'te Homeyni' 
nin Tahran'da iki-üç gün kaldıktan sonra Kom'a gideceği belirtilmişti İran'a gelince Tahran'da bir ay kalacağı açıklandı. 
Bu değişiklik Homeyni' 
nin geçici hükümeti kurma çabalarının hızlandığı şeklinde yorumlanıyor. 
HOMEYNİ, 
HASTANEYİ 
ZİYARET EDİYOR 
Homeyni, Perşembe günü halka hitaben yap- 
Lğı konuşmadan sonra, son olaylar sırasında yaralanan İranlıların bulunduğu Khomeyna hastanesini Ziyaret etti. Daha sonra gece Saat 11.00'de Homeyni'yi Karşılama Komitesi'nin bulunduğu binaya giderek “rada toplanan 100 kadar İranlyla görüştü. Homeyni, 
“tam zafer kazandıklarını" söyledi. Özellikle islami hareketin birliği üzerinde durdu, Musevi, hıristiyan ve ermenileri de birliğe çağırdı. Zaten havaalanındaki karşılaşma- ya hıristiyan ve musevilerin de katıldığı dikkati çekiyordu. Bunlar ellerinde taşıdıkları pankartlarda "Bizim, dinimiz farklı ama liderimiz Homeyni" yazıyordu. Homeyni bir İslam Cumhuriyeti kurulacağıhı açıklamasına rağmen, Müslüman olmayanları da birleştirmeye, böylece bütün halkın birliğini sağlamaya çalışıyor. Konuştuğumuz danışmanlar ülkenin birliğinin sağlanmasi için bunun zorunlu olduğunu belirttiler. 
Homeyni'nin Tahran'a gelişinin üçüncü günü dolarken gelişmelerin ne şekil alacağı henüz aydınlanmadı. Bunu. Homeyni'nin danışmanları da ifade ediyorlar. Tahran'a gelirken uçakta da bunu sık sık belirtmişlerdi. 


ANKARA BUROSU. Meşrutiyet Cad 32/5, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 
452. Sok. Özgüler İşhanı 
No:25/3, Konak Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Soh Seter İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17493 


IZMIR BUROSU 


özgürlük, birlik ve barış... 


(Baş tarafı 1, Sayfada) tılacağı bir törenden sənra toprağa verilecek. 


Abdi Ipekçi için düzenlenen cenaze töreni bugünsaat11.00'de Milliyet Gazetesi önünde başlayacak. İpekçi'nin cenazesi getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulacak ve Milliyet adına bir konuşma yapılacak, Cenaze buradan Gazeteciler Cemiyeti'ne götürülecek ve burada da saygı duruşunda bulunulacaktır. Bura- daki törenden sonra cenaze arabaya konarak Teşvikiye Camiine götürülecek. Dini törenin bitiminde kortej halinde Nişantaşı'ndaki Dikilitaş'a kadar yürünecek. Buradan arabayla Zincirlikuyu Mezarlığına gidilecek 


Törene Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye Cum huriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, CHP adına Genel Sekreter 
Mustafa Üstündağ ve Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Birgit, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Milli Sela met Partisi adına Grup Başkanvekili o Süleyman 
Arif Emre başkanlığında bir heyet, Cumhuriyetçi Güven Partisi adına Genel Başkan Turhan Feyzioğ lu, Genel Sekreter Orhan Öztrak ve Parti Divanı Başkanı Fethi Çelikbaş ve diğer partilerin genel başkan yardımcıları, parlamenterler, gazete sahipleri, basın mensupları, sendika başkanları, meslek kuruluşlarının yöneticileri ve kalabalık bir halk topluluğu katılacak. 


Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Vali İhsan Tekin, Vali Yardımcısı 
Utku Acun, üçüncü Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Hasan Varımlı, Merkez Komutanı Tuğgeneral Hakkı 
Kaya, Emniyet Müdürü 
Hayri Kozakçıoğlu, Emniyet müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürleri katıldı. Vali İhsan Tekin toplantıdan sonra yaplığı açıklamada bugün yapılacak olan cenaze töreni ile ilgili alınacak önlemleri görüştüklerini söyledi 


KATİLİ 
YAKALAYANA 
YA DA YAKALATANA 
ÖDÜL VERİLECEK 


öle yandan Ankara Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Beyhan Cenkçi ve Milliyet Gazetesi sahibi Ercüment Karacan dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda İpekçi'nin katilini vakalayana veya yakalatana ödül vereceklerini bildirdiler 


Abdi ipekçi... 


(Baştaralı |, Sayfada) ramayan faşizm eskı planina dönmüş, bu kez de halk tarafından bilinen, sevilen bir gazeteciye yöneltmiştir silahı. 

Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayı çok önemli bir nokta üzerinde yeniden durmamızı gerektirdi: Faşizme karşı savaşımda birlikte olmak, omuz omuza savaşmak ilkesini. Yoksa gazetelerde,içinde "Faşist katiller tarafından katledildi" de- 


BASIN EMEKÇİLERİ 
İPEKÇİ İÇİN 
BUGÜN SAYGI 
DURUŞU YAPIYOR 


Türkiye Gazeteciler Sendikası tüm basın emekçilerini Abdi İpekçi'- nin öldürülmesini kına- 


getirecektir. 


zi basın o özgürlüğümüzdür. 
mak için beş dakikalık Faşizme kerşi duruşta saygı duruşuna çağırdı. tüm antisfaşist güçlerin 


Dugün saat 13.00-13.05 
arasında tüm basın emekçileri daktiloları başında beş dakikalık saygı duru- 


tir, 


ie İpekçi'nin önermesini 

şunda bulunacaklar. uyeler: Yani tetiği 

çektiren elleri bulmak, 

VALİ İHSAN faşist odakların üzerine 

TEKİN'İN amansızca, kurulmacası-BAŞKANLIĞINDA na gitmektir. 

TOPLANTI Igilileri, iktidarından 

muhalef e değin, tazi- 

Bugün düzenlenecek yet mesajlarından vazgeç- 


cenaze töreni ile ilgili olarak dün Vali İhsan iekin'in de katıldığı bir 


toplantı yapıldı dirmeye çağırıyoruz. 


ipekçi daima iki gözü... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

“Abdi İpekçi'nin alçakça bir cinayete kurban gittiği haberi, yabancı ülkelerdeki dostlarını ve meslektaşlarını da şaşkınlığa boğdu. Meslekleri yazı yazmak olan gazeteciler bile bu şaşkınlıkla duydukları derin acıyı, nefreti dile getirmekte güçlük çekiyorlar. H 

"Mücadelesini sözle, yazıyla sürdüren bir insan öldürüldü. Bu insan neyin uğruna miicadele' ediyordu? Politikada aklın ve mantığın egemen olması için, özgürlük için, demokrasi için ve ulusu için. Ve kime karşı mücadele ediyordu? 
Politikada kaba güce karşı gençlerin kışkırtılmasına karşı politikacıların akıl dışı, kısa görüşlü davranışlarına karşı. 

Tam tersine Abdi İpekçi'yi böylesine degerli bir gazeteci yapan yönü onun küçük nüanslara dikkat etmesi, meslektaşlarının birçoğu gibi olayları sadece siyah veya beyaz olarak resmetmemesi ydi. 

"İpekçi, yeri ve zamanı geldiğine inandığı anda desteklediği politikacıları da sert bir şekilde yermekten, eleştirmekten geri kalmıyordu. 
Ülkeyi giderek kana boğan tedhiş olaylarında daO.: kuşkuları tek yönde aramıyordu. Nitekim birçok sol eğilimli kişi İpekçi sadece kendi saflarında yer almadığı için O'nun yorumlarını eleştiriyorlardı. 

“Ne yazık ki, günümüz Türkiyesinde tek yönlü düşünme fazlasıyla yaygın bir tutum, Abdi İpekçi daima iki gözünü de açık tutan bir insandı ve bu özelliği O'nu sayısız gazateci, politikacı ve kendilerini aydın sayan gençlerden üstün kılıvordu. 

"Kendisiyle geçen Kasım ayının 15'inde Bonn'da görüşme olanağı bulduğum zaman üzerimde bıraktığı ilk izlenim bu oldu. İpekçi, Londra'da Uluslararası Basın Enstitüsü'nün düzenlediği Türk-Yunan gazetecileri ortak toplantısına katıldıktan sonra Türkiye'ye dönerken Bonn'a uğramıştı. Sözkonusu toplantıda ileri gelen Türk ve Yunan gazetecileri iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasında gazetecilerin nasıl bir rol oynayabilecekleri konusunu tartışmışlardı. Bu toplantıya önayak olması da Abdi İpekçi'nin genel tutumunun bir simgesi sayılabilir. İpekçi aklın ve mantığın egemen olması yolundaki çalışmalarında sadece kendi ülkesinin sınırları içinde kalmıyor, aynı çabaların: uluslararası alana da kaydırmanın yollarını aramaktan kaçınmıyordu." 

Almanya'nın Sesi yorumcusu yorumunun daha sonraki bölümünde, Abdi İpekçi'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi gerektiğini savunan sözlerine yer veriyor. İpekçi bu konuşmasında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözülebilir cinsten olduğunu söylüyor ve iki tarafın da kışkırtmalara kapılmamalarını istiyor. 


YURT DIŞI BURYLARI 


yimi var diye ölüm ilanlarmı yayınlamamak faşizme karşı mücadeleyi üstü örtülü biçimde sürdürme- ye çalışmak bu sonucu 


Abdi İpekçi öldürüldü, ancak gerçekte öldürülen 


birleşme zamanı gelmiş- 


Hükümetin görevi ise bir suçlu bulmak değil, 


meye ve bir ölümün yaşamasına kan veren halkımızın büyük acısını din- 


ALMANYA FRANSA BELÇİKA 
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Str.4 F 11 rue Jean Josaphat 

6 Frankfurt M/?| de Beauvais 1030 Bruxelles 
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0611/74 70 38 İ 14:03 34602 -215 4060 


Rusya... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


gezisi sırasında Sovyetler Birliğine karşı takındığı tutumdan "büyük hoşnutsuzluk duyduğunu" bildirdi. Sovyet elçisi, Washington'da yayınlanan ortak bildiride, Çin' 
in Sovyetler Birliği'ni kastederek kullandığı "hegemonya" sözcüğünnün de yer almasını doğru bulmadığını söyledi. 

Bu arada TASS Ajansı da, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının Sovyetler Birliği'ni mahkum eden demeçleri konusunda ABD'nin tavrının ne olduğunu, Carter yönetiminin açıklamasını istedi. Öte yandan Sovyetlerin Pravda gazetesi de daha önce, Deng'in 
ABD gezisi ile ilgili olarak yayınladığı bir yorumda, Çin Başbakan Yardımcısının Carter yönetimini zehirlediğini iddia etmişti. 

DENG: "EMİNİM Kİ 
SİZDEN 
ÖĞRENECEĞİMİZ 
ÇOK ŞEY VAR." 

Washington'dan Atlanta'ya gelen Deng Siaoping, Georgia Eyaleti Valisi George Busbee ve Atlanta Belediye Başkanı Maynard Jackson tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Jackson, Çin Başbakan Yardımcısına kentin anahtarlarını verdi. Karşılama töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Deng Siao-ping, Georgia eyaleti başkenti- nin "ekonomik ge'işmesi- nin hızlılığına" cikkati çekti ve şöyle dedi. "Eminim ki, sizden öğreneceğimiz çok şey var." 

Atlanta'da öğle yemeği sırasında da bir konuşma yapan Deng Sino 
Ping, 900 milyon Çin halkının omodernleşmek için yeni bir uzun yürüyüşe başladığını belirtti. 
Deng, konuşmasını şöyle bitirdi: "Amerika ve 


Çin barış istiyor. Fakat barışı korumak için hegemonyacılığa karşı çıkmak gerekir." 

Atlanta'dan Teksas'a giden Deng Siao-ping, burada da Hunston uzay merkezini gezdi. Deng, Amerikalı oastronotlarla da görüşmelerde bulundu. 


SOVYET 
HEGEMONYACILIĞI 
GÖRÜŞMELERLE 
SINIRLANAMAZ 


Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, 
31 Ocakta gazetecilerle 
yaptığı bir görüşmede, Çin'in SALT anlaşması ile ilgili görüşlerini , a- 


çıklamıştı. Deng, SALT'- 


7. tipi anlaşmalar için görüşmeler yapılmasına karşı değildir. Ne var ki, Sovyet hegemonyacılığı görüşmeler ve anlaşmalarla sınırlanamaz." Dünya halklarının bu konuda hayale kapılmaması ve bu gibi anlaşmalarla ouyuşturulmaması gerektiğini belirten Deng Siao-ping, Sovyetler Birliği'nin dünyanın herhangi bir yerinde kargaşalık çıkarmaya yönelik girişimlerinin boşa çıkarılması gerektiğini vurguladı. 


GEZİNİN YANKILARI 


Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının 
ABD gezisi, dünyada geniş yankılar uyandırdı. 
Konuyla ilgili olarak çeşitli yorumlar yayınlayan Japon gazetelerinden Yomiuri Shimbun şoyle adiyor: "Başbakan Yardımcısı Deng'in ziyareti, Nixon'un 1972'deki Çin zivareti ile başlayan Çinamerikan yakınıaşması- nın uluslararası durumu etkileyen son derece önemli bir etken haline geldiğini bütün dünyaya gösterecektir." 


ipekçi”nin Türkiye-Yunanistan 


(Baştarafı 1. Sayfada) silcisi in sahibi bulunduğu To 
Vima gazetesinin Yazıişleri Müdürü İpekçi'nin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirttikten sonra Şöyle konuştu; 

“Değerli gazeteci Abs di İpekçi'yi gayet iyi tanıyorduk. O'nun aşırı uçlara kaymayan tutumunu ve ılımlı siyasetini izliyor ve bu tavrını her zaman destekliyorduk. 

"İpekçi Aralık ayında Atina'ya geldiğinde Başbakan Karamanlis'le de görüşmüş ve ülkelerimiz arasındaki sorunların barışçı yollardan çözümün- den yana olduğunu belirtmişti, Bu görüşmeden sonra o Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin düzelmesi konusunda kamouyu hazırlama çabalarına daha da hız vermişti, O" 
nun bu çabalarını daima takdirle karşıladık. 

"İpekçi'nin o ölümünü bu bakımdan da büyük bir kayıp olarak görüyo-Yuzum 

/INLÜ YUNANLI 
YALE'TBUL 
LAMBRAKİSİN 
SÖZLERİ 

Öte yandan To Vi- 

a ve Ta Nea gazet'eri ile Takidromos a 'gisini yayınlayan ünlü 
Y anlı gazeteci Hristos Lahrakis de İpekçi'nin öldürülmesi üzerine bir demeç verdi. 

THA'nın verdiği habere göre Lambrakis olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirttikten sonra şunları söyledi; 

“Meslektaşımız Abdi İpekçi'nin trajik kaybı için gerek basın dünyası- nın ve özellikle onu tanıyanların üzüntüsü samimidir, Gerek dostlarının, gerekse O'nunıa işbirliği yapanların O'nun meziyetlerini takdir etmek fırsatına nail olanların, O'nun kaybından üzüntü duymaları için buna ek ve ciddi bir neden diha vardır. Abdi İş skçi halklar arasında anlayışı ilerletmeye yorulmadan çalışmıştır. Ve Uluslararası Basın Enstitüsü çerçevesi icinde kendi yerini başkasının zor alacağı kadar faaliyet göstermiştir." 

YUNAN 
GAZETECİLER 
SENDİKASININ 

MESAJI 

Yunan Gazeteciler 
Sendikası Abdi İpekçi" 
nin öldürülmesi dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Sendikasına ve Başbakan Ecevit'e birer başsağlığı mesajı gönderdi, 


Hristos Lambrakis' 


Gazeteciler 
Sendikası Ecevit'e gönderdiği mesajda, 1978 
Aralık ayında Türk ve 
Yunan gazetecilerinin yakın ilişkiler kurmaları am wcıyla Atina'yı ziyaret eden Türk gazeteciler rubu içinde bulunan pekçi'nin ölümünün kendilerini acıya boğduğunu belirtti. Sendika ayrıca Yunanlı gazetecilerir. görevlerini gereğince yerine getirebilmek için Türk gazetecilerle dayanışma halinde çalışmayı istediklerini de ifade etti 


Aramalar... 


(Baştaratı 1, oayıada) Cumhuriyet Savcı Yardımcıları Muhittin Cenkdağ ve Ahmet Karaoğlu da olayla igili soruşturmalarını sürdürüyorlar, Emniyet Müdürlüğünün bir ipucu buluncaya kadar belli bir hedefe yönelik olmayan geniş çaplı operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi. 


Haznedar ` da 


iki devrimci saldırıya uğradı 


İSTANBUL (OZEL) 
Haznedar Marmara 
Caddesinde ellerinde Aydınlık gazetesi bulunan Nadir Erol ve Mahmut 
Özdemir adlı devrimdiler üç kişinin saldırısına uğrayarak çeşitli yerlerin- den yaralandılar. E 
Olaydan sonra Nadir 
Erol ve Mahmut Özdemir Güngören Karakoluna şikayete gittiler, Bu sırada karakola gelen ve bakkal olduğunu söyleyen bir kişi TÍÎKP'li olduğunu söyleyen bazı kişilerin dükkanına gelerek amları kırdıklarını ve "Burada gazete osatmayacaksın" 
diye tehdit ettiklerini iddia etti, Bunun üzerine gazetemize bir açıklama yapan TİKP Bakırköy ilçe başkanı Daşar Karadağ, olayın faşistler tarafından tezgahlandığını bildirdi. 

Açıkıamasında. fikir özgürlüğüne yapılan saldırıları kınayan Karadağ bütün halkı bir avuç zorbaya karşı birleşmeye ve mücadeleye çağırdı. 

Öte yandan saldırının yapıldıgı semt Haznedar' 

daki gazete bayilerinin “Aydınlık satamazsın diye tehdit edildikleri ve bazı bayilerden de Aydınlık gazetesinin toplandığı bildirildi 


Yunanlı 


————— 
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Aydınlık 


Abdi İpekçi' ye mektup 


(Baştarafı 1, Sayfada) 
ber özgürlüğünü savunanların yanında olacağız. 
Ancak, her gün birçok yurttaşımızın katle dildiği ve onlarca, hatta bazen yüzlerce silahın yakalandığı ülkemizde, TİKP'nin bir ilçe yöneticisinin tabancz bulundurduğu haberinin başlığa çıkarılması ve diğer terörist örgütlerle birlikte verilmesi, Partimizin anarşinin kaynakları arasında olduğu izlenimini yaratmaktadır. 

Sayın Abdi İpekçi, ben size bu mektubu Partimizi savunmak kaygısı ile değil, anarşi ve terörü yenmenin milli bir mesele haline geldiği inancı ile yazıyorum. 

Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Yakup Yalçın, İstanbul Örnektepe Mahallesinde oturan bir işçidir. MHP'li komando Ferhat Tüysüz ve adamları, daha birkaç ay önce Partimiz üyesi Orhan Karaca'yı Örnektepe'de öldürdüler. Hatırlarsınız, Ferhat Tüysüz ifadesinde bunu açıkladı. Arkadaşımız Yakup Yalçın ise, komandoların ve sahte solcuların birkaç defa silahlı saldırisina uğradı ve sürekli olarak tehdit edildi. 
Şimdi sizin takdirinize sunuyorum: Devamlı saldırı altında olan, sık sık ölümle tehdit edilen Yakup Yalçın'a ne tavsiye edebilirsiniz? Hükümet, Yakup Yalçın'ın can güvenliğini sağlayabilmekte midir? 

Daha önemlisi, Yakup Yalçın'ın niçin saldıriya uğradığı ve niçin ölüm tehdidi altında olduğudur. ` 

Yakup Yalçın, gerek komandoların gerekse sahte solcuların zorbalığına ve terörüne karşı çıktığı için, ölüm tehdidi altındadır. Bir işçi olan Yakup'un ne koruma polisleri vardır, ne de kurşun geçirmeyen otomobili. Yakup, anarşi ve terörün kol gezdiği bir ortamda kendi canını korumak zorunda olan yüzbinlerce insan- dan biridir. 

Yakup, hangi görüş ve partiden olursa olsun, 
45 milyon halkı birleştirmeye çalışmakta ve 
halk içinde barışı savunmaktadır. Partimiz ülkemizin bütün meselelerinin fikir mücadelesiyle çözülmesi görüşündedir. Bugün Türkiye'de en zor/olan iş, terör ve anarşi mihraklarından birine katılmamak, terör ve anarşiye karşı mücadele etmektir. Bunu biz her gün yaşayarak görüyoruz. Çünkü Partimiz taraftarları, hem MHP'nin başını çektiği komandoların, hem de sahte TKP'nin kışkırttığı maceracı ve terörist örgütlerin saldırısı altındadır. Üyelerimiz öldürülmekte, dövülmekte, okullara alınmamak- ta, mahallelerden atılmaya çalışılmaktadır. Buna karşılık Partimiz üyelerinin bugüne kadar saldırıya giriştiği, misillemede bulunduğu görülmemiştir, Ancak biz, hükümetin can güvenliğimizi sağlayamadığı bir ortamda kendimizi korumak zorundayız. Aksi halde terör ve anarşiyi eleştirmekten vazgeçmek ve bu iki mihraktan birine katılmak zorunda kalırız. Türkiye'nin her yerinde karşımıza çıkan iki yol budur. Biz, ülkemizin ve halkımızın birliğine hizmet eden, kargaşalık ve cinayetlere karşı olan çizgimizde ısrar ediyoruz. 

Partimizin anarşist ve terörist örgütlerden biri olduğu izleniminin yaratılması, kanımızca ülkemize ve halkın geleceğine zarar verir. Çünkü bu, gerçeğe aykırı olmak yanında, anarşi ve terörün karşısında olan güçleri zayıflatır. Bugün gerek MHP, gerekse sahte sol, Partimizi kendi cinayet ve terör politikalarının karşısında önemli bir engel olarak görmektedir. MHP organlarının ve sahte solun, sürekli olarak Partimizi hedef almaları, sanırım sizin de dikkatinizi çekmektedir. 

Bugün Türkiye'de kitleler içinde ne CHP'- nin, ne AP'nin, ne de MSP'nin gerici terör ve anarşiye karşı bir mücadelesi yoktur. Her yerde, bulunduğu ölçüde, gücünün yettiği kadar, teröre karşı çıkan ve halk içinde barışı savunan Türkiye İşçi Köylü Partisi'dir. Arka: daşlarımız, bu tutumu gerçekten ağır baskı ve terör altında sürdürmektedirler, elbette sürdüreceklerdir de. 

Sizin anarşiye ve terörizme karşı tutumunuza saygı duyuyorum. Bu mektubu size, Türkiye'nin geleceğine karşı duyduğunuz sorumluluğu bilerek yazıyorum. Amacım, teröre karşı Partimizin siyasetini ve tutumunu bildirmektir. 

Türkiye'deki cinayet ve katliamların, silah toplayarak veya silah taşıyanlara daha ağır cezalar vererek oönleneceğini sanmıyorum. 
Hatta daha kesin konuşmak gerekir: Anarşi polis tedbirleri ile önlenemez. Mesele, her şey- den önce doğru siyasetler izlemek meselesic'ir. 

Bir kere anarşinin dış kaynakları vardır. 
Daha onbeş-yirmi gün önce Güney Doğu bölgemizde mağaralarda Rus yapısı roket ele geçtiğini ve bunların Türkiye ordusunun tankları- nın yarısını imha etmeye yeteceği gazetelerde yazıldı, resimleri de basıldı. Bunlar bulunanlardır. Hükümet, bu roketlerin nasıl oralara geldiği meselesini ciddiyetle ele almamaktadır. 

Bir kere anarşiyi önlemek, bir dış politika meselesidir. İkincisi, terörün üzerine özgürlük silahı ile yürünülebilir. Halkı birleştirebilecegimiz temel, özgürlük ve her alanda adalet yönünde tedbirler almaktır. Anarşinin ve terörün kaynakları doğru olarak tespit edilmeli ve üzerine gidilmelidir. Kanımızca, polis tedbirleri, bu siyasetlerin emripde olduğu zaman başarıya hizmet edecektir. Yoksa ne yaptığını bilmeyen bir polis, terör odaklarını güçlendirmekten başka bir şeye hizmet etmez. Nitekim MC döneminde buna hizmet etmiştir. Sahte TKP'nin kamu kuruluşlarına yuvalanması devam ederse, bugünkü hükümet de Türkiye'nin başına ikinci bir bela sarmış olacaktır. 

Sayın İpekçi, 

Sizin ve değerli Milliyet Gazetesi çalışanlarinin Basın Bayramını kutlar, derin saygılar sunarım 


İLAN TARİFESİ 
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EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARANLAR 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"Ağabey, gözünü seveyim git işine... Benim hayatımı yazıp da ne yapacaksın? Anamızın bizi niye doğurduğu, niye dünyaya getirdiği belli değil. Ben ne anamı, ne de babamı gördüm... Görseydim, sorardım onlara: Bizi yeryüzüne getirdiniz de ne oldu? Kendileri çekip gitmişler erken erken ... Bizi bırakıp gitmişler. Biz dediğim, kardeşlerimle ben. 

"Üç kardeştik... Ben, Kerem, bir de Safiye. Onlar benden küçüktür. 
Anam öldüğünde, daha kundaktaymış Safiye, Bizi dayım büyüttü. Ana diye yengemi, baba yerine de dayı- mı tanıdık... 

"Bakma böyle neşeli göründüğümüze ağabey... İnan ki keyifimizden değil. İnsanoğlu, acılarını gürültülerin arkasına saklıyor hep. Oturup da, alınyazımız kötü diye ağlamaktan çok daha iyi elbet... Bizim mayamız acıyla, yoklukla yoğrulmuş ağabey... 
Düşünüyorum da içinden çıkamıyorum bazen, şu üç günlük dünyaya biz neye gelmişiz diye? Benim yaşım otuzbeşi geçti şimdi. Geriye dönüp bir bak şöyle, anasını sattığımın dünyasında, hiç rahat günümüz olmadı yahu! Ne yapalım olmadıysa, diyeceksiniz... Doğru, ne yapalım? Elimiz ayağımız sağlam hiç olmazsa, değil mi ağabey? Tutunacak bir dalımız olmadı şimdiye dek... Tutunacak bir dalımız yoktur ama, elimizin, gözümüzün sağlamlığına dayanarak ayakta durmaya çalışıyoruz! 

"Gözümüzü açtığımızda, dayım vardı başucumuzda...Çocuktuk; kursağımıza giren ekmeğin nereden, nasıl geldiğini bilebilecek yaşlarda değildik. daha. Dayımın bir arabası vardı. At arabası. Sabahın kör karanlıklarında kalkıp atını arabaya koşar, ekmek yollarına düşerdi. Adamın da çilesiymiş işte. Hem bacısını, eniştesini yitirmiş, hem de bizim derdimizi yüklemişti sırtına. Gene de, bir gün olsun, yüzünü eğmedi bize karşı, Ekmeği, boğazımızda düğüm o:madı bir gün olsun... 

"İki gözlü bir evimiz vardı. Dayımla anamın ortak malıydı bu ev, Sonradan öğrendik bunu tabi. Dayım söyledikten sonra... 


“Bu at şimdi genç...” 


"Dayımın tki merakı vardı: Biri atlar, öteki de horoz! Bütün çocuklugumuz, atlar ve horozlar içinde geçti. 
Meğer en güzel yaşantımız ıda o yıllarmış. Avluda horozlarla oynadığımız, ahırda ata bindiğimiz yıllar yani...Pazar günleri işe çıkmazdı dayım; iş olmazdı da ondan... Beni ve Kerem'i yanına alır, birlikte horoz döğüştürmeye giderdik, Eğer dayımın horozu kazanırsa, o akşam bir kilo et alınıp, hem horoza yedirilir, hem de bize yemek yapardı yengem. Ama, döğüş sonunda bizim horoz yenik düşerse, 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dayım bir türlü bunu sineye çekemez, hemen o akşam tencereyi boylardı hayvan... 

"Daha sonraki yıllarda, dayımın arabasıyla çarşıya iner olduk. Beni bir kasabın yanına çırak verdi dayım; Kerem'i de demirci çıraklığına koydu. 'Arabacılık bir zenaat değil oğul, diyordu dayım. Ben sırtınızdayken birer zenaat edinin...Bu at şimdi genç. Arabayı taktın mı arkasına, ayağı yere değmeden uçuruyor gözünü yediğim hayvan! Lakin bu gümrahlık ona kalmaz. Hiç kimseye kalmaz. Ne ona, ne bana, ne de başkasına.. Gün gelip zebun olacak, hayvancağız... Yaşlanacak! E, ben de öyle... Arabacılıktan zengin olan var mı, dünya yüzünde? At da, ben de, bir gün güçten düşeceğiz, bu yüklerin altından kalkamaz olacağız... İyisi mi siz iki kardeş, birer zenaatın ucundan tutun. Ekmeğinizi çıkarmaya başlayin artık..' Dayım, böyle söylerdi. 

“Safiye on üç yaşında gelin oldu, ağabey, iki gözüm. Kız çocuğu olduğundan mı nedir, çabucak boylanıp bize yetişti. Biz de küçük değildik, ben on beşime basmıştım o yıl, sözgelimi. Dayım, kız çocuğunu bekletmeye gelmez, gözü eloğlunu ayırdetmeye başladı mı, gelin olma çağına ermiş sayılır’ dedi Safiye için. İlk isteyene de verdi hemen. Hani, yeri kötü de olmadı kızın. O gün bugün, kendi yağlarıyla kavrulup gidiyorlar. 
Kocası, kunduracı kalfasıydı, o zamanlar; ayakkabı mağazası var şimdi. İşini bilen bir adam... 

"Lakin ağabeyim, biz iflah olmadık işte! Ne Kerem, ne de ben... Hele Kerem, bir türlü işini beğenmedi. O ustanın yanından ötekine geçip durdu boyuna. Geçimsiz, hazımsız bir çocuktu, oldu bitti. Halen de öyle ya. Kimsenin bir sözünü duymazdan gelemez. Kimselerin bir işine göz yumamaz... Her adamın bir huyu var. 
Bu yüzden de, hiç bir işte dikiş tutturamadı Kerem. O gün bugün sürünüp duruyor..." ; 

Çiğköfteci Bekir Baba 

Bekir'in söytedikleri bu denli değil elbet... Anlattıklarının her üç cümlesinde bir roman! saklı... Bekir, gurbet duygularını, yüreğinin orta yerinde bir taş gibi saklayıp nice acıları bal etmesini bilen gönlü gani bir insan... 

Akşamları, Aksaray'da çiğköfte satıyor Bekir. Bu işi tutturalı çok zaman olmamış. Bir yıl bile değil. 
Dünyanın hiç bir yerinde çiğköftecilik diye bir meslek yoktur. Ama dünya kurulalı beri, adamoğlu damagının tadını aramıştır. Adamoğlu yeryüzüne indiği günden beri, midesinin derdini çekmiştir boyuna. Ve çekmektedir... Bekir de buna yaslanmış işte, Kendi midesinin doyum derdiyle başkalarının midesi arasında- 


Necati Güngör 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ki taşlı yolda, dünyaya tutunup kalmış öyle, Evet, yeryüzünde ayakta durmak istiyor Bekir. Yeryüzü bütün Bekirlerindir. Yeryüzünde durmak herkesin hakkı... Lakin, ayakta durma hakkını vermiyor düzen, bütün Bekirlere! Oysa Bekir, "meşur çiy köfteci Bekir Baba", düzenin ciğerini söker gibi koparıyor hakkını! 
Koparıp aliyor vermeyenlerden. .. 
Ekmeğini taştan bile çıkarmasını biliyor, sözün kısası . 

Akşamları Aksaray'da çiğköfte satyor Bekir. Çiğköftesi de, tıpkı yaşantısı gibi acıyla yoğrulmuş onun. 

Akşamları Aksaray'dan gelip geçenler, ona uğramadan edemiyor kimileyin, Bekir'in işi, insanlara acı satmak. Bekir'in zenaatı, acıları bal eylemek!... Bu işin erbabıdır o. Ama yine de biliyor ki, düzenin kötülüklerini sineye çekmek, bu Şark taamını yemek kadar kolay ve keyifli bir iş değil. Biliyor ki, ekmeği taştan çıkarmak, değme yiğidin harcı değil... Bu iş biraz zor... Bu zenaat, sınıf kavgası kadar çetrefil. Bu kavgada, görünmez devlerle cenkleşmek de var. Gerçekte kâğıttan bir dev olan bu kötü, bu tepeden tırnağa bo- 


zulmuş düzen içinde ayakta durmak, Bekir kadar iyimser, Bekir kadar gözükara, ve de Bekir kadar halk olmayı gerektirir... 

Kim uygun görüp de yakıştırmış- sa, "Baba" diye ad takmışlar ona, Bekir de alıp kabullenmiş bu adı. 
O denli benimsemiş ki, çiğköfte sat tığı arabasına da yazdırmış: "Çiy köfteci Bekir Baba"... Lakin bu çiğ» köftecilik işini nereden akıl etmiş, nasıl seçmiş? Nereden gelip nereye giderken, yolu düşmüş İstanbul'a? 
Sözü yine Bekir'e bırakalım: o anlatsın, biz yazalım... 


Hiç bir zaman yere düşmedik! 


"Aslında anlatmaya değmez ya, ısrar ettin diye antlatıyorum ağabey... 
Yoksa, herkesin kendine göre bir yaşantısı var işte. Her dağın karı kendine göre... Öyle değil mi ağabey? Neyse, uzatmayalım 

"Bizim Kerem benden önce geldi İstanbul'a, Onun gözü boyuna yükseklerdeydi. Dedim ya, demirciliği burunlayıp dururdu. Bugün bir kilo demirin fiyatı çıkmış onbeşe. On beş lira ne demek ağabey? Bir kilo insan eti bile o fiyata değil Allahıma, kitabıma:... Efendi kaçıp geldi ki, İstanbul'da iş tutsun, zengin olsun, şu olsun bu olsun... Biz orada işimize baktık da ne oldu diyeceksin? O ayrı konu. Ama yine de ayaktayız işte! 
Hiç bir zaman yere düşmedik yüzüstü. Yıkılmadık yahu! Dost düşman içinde, alnımızın akıyla yaşıyoruz işte... İşin adı ne olursa olsun, ben çalışmaktan ar etmem ağabey; başkasının hakkını yemekten ar ederim... 
Allah bize yazmasın o işi... Biraz da bu yüzden belki, iki yakamız bir araya gelmedi. 

"“Kasaplığı öğrendikten epey bir zaman sonra, Belediye'ye kesim işçisi olarak girdik. O zaman işçi nerdeydi, şimdiki gibi ? Belediyenin mezbaha müdürü gelip çarşıdan teker teker işçi topladı. Biz de askerden o yıl gelmişiz. Gelir gelmez de, yengemle dayım nişanlamışlar'. bizi... Dedik Belediye işidir, aylığı var, tabibi var, emekliliği hakeza! O yılın parasıyla, yüz seksen lira aylıkla girdik... Tabii evlendik, düğün müğün de yaptık bu sırada.. 

"Bakıyorum da bazen, sanki dün gibi her şey... Aradan on yıl geçmiş. 
Her şey dün gibi... 

"Y- ön yıl taban teptik o Mezbahanın yollarında. Çalıştık. Hakkı- 


mız hukukumuz oldu. Daha doğrusu biz öyle sandık, Meğer ne hak ne de hukuk varmış... Bir gün Belediye bizi tutup başından attı, Mezbahayı verdi müteahhite.. Kedisi çekildi aradan. Müteahhit dediğim de, bashayfağı köy ağası hani, Herifte para zibil 


gibi, Tuttu, ne derli eski işçi varsa, 


birer birer attı dışarı. Elimize de üçer kuruş tazminat. Tamam!... Kendi köyünde ne kadar iş bilmez, zenaatten anlamaz adamı varsa getirip doldurdu mezbahaya işçi diyerekten... 
Adamın amacı, parayı az vermek. 
Umurunda mı sanki, zenaat ehli oltıp olmadığı... Hayvanın boğazına bıçak vurmasını kim olsa yapar... Daha önce de, bizim bir grevimiz olmuştu Belediyeye karşı. Aylıklarımıza zam almıştık, Adam biliyor bunu. Enayi mi, bizi çalıştırıp da başını derde soksun? Kendi aşiretinin kuzu gibi güdülen adamları dururken?... 


istanbul, rızık kapısı 


“İşte ağabeyim, o günden sonra, sanki devranımız tersine döndü. İflah olamadık. Çoluk çocuğun mu şansızlığıydı, yoksa bizimki mi? Anlayamadık gitti... Atılan arkadaşların bir bölüğü sağa sola dağıldı. Başka kentlere gittiler gene mezbaha işçisi olaraktan. Kimileri, Et Balık kurumuna girdi şurda burda... 

“Biz de, gördüğün gibi, gurbet yollarına düştük, ekmek kapısı arayaraktan... Gurbet kuşu olup çıktık... 
Çoluk çocuğu, fukara dayımın yanına bırakıp geldim buralara. 


"Buraya gelmemin nedeni, Kerem" e güvenmem oldu tabi... İstanbul'da yaşamaktayım deyince, biz de gerçekten bir şey sandık. Meğer sürünmenin adını, yaşamak koymuş herif. 
Neymiş ağabey, deniz varmış İstanbul'da, Serserilik değil mi işte! Ulan denizi kim sana vermiş ki... Yok ağabey yok, bizim insanımız doğduğu toprağa hor baktıkça adam olmaz... 
Ben şu işi memleketimde yapayım, ekmeğimi, orada çıkarayım. İstanbul" u bana vesrseler, durursam şerefsizim ağabey!... Ne işim var? Ama işte, gözü kör olsun, rızık kapısı... Burada su satsan para. Haşa huzurdan, helâ beklesen para... Öyle değil mi? 

“İlk geldiğim günler avare avare dolaştım bir zaman. Kimin kapısını çalarsın iş diye, tanımadan etme- den?... Baktım, Kerem'in tuttuğu volda da iş yok.. Bize yazmıştı ki, 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© Bekir, gurbet duygularını, yüreğinin orta yerinde bir taş gibi saklayıp nice acıları bal etmesini bilen, gönlü gani bir insan... 


©Oysa Bekir, "meşur çiğköfteci Bekir Baba”, düzenin çiğerini söker gibi koparıyor hakkını! Koparıp alıyor vermeyenlerden... 


İstanbul'da araba alıp satmaktayım... 
Yalanmış! Şu sahil tarafında bir galeri var; araba alınıp satılıyor. Orada araba yıkarmış meğer, ilk zamanlar, Galeri sahibi acımış mı nedir? Tutup iş vermiş, ekmek vermiş kendisine. 
yatacak yer göstermiş, İş dediğim, arabaları yıkamak işte. Sonra geceleri galeride yatıp kalkıyormuş. Aslında kendisine, arabaları bekletiyor. 
Adamı gördüğüm an gözüm tutmadı zaten. Bir ara mahkemelik bir işi olmuş, Araba kaçakçılığına adı karışmiş, adamın. Bu bizim enayi Kerem, işi üstüne mi almış ne? İçeri girip çıkmış, patronu için... O gün bugün, salmamış adam da kendisini. Yazıhanesine bakıyor şimdi patronunun. 

"Neyse, sözü uzattık gene... 

"Ben böyle avare avare dolaşırken, Yenikapı'da bizim oralı bir arkadaşa rastladım bir gün. İyi de tanışıriz kendisiyle. Ahbaplığımız yiyip içmişliğimiz vardır. Baktım, bizimarkadaşın önünde bir araba, arabada bir mangal, et pişirip satıyor. İşi de hiç fena değil. Günde ikiyüz, ikiyüz elliye para demiyor herif... Şurdan burdan konuşurken, dedi yahu, sen de böyle bir iş yapsana. Bir araba uyduralım sana, çiğköfte yapıp sat. 
Senin elinden gelir çiğköfte yapmak. 
Ucuz et bulması da benden. Bir alıştın mı, götürürsün bu işi artık... 


Hasretlik, bağrımızı 


delip geçiyor ağabey... 


“Düşündüm... Hiç de fena glmedi, Gidip de araba mı yıkayacaktim yani. Denemesi, neye mal olur bize? Neye mal olursa olsun... 
Dedim kendi kendime. Ulan yeryüzünde yitirecek neyimiz var ki? 
Madem arkadaş yardımcı olacak... 

"Aynen dediği gibi yaptık. Önce, şu gördüğün arabıyı düşürdük birin- den. Sonra, arkadaştan Allah razı 


© Çocuktuk; 


olsun, bir güzel boyadı arabayı. 
Temiz etti. Bu yazıları da o yazdı işte. 

“İlk günler, pek o kadar iş olmadı ama, sermayeyi de batırmadık hani. 
Bizimkine sermaye denilirse tabi... 
Üç aşağı beş yukarı, koyduğumuz parayı çıkarır olduk gün gün... 
Kazanmak tatlı şey be ağabey. 
Öyle bir tatlı ki, insan durmadan çalışmak ister kazandıkça. 

"Akşamları geliyorum buraya. 
Esnaf bir şey söylemiyor. Zabıta da yoktur, akşamleyin. 

"Bazen artıyor hamur. Hepsi satılmıyor tabi. Havalar soğuk geçti mi, yağmur yağdı mı, bir tepsiye doldurup meyhaneleri (o dolaştırıvorum. Bazen de götürüp, Yenikapı'- da garibanlar var benim gibi, onlara dağıtıyorum. Anamın babamın cani için dağıtıyorum fukaralara.. .Yesinler ağabey, onlar da yesin... 

"Çocuklar, memlekette tabi. Onlara hasretiz burada, Ayakta duruyoruz ya dost düşman içinde; hasretlik de bağrımızı delip geçiyor... Dayım dersen, zaten ötürüklü bir ihtiyar oldu şimdi. Atı, arabayı satti. O eski oturduğumuz evi de sattı. Ne yapsın? Yengem bir ara hasta olmuştu, evi satıp doktor ilâç parası yaptı. Anamızdan kalan payı biz bağışladık dayıma. O denli besleyip büyüttü bizi. Helâl olsun dayıma... Şimdi bir tanıdık girmiş araya, Belediyede mezarlık bekçiliği bulmuş dayıma. İnsan eskisi işte, ne olacak? Hiç olmazsa, mezartaşlarını bekleyip işe yarıyor. . . 

"Ara sıra da ben para gönderiyorrum, hepsi o kadar. Bizim de bu gurbette sonumuzun ne olacağı daha belli değil. Gurbet dedeğin, dipsiz bir kuyu. Düşmeyen bilmez... Ama 


işte, söylüyorum ya hep, ne yapip yapıp ayakta durmak gerek ağabey. Düşmek ayıptır bize..." 


kursağımıza giren ekmeğin 


nereden, 


nasıl geldiğini bilebilecek yaşlarda değildik daha. 


Dayımın 


bir arabası vardı. 


At arabası. 


Sabahın kör karanlığında kalkıp, atını 


arabaya koşar, 


ekmek yollarına düşerdi. 


